SAYI 3-4 
DOKUNANA 


DOKUNURUZ ! 


Hamburg'da, Ramazan Avcı" nın öldürülmesi'ni protesto mitinginden sonra, mitinge katılan bir Alman yoldaşla konuşurken, bu arkadaş, mitingten sonra, DGB Jugend'- in başlattığı "Arkadaşıma dokunma:" kampanyasının canlanabileceğini söyledi. 

Biz ise Alman arkadaşa, problemin hiç de sandığı gibi olmadığını anlatmaya çalıştık. Konuşmanın sonunda Alman arkadaş işin bu yanını daha önce hiç düşünmediğini söyledi. 

Neydi daha önce düşünmedi ği? Buna EHure-sentrizm ya da yenli-sentrizm denilebilir. 

Amerika'yı kim keşfetti? 
Bu soruya hemen herkes Kristof Kolomb diye cevap verir: Gerçekte bu sorunun kendisi yanlıştır ve dolayısıyla verilecek diğer cevaplar da yanlıştır.Bir şeyin ya da ye rin keşfedilmesi demek, insanlar tarafından bilinmeyen bir şeyin ya da yerin ilk kez bulunması demektir. 

İnsan, sadece Avrupa'lı demek değildir. Avusturalya" mn yerlisi, Afrika'nın zencisi, Amerika'nın kızıl deri lisi de insandır. Kristof Ko lomb'un Amerika'yı keşfettiğini söylemek, Amerikanın ku zıl derililerini insandan say mamakla eş anlamlıdır. Çünkü, bir şeyi keşfetmek, onun ilk kez insan bilincine varması demekse, Kolomb Amerika'ya gittiğinde, orada Kızıl deri liler zaten yaşıyorlardı. Av rupa'lı kendi öğrendiği şeyi, insanlığın yeni öğrendiğini sanmaktadır. 

Böyle binlerce kavram ger çekte düşüncelerimize, hatta 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Bir insan olarak topluma kar şı görevlerini yerine getiren fa kat hiç bir sosyal, politik, hukuki vs. hakları bulunmayan göç-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Ramazan Avcı'nın dazlaklar tarafından öldürülmesin- den sonra, saldırıları protes to etmek için yapılan miting ve bu mitingi örgütlemek için yapılan ittifak, birçok bakım lardan İLK olma özelliğini ta şımaktadır. Aşağıda’ ele alacağımız bütün bu İlk'ler de 

(Devamı 12. sayfada) 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menler, toplumun kendine Özgü so run ve konumları bulunan bir kesimini oluşturmaktadırlar. 
Çeşitli sınıflardan kadınların nasıl kadın olarak ortak so runları varse, çeşitli sımflar dan göçmenlerin de göçmen olarak yani hakları bulunmayan insanlar olarak ortak sorunları vardır. 
(Devamı 3. sayfada) 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“Ğ“STEMEL ATEŞ #5 ii çalı 1 Teşvik Yasası'nın 116. Paragrafını değiş tirmek istiyor. İşçiler ise buna karşı çıkıyor. Aylardır süren bu mücadele daha epey de sürecek, Sonucun ne olacağını şimdiden kestirmek zor. Sonucu mücadele, mücadeleyi ise karar Jılık belirleyecek. 

(Devamı 28. sayfada) 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(Baş tarafı birinci sayfada) Avrupa'lı olmayanların bile düşüncelerine taht kurmuştur. 
Muhtemelen ABD'de okullarda okuyan kızıl derili çocukları da kendi vatanlarının Kolomb tarafından "keşfedildiğini" öğreniyorlar ve sorula ra böyle cevap veriyorlardır, 

Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktur.Kapitalizm Avrupa'da doğdu ve 500 yıldır he men hemen tüm bilimler, tüm atılımlarını Avrupa'da yaptı lar, dolayısıyla, Avrupa'lı'- nın insanlık tarihinin koordinat sisteminin merkezine kendisini koyarak tüm tarihi değerlendirmesi anlaşılır, bilimsel olarak açıklanabilir ama bilimsel olmayan bir yaklaşımdır. 

Devrimci mücadelenin bir çok sorununda da benzer baş kalıklar, ya da koordinat sisteminin merkezine Avrupa' lıyı koyan yaklaşımlar günlük mücadelenin binbir pratiği içinde görülebilir. 

"Arkadaşıma Dokunma" bunun tipik bir örneğidir. Bu kampanyanın iyi niyetine bir şey demiyoruz Ama bu kampan yanın , tabiri caizse "yerlisentrik: yerli merkezli" bir eylem ve kavrayış olduğunu da unutmayalım. 

Dokunulmayacak olan arkadaş kimdir? -Göçmen işçi veya genç."Dokunma:" diyen kim dir? Yerli işçi veya genç. 

Tıpkı orta çağın bir vasal süzeren ilişkisi karşısındayız. Yerliler kendileri ni korumaktan aciz olan göçmenleri "koruyorlar"; Göçmenler bu eylemin bir nesnesi, yerliler öznesidir. 

Modern çağın işçisi ya da genci, Orta çağın ya da küçük üretimin koruyucu arayan serfi ya da kölesi değildir. 

Bunun içindir ki, arkadaşıma dokunma kampanyası göçmen gençler arasında hiç bir yankı uyandırmamıştır ve uyandıramaz. Gerçekte, göçmen genç, kendisine dokunana dokunmaktadır. Onun göğsüne as madığı ama eylemiyle gerçekleştirdiği şiar budur. 

Bir yerli için, Kolanb'un Amerika'yı keşfi kadar olağan ve doğru görünen bu slogan, gerçekte göçmen için aşağılayıcı bir slogandır. Onu 


DOKUNURUZ ! 


kendisini koruyamaz bir insan olarak görmektedir. 

Bu nedenle göçmen gencin koluna takmayacağı ama yapacağı işi belirleyen slogan şu olmalıdır: "Dokunana dokunuruz!" 

Ama iş bu kadarla bitmez. 
Eğer yerli ve yabancı işçi tek bir sınıfsa, bu slogan aynı zamanda Alman ya da diğer yerli işçinin de sloganı olmak zorundadır. Eğer yaban cı işçi yerli işçinin bir parçası ise, ondan ayrı bir şey değil ise, "dokunana dokunuruz" tüm işçilerin sloganı olmalıdır. 

Böylece; arkadaşıma dokun ma sloganının yerine biz, tüm işçilere: "Dokunana do kunuruz" sloganını öneriyoruz.Bunun pratik ifadesi de yabancıların Öz-savurma grup larında yerlilerin de onlarla birlikte savaşmasıdır. 

"Arkadaşıma dokunma" sloganı, gerçekte, tüm birleşti rici gibi görünüşüne rağmen 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bölünmüşlüğü sürdüren bir slo gandır. "Arkadaş" benden baş- 


ka, benim dışımda olan bir 

şeydir. Yani göçmen, yerli'- nin dışında, ondan ayrı bir şey olarak ele alınmaktadır. 

Kendisini göçmen kardeşiy le, yanı bütünün, aynı sınıfın bir parçası olarak gören yerli işçi, "arkadaşıma" değil, "bize" dokunma der.Demesi gerekir. Bize dokunma, diye slogan da garip birşey olacağına göre, yani dokunacak olan böyle lafla engelle nemeyeceğinden, "dokunana do kunuruz" sloganına, bu sefer de, yerli işçinin, ama kerdi sini göçmen kardeşinden ayrı ya da üstün olarak görmeyen yerli işçinin yaklaşımından hareketle varmış oluyoruz. 

Demek ki, "Arkadaşıma dokurma" sloganı, ilk bakışta tüm makul görünüşüne rağmen, yanlış bir slogandır. İşçi sınıfını bölmekte, yerli ve yabancı işçileri eşit olarak görmemekte, yabancı işçiyi mücadelenin bir nesnesi olarak ele almaktadır. 

Böylece bu sloganın, niçin Fransa'da Sosyalist Par ti, Almanya'da reformistlerin kontrolündeki DGB tarafından öne çıkarıldığının 


özüne varmış oluyoruz. Çün kü bu slogan,reformist ideo loji bakımından hiç te tehli keli bir nitelik taşımamakta dır. Çünkü bu slogan, işçile re somut olarak ne yapacakla rı konusunda bir fikir verme mektedir. 

"Arkadaşıma dokunma" slo ganı, dokunulursa ne yapılacağı sorusuna cevap içermiyor. Kimse, özellikle ırkçı ve faşist gruplar sözle durdurulamayacağına göre, "Arka daşıma Dokunma" sloganı, potansiyel olarak "Arkadaşıma dokunursan ben de sana doku nurum"anlamına gelir.Açıkça ifade edilmemiş biçimde budur. Ama, "Arkadaş" tanımlamasının yanlışlığını biraz önce gördüğümüze göre, bu yanlışı düzeltilmiş haliyle bu slogan: "Bize dokunursan, sana dokunuruz:" olmalıdır. 
Yine aynı noktaya vardık. 

Peki, bize dokunanlara na sıl dokunabiliriz? Karşı taraf Örgütlü ve silahlı. Çivi çiviyle sökülür. Demek ki, tavşan boku gibi ne kokar ne bulaşır, ne de zülfü yare do kunur bu sloganın tek doğru biçimi “savunmanı birlikte hazırla" ya da "öÖz-savunma grupları" olabilir. 

Açıktır ki, neDGBnede Sosyalist Parti böyle bir slo ganı atmaz. 

Kimi devrimciler de böyle bir sloganın zamanı olmadığı ğını söyleyebilirler. Ama o zaman "Arkadaşıma Dokunma"nın zamanı olan şeyin, niçin diğerinin zamanı olmadığını açıklamak zorundadırlar. 

Son olarak şu noktayı be-Jlirtelim.Bu slogan başlangıç ta, kendiliğinden doğdu, ama gençlerin ona verdiği anlanı saptıran sosyalist partisi bu potansiyeli harcadı. Ezilen insanlar için, en yanlış sloganlar bile, çoğu kez baş ka anlamlar içerirler, ve o hareketlerin anlamı, o hareketlerin sloganlarıyla anlaşılamaz. 

Bir zamanlar İngiliz iççileri "adil bir işgünü için adil bir ücret" sloganıyla onlarca yıl mücadele etmişlerdi. Bu sloganın bilimsel olarak ne kadar yanlış hatta gerici olduğunu Engels çok güzel açıklanıştır. Ve bu sloganın tüm yanlışlığına rağmen, belli bir tarihsel bağlam ve işçilerin ona yük- 

(Devamı 5. sayfada) 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Bağımsız bir göçmenler hareketi, işçi hareketinin üzerine bir kâbus gibi çökmüş olan stalinizmin ve stalinizmin sonuçla rının nesnel koşullar haline dön mesinin bir sonucu olarak mümkün ve gerekli olmuştur. 

Eğer Avrupa'nın yerli proletaryası, reformist önderliklerce tüm devrimi amaç ve gelenek lerinden koparılmış olmasavdı - bu duruma rağmen kapitalizmin de vamını sağlayacak bir denqe durumunun varsayılması halinde bi le - göçmen işçi, yasal yada gizli yollarla ilk getirildiği zaman, göçmen kardeşinin de ken disinin sahip olduğu tüm haklara sahip olması için mücadele bayrağını açardı. 

Tarihin böyle bir yol izlene si halinde, gelişmiş sınıf bilin cine sahip yerli proletaryanın başlatacağı böyle bir eşit haklar mücadelesi, hen göçmen işçi lerin de hızla enternasyonalist bir bilinç kazanıp örgütlermesi, hem de - bu mücadelenin başarıya ulaşması halinde - hiç bir hakkı bulunmayan bir göçmenler nüfusunun varlığının ortadan kalkması sonucunu doğurur, dolayısıyla da, kadın hareketi gibi bağımsız bir göçmenler hareketinin oluşmasına ne nesnel ne de öznel olarak gerek ve olanak bulurmazdı. 

İşçi hareketinin İkinci ve üçüncü Erternasyonallerin önderliklerine bağımlılığı, bağımsız bir göçmenler hareketini gerekli ve mümkün kılmaktadır. 
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Bağımsız bir göçmenler hareketinin gerekli ve mümkün olduğunu reddetmek de, rutlaklaştır mak ta Stalinizmi ve onun sonuç larını kavramaktaki yeteneksizlikten kaynaklanırlar. 


Bu birbirine zıt gibi görünen eğilimlerden birincisi, işçi sınfının tarihsel ya da sosyolojik olarak devrimci oluşunu, onun ideolojik, politik ve örgüt sel olarak da otomatikman devrim ci olduğu şeklinde anlamakta, do layısıyla işçi hareketinin çağımıza damgasını vuran Özgün zaaflarını kavramamakta; yerli ve - yabancı işçilerin tek bir sınıf olduğu alfabetik gerçeğinden kal karak, bağımsız bir göçmenler hareketinin varlığını reddetmek tedir. 

Bu eğilim, sosyolojik olarak işçi hareketi içinde bir eğilim dir ve reformist aygıtlar ile sendika bürokrasisinin çıkarlarının ifadesidir. (DKP,TKP vs.) 

İkinci ve birinciye zıt gibi görünen eğilim ise, işçi sınıfı nın günümüzde politik, ideolojik ve örgütsel olarak reformist ay gıtların kontrolünde oluşunu mut laklaştırmakta, işçi hareketinin tarihinin bir dönemine damgasını vuran bu nitelikleri, onun sosyolojik nitelikleri olarak ele almakta, dolayısıyla bağımsız bir göçmenler hareketinin tarihin belli koşullarında mümkün ve gerekli olduğu gerçeğini gör memekte, bu bağımsızlığı mutlak laştırmaktadır. 

Bu eğilim, sosyolojik olarak modern küçük burjuva tabakaların bir eğilimidir. 
ci İşçi'nin "yönelinciler"i vs.) 

Ne var ki, her iki eğilimde stalinizmi ve orun sonuçlarını kavramamakta ve yok saymakta bir leşmektedirler. Birincisi, tarihin akışı içindeki geri dönüşleri girdapları, ortaya çıkan özgül sorunları görmemekte, evrimi düz bir süreç olarak kavramak ta; ikincisi ise, tarihin geri dönüş ve girdaplarını mnutlaklaştırmakta, tarihsel akışın yerine koymakta, evrim fikrini roddetmektedir. 


Stalinizmin Avrupa işçi hare keti üzerindeki sonuçları bir göçmenler hareketini gerekli ve mümkün kılarken, bizzat göçmenler ve göçmenlerin kaynak ülkelerinin işçi ve devrimci hareke ti üzerindeki etkileri, gerekli ve münkün olan bu hareketin doğuşunu engelleyici bir etki yaratmıştır ve yaratmaktadır. 


(Yeşiller,Devrim- 
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Kaynak ülkelerin işçi ve dev rimi hareketleri de gıdalarını milliyetçi "Tek ülkede Sosyalizm" teorisi ve onun varyantlarından aldığından, bu hareketler göçmen işçilerle, kavnak ülkedeki müca dele ve politikalarının araçları ya da destekleyicileri olarak ilgilenmekte; onları Bundist bir tarzda örgütleyerek hen işçilerin bölünmüşlüğünü "sol"dan güçlendirmekte, hem de onları bir göçmenler hareketinin dışın da tutmaktadır. > 

Bu eğilim, scsyolojik olarak, göçmen işçiler içindeki alt, ruh ça küçük burjuva - ki bizzat hiç bir hakkın bulunmaması küçük bur juva ideoloji ve hayallerin daha çok yaşamasına ve güçlenmesine yol açmaktadır - zümrelerin eği limlerinin ifadesidir. 
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İşçi sınıfının tarihsel ve genel çıkarlarını savunan Devrimci Marksistler, işçi hareketinin sırf işçilerin çıkar ve problemleriyle sınırlı kalmadığı; toplumdaki tüm ezilenleri ve gayrımemunları birleştirdiği ve onların mücadelesinin de bayraktarlığını yaptığı ölçüde, yani bir "işçi hareketi" olmak tan çıktığı ölçüde bir devrinci işçi hareketi olabileceğinin bilinciyle: 

a)göçmen işçileri, kaynak ül kelere bağlı olarak Bundçu bir tarzda örgütleyenlere karşı, tüm milliyetlerden işçilerin bulundukları yerde birlikte örgütlen melerini; 

b) bağımsız bir göçmenler hareketini reddedenlere karşı, ba ğımsız bir göçmenler hareketinin gerekli ve mümkün olduğunu; bu reddedişin, göçmenler hareketini burjuvazinin ve küçük burjuvazinin kontrolüne terketme anlamına geldiğini; 

c) bağımsız bir göçmenler ha reketini mutlaklaştırıp, Onu bir "kültürel özerklik" hedefine yöneltmek isteyen, göçmenler hareketi içinde bağımsız bir proleter kanadı örgütlemeyi kabul etmeyenlere karşı; göçmenler hareketi içinde devrimci ve enternasyonalist bir işçi hareketinin varlığını; göçmenler hare ketinin başarıya ulaşmak için, 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göçmenler hareketi olmaktan çık ması gerektiğini savurmalıdır-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Göçmenler kitlesi sadece bir işçiler kitlesi değildir, dolayısıyla çeşitli sınıflardan göç menler, göçmenler hareketi için de, kendi sınıf çıkar ve karakterlerine uygun bir biçimde yer alacaklar; hareket içinde kendi hegemnyalarını kurmaya çalışacaklar dolayısıyla da göçmenler hareketi içinde sürekli mücadeleler olacaktır. 

a) Reformist ya da liberal burjuva zümreler: 

-göçmenlerin eşit hakları uğruna savaşının militan ve yığınsal kitle eylemleriyle yürütülmesine karşı, parlamento ve partiler içinde 1obi'ciliği; 

-tüm olarak eşit haklar müca üelesi yerine, gıdım gıdım hak taleplerinin öne geçirilmesini (Örneğin önce mahalli seçim hak kı gibi) 

-tüm oluslardan göçmenlerin Avrupa çapında bir hareket yaratması ve örgütlenmesi yerine, her ulustan göçmenlerin ayrı ay rı Örgütlenmesini; 

-göçmen hareketinin tek gerçek müttefiğinin yerli işçi sınıfı değil, kaynak ülkelerin burjuvaları ve devletleri ya da bulunulan ülkelerin reformist partileri olduğunu; 

-göçmen hareketinin, tüm işçilerin ve ezilenlerin istemlerinin de bayraktarlığını yapmak tansa, kendini sırf göçmenlerin sorunlarıyla sınırlaması gerektiğini savunacaklardır. 

b) Modern küçük burjuvazi: 

Bunlar göçmen hareketi içinde radikal bir kanat oluşturacaklar, mücadele biçimleri bakımından yığınsal ve militan eylemleri savunmakla birlikte, mücadelenin nedefleri bakımından burjuva kavramlar çerçevesi ni ve milliyetçiliği aşamayacak lar, devrimci ve reformist eğilimler arasında bulunacaklardır 


c) Göçmen işçiler bürokrasisi: bunlar, göçmen işçilerin, sendi . 
ka bürokrasisiyle konum ve çıkar ortaklığı içinde bulunan kesimle ri olarak; göçmen hareketi için- 


de göçmenler hareketine karşı çı! 


kan, ya da onu sendika bürokrasisinin ve reformist partilerin denetimine almak istiyen bir eğilimi temsil edeceklerdir. 

d) Göçmen işçilerin kendisi: 


hiçbir hakları olmaması sonucu ya "öteki dünya"ya, ya "memleket"e ya da "Türk ve Kürt siyasetlerine" angaje olan ve göçmenler hareketine ve istemleri- ne ilgisiz gibi görünen bu kesim, göçmenler hareketi reformist zümrelerin programatik ve stratejik bukağılarından kurtul duğu, militan ve yığınsal bir mücadeleyi başlattığı takdirde hareketin esas gövdesini ve en militan kanadını oluşturacaklardır 

e) Lümpen proletarya: göçmen hareketinin karşısında, kaynak ülke ve Avrupa burjuvazisinin ajanı ve kiralık askeri olarak yer alacaktır. 
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Göçmenler geldikleri ülkeye ve onun devletine hukuki bağlarla bağlanmış durumdadırlar. 
Bu bağlar, göçmenlerin hareketlerini engellediği gibi, kaynak ülke burjuvazisine ve devletlerine, göçmenlerin kaderi üzerine müdahalelerde bulunma olanağı sağlamaktadır. 

Menşe ülke burjuvazileri ve devletleri, göçmenleri, milliyetçi temelde, kendi dış politi ka ve dipldmasisinin basit bir aracı olarak örgütler ve kendi politik ve diplomatik manevrala rı için mobilize eder. (Kıbrıs, Bulgar Zulmü mitingleri vs.) 

Menşe ülke burjuvazi ve devletleri, eşit haklara yönelik bir göçmen hareketi: 

a) eşit haklar mücadelesi ve başarısı döviz gelirlerinde bir düşmeye yol açacağı için; 

b) bizzat mücadelenin kendi si, göçmenlerin siyasi eğitimi- ni ve politikleşnesini arttıra cağı dolayısıyla devrinci fikir ler milyonlarca kanaldan menşe ülkelerdeki işçi ve enekçileri etkileyeceği için; bu harekete karşı tavır alacaklar ve bu hareketi ezmek izteyen Avrupa burjuvazisinin en büyük destekçisi olacaklardır. 

Menşe ülke burjuazileri,ne göçmenlerin geri dönmesinden - ki bu, yeni sorunlar, yeni işsizler ve dövizlerin azalması demektir - ne de çalıştıkları ülkelerde eşit haklara sahip ol masından yanadırlar, onlar için en iyi hâl, bugünkü kahredici durumdur. 


Yerli burjuvazi, göçmenlerin eşit hakları uğruna bir mücadelesinin karşısında saldırgan bir tavır alacaktır, çünkü göçmenlerin eşit haklara kavuşması, tatlı kârların azalması ve sosyal masrafların artması kadar, işçi sınıfının bölünmesinin ortadan kalkması, güçler dengesin de işçi sımfı lehine köklü bir dönüşüm demektir. 

Küçük burjuvazi, göçmenlerin belirli bazı hakları aşama aşama almasından yana Olup, göçmen ler hareketini bir kültürel özerklik hareketi olarak ele alma ve destekleme eğilimi gösterecektir. 

Sendika bürokrasisi, bağımsız bir göçmenler hareketinin karşısında yer alacak, ancak hareketin baskısı karşısında, onu kont rol altına alabilmek için destek lemek zorunda kalacaktır. 

İşçiler ve işsizler, nesnel olarak göçmenlerin bir eşit hak lar hareketinden çıkarları olmak la birlikte, göçmen hareketi ker di içindeki reformizmin kontrolünde olmadığı ve onunla kopuştuğu takdirde bu bağımsız göçmer hareketinin ve eşit hakların aktif destekleyicisi olacaklardır. 
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Göçmenlerin eşit haklar hareketi, başarıya ulaşmak için, yerli nüfusun büyük çoğunluğunu kazanmak zorundadır. Yerli nüfu sun emekçileri ise, yerli ve ya bancı tüm emekçilerin çıkarları nın bir olduğu, eşit hakların yerli işçi ve işsizlerin de çıkarına olduğu türünden bir propaganda faaliyetiyle sağlanamaz. 

Emekçilerin çoğunluğunu eşit haklar mücadelesine kazanmanın tek yolu, göçmenler hareketinin, nüfusun tüm ezilen kesimlerinin micadelesini ve taleplerini desteklemesinde, hatta ona sahip çıkmasında yatar. 

Ancak bu tarz bir mücadeley- le, göçmenler hareketi, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan, en çok ezilen, sömürülen ve en göçmen düşmanı Olan yığınları eşit haklar mücadelesinin yanına çekilebilir. 

Diğer bir ifadeyle, göçmenler ya da eşit haklar hareketi, bir göçmenler ya da eşit haklar hareketi olmaktan çıktığı; sırf göçmenlerin özgül sorun ve istemlerine takılı kalmadığı; tek 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amaçlı bir hareket olmaktan kur tulduğu ölçüde, gerçekten bir göçmenler ve eşit haklar hareke ti olarak başarıya ulaşabilir. 

Aynı diyalektik, başta işçi hareketi olmak üzere tüm hareketler için de geçerlidir. Örneğin, işçi hareketi, aynı zamanda bir eşit haklar hareketi olup, bir göçmenler hareketi olduğu takdirde, tüm işçilerin çıkarlarını savunan gerçek bir işçi hareketi olabilir. 
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Bir göçmenler hareketinin ha reket olarak gelişebilmesinin iki ön koşulu, sadece herhangi bir ülkedeki tüm kategorilerden ve milliyetlerden göçmenleri de ğil, tüm Avrupa'daki göçmenleri birleştirmek, uluslararası bir hareket olmaktır. 

Bu ise, eşit haklar talebi ve mücadelesini hiç bir sınırla maya tabi olmadan (belli bir yıl 


çalışmış olmak gibi) ve dolayısıy 


la hiç bir hukuki, ya da psikolo-Jik ya da kültürel veya ahlaki gerekçelere dayanmadan, doğrudan doğruya insanın, sosyal bir varlık olarak topluma - diğer insanlara - karşı hak ve görevlerinden yola çıkarak ortaya koymakla mümkün olabilir. 

Tüm göçmenleri birleştirebilecek, ön-sınırsız eşit haklar formülasyonu, ancak bu tarz bir gerekçeyle getirilebilir. Zaten yakından bakılınca, göçmenlere istenen haklarla onların gerekçeleri arasında bir bağlantı gö rülmektedir. Diğer gerekçelere dayanılarak getirilen sınırlı talepler, hiç bir şekilde göçmenlerin eşit haklar mücadelesi ni daha erişilir kılmamaktadır. 

Örneğin hukuki olarak gerekçelerdirilmiş sınırlı istemler, göçmenlerin bulunduğu her ülke ayrı bir hukuk sistemine sahıp olduğu; her göçmen kategorisi- nin de hukuki bakımdan farklı bir konum bulunduğu için, göç menlerin büyük kesimlerini mücadelenin dışında bırakır. Halbuki mücadelenin başarısı ise, tüm göçmenlerin bu mücadelenin aktif birer öznesi olmalarına bağlıdır. 

Eşit haklar talebinin, sınır sızca, sadece insanların sosyal varlık olarak hak ve görevlerin den hareketle öne sürülmesi, tüm 


göçmenleri birleştirmekle kalmaz aynı zamanda burjuva ulusları, sınırları, devletleri, kavramla rı da sorguya çeker ve burjuvaziye karşı ideolojik bir saldırı ve üstünlük kurma olaraâğı sağlar. 
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Göçmenlerin, Avrupa'nın bir tür "iç sömürge halkı" olarak yürüteceği eşit haklar savaşı, tıpkı ezilen ulusların kurtuluş savaşlarının ya da demokratik tarihsel görevlerin, ya sosyalist devrim ya piç devrim şeklinde sürekli devrim dinamiği taşımasına benzer bir dinamik taşımaktadır. 

Denilebilir ki, geri ülkelerin devrim dinamiklerini açıkla yan sürekli devrim teorisi, göç menler hareketine ve onların eşit haklar mücadelesine de uyar lanabilir. 

Nasıl, geri ülkelerdeki demokratik tarihsel görevler ancak proletarya tarafından ve sosyalist bir devrimle gerçekleştirilebilirse, aynı şekilde bir eşit haklar talebi de, teorik olarak mahiyeti gereği kani talizmle ve burjuva egemenliğiy le çelişmemekle birlikte, somut ta ancak sosyalist bir devrim 

içinde gerçekleşebilir. 

Göçmenler, Avrupa'nın bir tür "iç sömürge halkı" olarak, kurtuluş mücadelelerinde, ancak 

içlerindeki reformizlme kopuşarak, yani sınırsız bir eşit hak lar talebiyle ve yığın mücadele leriyle devrimci bir hareket ya ratabilirler. Ama bu hareket, tüm Avrura emekçilerinin bir ha reketi olduğu zaman başarıya ulaşabilir. Ama bunun içinde, kendini göçmen istemleriyle sınırlamaması gerekir. 
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Göçmenler hareketi, tıpkı göç menierin kendileri gibi, onların içindeki tüm eğilimleri yansıtan ittifaklardan, örgütlerden vs. oluşur. Bir eşit haklar hareketi ise, yukarıda açıklanan amacı ve stratejisi açıkça belirlenmiş, diğer göçmen örgütleriyle sınırlarını çizmiş, diğer yandan onlarla sawt mücadele amaçlarına ilişkin taktik ittifaklara girmekten kaçınmayan; amacını ve stratejisini benimseyen herkesi dini, siyasi inancı, milliyeti, 


tabiyeti ne olursa olsun üye alan bir kitle örgütlermesiyle amacına ulaşabilir. 


TS 


Böyle bir örgüt, devrimci bir göçmenler hareketinin nitelikle ri ve dinamikleri dolayısıyla, yani hem kendi içindeki reformizmden kopmak, hem de eşit hak lar hareketi olmaktan çıkmak zo runluluklar: dolayısıyla, Avrupa'da kitlesel devrinci partile rin inşası için bir manevila gö revi görebilir. © 

1.Şubat. 1986 
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DOKUNANA 
DOKUNURUZ! 


(Baş tarafı 2. sayfada) 


lediği anlam içinde doğru bir mücadelenin bayrağı oldu ğunu belirtmiştir. 

Demek ki, bir hareketi, O hareketin bayrağı oları sözlerle özdeş tutmamak da gere kir. Ezilen yığınların o söz lerle neyi kastettikleri ve o mücadelenin ezilen yığınlar açısından taşıdığı önemi ele alrak gerekir. 

Fransa'da gerçekten, sistem kurucularının odalarında yaratnadıkları, kendiliğinden doğnuş, kitlesel olan bu hareket ile, bu hareketin sloganı özdeşleştirilmemclidir. 

Ama devrimci sosyalistin görevi tamda bu noktada ortaya çıkar. Yığınların yarat tığı bu mücadele biçimine bi linçli bir muhteva vermek, genelleştirmek ve örgütlemek. 

Bu da öncelikle, bu yığın sal hareketin sloganı ile ken disi arasındaki çelişkiyi, be lirsizlikleri göstermekle olabilir. Belki başlargıçta, birçok insan böyle bir eleştiriden dolayı bize kızabilir de, ama tecrübe zamanla bizim bir zamanlar doğruyu söylediğimizi gösterince bu kızgınlığın yerini gerçek bir dost luk alır. 

Evet. Yerli merkezli ya da göçmen merkezli sloganlar gerçekte işçi sınıfını bölmektedir. “Arkadaşıma Dokunma" da özünde böyle bir slogandır, Fransa'daki geniş ha reketin sloganı olması, bu sloganın yanlışlığının görül mesini engellememelidir. 
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DÖRDÜNCÜ ENTERNASYONAL VE :GİM'DEN- 


THIES GLEİSS 


GİM'İN GELİŞİMİ 

Kongre'de, temel tartışmalardan önce Örgütlerme sekreteri, örgütün gelişimi üzerine bir rapor okudu. Buna göre GİM, geçen iki sene içinde çok az bir gelişme kaydetmişti. 
Üyelerinin ortalama yaşı yükseldi, ama buna rağmen GÎM ha la genç sayılabilecek bir örgüt. Üyelerin büyük bir bölümü 25-35 yaşları arasında. Üc retlilerin oranı ise daha çok artmış durumda. Üyelerin yaklaşık 480'i fabrikalarda, bürolarda çalışıyorlar veya askerlik görevlerini yerine getiriyorlar. Bunlardan büyük bir çoğunluğu aktif olarak sendikalarda çalışıyor veya sendika yönetim organlarında görevli bulunuyor. Aynı zaman da kadınların oranı eskiye gö re artarak 1/3'e yükseldi. 

1984'den beri yapılan çalışmaların ağırlığını 35 saat lik iş haftası mücadelesi ve diğer sendikal mücadeleler oluşturdu - İngiltere'deki ma den işçileri grevinin desteklenmesinden, DGB'nin Sonbahar' da düzenlediği hareketlere ka dar. 

Bunların yanı sıra, bir çok GİM üyesi, Barış Hareketi' nde ve Orta Amerika'daki Devrimi destekleme çalışmaların- da aktif olarak yer aldı. Genç üyeler, GİM'e sempeti duyan Roter Maulwurf (Kızıl Köstebek) örgütünün kurulmasına kə tıldı. 

GİM'in bir çok üyesi, sendikal ve politik çalışmalarda 


tanınmış olmasına rağmen, SPD' 


nin ve Yeşiller'in solundaki bir hareket olarak yeni üyeler 


kazanmak, aboneler bulmak, des 


tekleyici kitleler bulmak, esas problem olmaya devam ediyor. 

Diğer sol örgütlerin dağıl dığı, kendilerini göstermekten 


çekinip, SPD'nin veya Yeşiller' 


in arkasına takıldıkları bir dönemde, yalnızca varlığını korumak değil, aynı zamanda sağlamlaştırıp, KPD ile birlikte iki sosyalist örgütün birleştirilebilmesi için çalışmalar yapmak bir başarı sayılır. GİM'in üyesi bulunmak veya üye olmak hala bir değer taşımakta. 


İŞÇİ SINIFI SAVUNMADA 


Kongre'nin büyük bir bölümü, Almanya'daki politik ça-Jlışmalara, pek çok kişinin kullanmadığı bir deyimle,"sı nıfların politik durumu" olārak adlandırılan, politik çalışmanın koşullarına adanuş- ti; 

Politik kararlar için, üç ayrı karar tasarısı tartışma ve oylamaya sunulmasına rağmen , politik durumun temel özelliklerinin çözümlemesi bakımından büyük bir fikir birli gi vardı. (Ayrılık noktaları, durumun çözümlenmesinden ziyade, öne koyulacak görevler noktasında yoğunlaşıyordu. ) 

© CDU/CSU-EDP hükümeti, gelir dağılımını işverenler lehine değiştirme kararını şevkle gerçekleştirmeye çalışıyor. Sosyal alanlarda milyarlara ulaşan kısıtlamalar, silahlanma yarışı, devletten işverenlere yapılan yardımlar, işverenler için vergi kolaylıkları, işçi sınıfının maddi bakımdan zayıflamasına, bilinen "yeni yoksulluğa" ve toplumda artan bir şekilde fakir zengin ayrımına yol açtı. 

e İşverenler, üretimdeki ücret payını düşürmeye ve sözümona fazla olan işgücünü rasyonelleştirmelerle ortadan kaldırmaya devam etmektedirler. İlk olarak, az da olsa bir yükselme döneminde, işsiz lerin sayısı artmaya devam et ti. Resmi olarak kaydedilen i ki milyondan fazla işsiz, genel olarak işçi sınıfının ve onun savaşma ve örgütleme gü cünün azalmasına yol açmakta. 
İşçiler arasında, işçilerle işsizler arasında rekabet, üc retler ve iş koşulları üzerin de baskı artmakta. 

e Hükümetle işverenler ara sında açıkça görülen ortaklık, sık sık bahsedilen Sermaye ve Kabine arasındaki işbirliği, - en son kendisini CDU-FDP'nir grev hakkına saldırısında gös terdiği gibi (değiştirilmesi düşünülen 116. Paragraf)-. sen dikal çalışmalara direkt bir tehdit oluşturmakta. 

Diğer nedenler bir yana bırakılsa bile, yalnızca ücretlerin ve işyerlerinin korunma sı için bile Kohl hükümetinin gitmesi şattır. 
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GIM 


Kongre (Delegeler Konferan s1) GİM'in en yüksek organıdı Normal olarak iki yılda bir toplanır. Orada, GİM'in bir dahaki kongresine kadar geçer li olacak kararlar en önemli konularda alınır ve geleneğe uygun olarak Merkez Komitesi olarak adlandırılan Merkez Yö netimi seçilir.Kongreye her ` bölgeden delegeler seçilir. 
Hazırlıklar sırasında,GİM yönetiminin veya tek tek üyelerin önerdikleri konular günde me alınır. 

Bu konular üzerine tartışmaların yer aldığı iç bülten- ler, bütün üyelerce bölge tor lantılarında veya özel toplar tılarda tartışılır. 

Ortak fikirde olan, ortaklaşa olarak kararlarda değişi lik yapmak isteyen veya değişik fikirler üzerine çalışma yapmak isteyen üyeler, bölgesel veya ülke çapında bağımsı olarak toplantı yapma hakkına sahiptirler. 

GİM içinde, Kongre dolayısıyla oluşturulan bu tartışma toplantılarına, gene geleneğe uygun olarak Tendens (Eğilim) adı verilir. Bu tartışmalar için GİM'de bütün üyelere dağıtılan bir İç-Mektup (Rundbrief, veya iç bülten) vardır Tartışmaların bitiminde bölge gruplarında seçimler yapılır. 

Bu seçimler liste usulü ol maz. Her eğilim ya da görüş, 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e SPD ve sendikalar ağızla rından Kohl Hükümeti'ni düşür meyi hiç düşünmedikleri halde rt tereddütte bırakan ve engelleyici bir rol oynuyorlar. 

35 saatlik iş haftasında 
ve DGB'nin sonbahar eylanlerinde görüldüğü gibi, çalışan lar direniş göstermeye meyil- li oldukları halde, onların bu tavrı devam ediyor. Hatta, gerçek anlamda, bu hükümete karşı parlamanter bir alternatif olan SPD-Yeşiller hükümetine karşı çıkıp, engel oluyorlar. 

Onlar işçilerin doğrudan çı karları için seferber olmalarından korkuyorlar. Çünkü böy 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KONGRESİ 


üyeler içindeki destekleyicilerinin oranı ölçüsünde, dele ge ve dolayısıyla da yönetim organlarında temsilciye sahip olur. 

Kongre'den sonra, genellik le eğilimler dağılır ve bir sonraki kongre öncesindeki tartışmalara kadar (ki genellikle altı ay önce başlar) alınmış kararların uygulanması na geçilir. 

1985 Kongresi'nde de en 6- 
nemli gündem maddesi, üç eğilimin tavırlarının oylanması idi. 

30 Kasım ve | Aralık 1985 
tarihlerinde GİM'in olağan kongresi yapıldı. 80 delege (ki delegelerin yaklaşık 7/50' si kadındı), Politik Durum ve GİM'in görevleri; KPD ile bir birleşme ve bundan sonra örgü tün tüm yönetim organlarının »50'sinin kadınlar tarafından oluşturulup oluşturulmayacağı konularını tartıştı. 


Kongre'de diğer örgütlerden 


çok sayıda misafir, KPD'den bir heyet ve 4.Enternasyonal' in seksiyonlarından (Avustur- ya, Belçika, Peru, Hollanda, Sri Lanka) temsilciler tartışmaları izlediler. 

Dördüncü Enternasyonal yönetimi adına Ernest Mandel de Kongre'yi izledi ve Dünya Durumu üzerine ayrıntılı bir ko 


nuşma yaptı. 
(Devamı 12. 
0 0,0,0 0,00 ,0,0 


le bir hareket, kapitalist kri 


zin her türlü kapitalist çözü müne karşı bir hareket haline dönüşebilir. 

e Bundan dolayı çalışanların büyük bir kesimi ve bunla rın aktif unsurları ile SPD ve ona yakın sendika yönetici lerine karşı, çelişkili bir tavır oluşup derinleşmekte. 
Bu, bir yandan, SPD'nin seçim başarılarına (Nordrhein West falen ve Saarland) yol açtığı gibi, diğer yandan da Kohl po litikasına karşı alternatif bir hareketin taşıyıcısı olarak SPD'ye karşı güvenin düşmesine yol açıyor. 

Resmi sendika politikası, moral bozukluğu içersinde bir 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yandan çekimserlikle takip edilirken, diğer yandan da dik katle izleniyor. 

e Yeşiller Hareketi,belki Bonn'daki partiler sistemine bir ışık getirdi ama gerek iş çi mücadelelerinde, gerekse fabrikalardaki veya diğer konulardaki somut tartışmalarda SPD'ye bir alternatif olamadı. 
Barış hareketinin dağılması, Kitle mitinglerinin azalması, ve kendi içindeki problemler Yeşillerin, parlamento içinde ki bir protesto partisi olarak kalmalarına yol açtı. 


TARTIŞMA NOKTALARI 


Yukarıda açıklanan genel değerlendirmelerde, Kongre'ye katılar delegelere büyük bir Oranda ortak yaklaşım egemen- di. Farklılıklar, bundan çıkarılacak taktiklerdeydi. 

Bir azınlık, GİM'in SPD ve özellikle Yeşiller içindeki tartışmalara katılması fikrin de idi. Oradaki güveni sarsıl mış, aktif ve sosyalist güçle rin harekete geçirilerek SPD' ye karşı gerçek sosyalist bir alternatifin örgütlenebileceğini düşünüyorlardı. 

Bunu gerçekleştirmenin yolu da, GİM'in büyük bir kesiminin Yeşiller içine girerek çalışması olmalıdır diyorlardı. (Fransızca'dan kaynaklanan bir deyim olan Entrizm sözcüğü ile adlandırılan bu Eğilim) Kongre'ye katılan delegelerin 3/4 ünün oylarıyla reddedildi. Çünkü, bu çoğunluk, yeşillerin içinde bir fikir mücadelesinin mümkün olmadığı görüşündeydiler. 

Diğer bir oğilim (azınlık) GİM'in ana görevi olarak, CDU CSU-FDP hükümetini değiştirecek bütün güçlerin hareketlerini birleştiren bir teşebbüs yaratması gerektiği fikrinde idi. Yeşiller desteğindeki bir SPD hükümeti şiarı ile SPD ve Yeşiller'i etkilemeyi ve bu partilerdeki pratik çalışma yürütenlerle sosyalistleri harekete geçirerek işçi sınıfı düşmanı Kohl hükümetini düşürmeyi bir heğef olarak gösterdiler. 

Delegelerin yaklaşık 160'ı böyle bir çalışmayı reddetti. 
Çünkü, GİM böyle geniş bir birlik teşebbüsünü seçim seviyesinde etkileyecek güçte 


değildi. Ayrıca şimdi SPD seçmenleri arasında da bu konuda bir hayranlık yoktur. 
Bu da bizlerin SPD yönetimine 


isteklerimizi sıralayıp baskı 


yapmamız imkanını ortadan kal dırmaktadır. 

Büyük bir çoğunluk, GİM'in ana görevinin, bağımsız hareketlerin arttırılması, bu vasıta ile sol kesime ve aktif sendika üyelerine hitap edilmesi, CDU/CSU-FDP hükümetinin politikasına karşı hareketlerin sawt olarak desteklerme- si olduğu görüşünü paylaştı. 
Dağılmış olan sosyalist güçle rin cesaretlendirilerek bir işçi sınıfı örgütünde, öyle bir örgüt ki, SPD.Yeşiller ve diğerleri ile eylem birlikleri arayan ama bunun dışında daha ileri hedefler için ve sosyalist bir program için ça lışan bir örgütte, birleştirilmeleri gerekir. 


KPD İLE BİRLEŞME 


Delegeler konferansı, hemen hemen oy birliği ile KPD ile yapılan birleşme çalışmalarını alkışlayarak birleşmenin 1986 yılı içinde gerçekleymesi kararını aldı. Çok canlı bir tartışma ile hu bir leşmenin sorunları ve ümitleri üzerinde konuşuldu. KPD'der 

msilciler bu vasıta ile etraflıca konuşmak olanağı buldular. GİM'deki bütün eğilimler KPD ile GİM'in birleşik örgütünü ileri bir adım olarak nitelediler. 

Pek çok yabancı misafir de bu konu ile ilgilenerek, bu gelişmenin kendi ülkelerinde- ki olumlu etkileri özerine ko nuştular. 


KADINLAR YÖNETİME 


Canlı ve oldukça cesaret verici olarak tartışılan bir başka konu ise, gelecekte GİM' deki yönetim organlarında kadınlara 450 oranında yer veri lip verilmeyeceği idi. 

Birçok üyenin tereddütleri örgütteki kadın üyelerin oranının $30 olmasına karşılık, oranın yönetim organlarında zorunlu olarak 450'ye çıkarıl masının Ortaya çıkaracağı prob lemler noktasında toplanıyordu. Kongre'ye kadar ise kadın lar yönetim organlarında %20 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KUÇUK AMA CİDDİYE ALINAN BİR SOSYALİST PARTİNİN İNŞASI İÇİN 


Schmidt hükümeti tarafınd- dan başlatılan ve CDU/CSU-FDP hükümeti tarafından işçi sını fı üzerinde geniş olarak yaygınlaştırılan saldırılar, ilk önce varlıksızların en güçsüz en az korunan kesimlerini etkiledi. Bugün, Uzun süreli kitlesel işsizlik ile sermaye nin saldırılarının bileşimi sonucunda sanayi proletaryasının çekirdeğinde de önemli olarak etkisini gösterdi. 

Önemli kitlesel hareketler (Anti-Atom, Barış,Çevre) 

ve sendikaların seferberliği ve micadeleleri (özellikle 
116 paragref ile ilgili); bununla birlikte, yvıpacakları uygulamaların biçimi ve tarzı üzerine anlaşmazlıkları 

ve skandallar gibi kendileri- nin yarattıkları sorunlar, Kohl hükümetinin ve sermayenin sınırlarını ortaya çıkardı. Kohl'un politikası henüz İngiltere'deki Thatcher'in politikası gibi, işçi sınıfına açıkça cephe almış bir politika değil, aksine adım adım birbirini izleyen bir sınırlama ve sindirme politikası. Ama hedef açık. Kapitaliz 


min gelişen yapısal krisizinin 


gereği - işsizliğin kaldırıla madığı, yalnızca gelişiminin durdurulabildiği, geçici gelişme dönemlerinde- sermayenin lehine, işçi sınıfını tayin edici bir yenilgiye uğrat mak, öyle ki, kâr oranlarını, kitlelerin yaşam standartları 


nın depreme uğramış gibi yıkıl ması ile yükseltmek. Alman iş- 


çi sınıfının direniş kaabiliyeti henüz yok edilmiş değildir. Belirleyici mücadeleler henüz önümüzde durmaktadır. 

Önümüzdeki zamanı, işçi sı nıfını, gelecek mücadele günleri için yetersiz olan önder liklerinden kurtarmak yolunda değerlendirmeliyiz. 

Bu ancak, gelecek dönemde geniş kitle mücadeleleri, ken diliğindenci hareketin geniş ölçüde gelişmesi ve politik 


uyanıklıkla, işçi sınıfı ve e zilen katlarmaların Öz örgütlermeleri ile mimkün olur. Bü tün bunlara rağmen, eğer bu- 


gün aşağıdaki iki görevi büyük 


bir ciddiyetle derhal ele almazsak, böyle bir devrim önce si dönemde bile, kitlelerin devrimci partisi ve yeni bir sınıf önderliğinin örgütlenme sine hiç bir önemli katkıda bulunamayız. 

e Sendikalar içersinde sımf mücadeleci bir alternatif için temel şartları yerine ge tirmek. 

e Önce küçük ama ciddiye alınan bir sosyalist işçi par 


tisinin inşası için tarel şart 


ları yerine getirmek. 

DGB Sendikalarının yönetim organlarında işbirlikçi tavrın sağ ve sol biçimlerini görmekteyiz. Bunlar sendikal harekete meydan okumalara ya sımrlı, yukarıdan kontrollü mücadeleyi açmakla veya tes- 


limiyetle karşılık veriyorlar. 


Ama bu çeşitten çatlaklar bile önemli ve biz bunları kullarmak zorundayız.Ama bunun için bizim bir araca ihtiyacı mz var. Bizler DGB-Serndikala rı içinde örgütlü, faal işçi arkadaşları işbirlikçi tavra karşı açık bir anlayış çerçevesinde birleştirebilmek ve sendikaları demokratik ve sınıf mücadeleci örgütler haline dönüştürme yönünde harekete geçirebilmek için katkıda bulunmalıyız. Bu arkadaşlarla birlikte her türlü yaygın girişime el atabiliriz. 
İşletmelerde sürdürdüğümüz mücadelenin ileriye doğru harekete geçirilmesi, mevcut birleşme süreçlerinin açık sosyalist bir bilinçle ve sınıf mücadelesinin önemli sorunlarında pratik ortak çalış mayla sağlamlaştırılması ve programlı bir yaklaşım, küçük bir sosyalist partinin inşası için en önemli adımlardır. Bu kendisini sosyal demokrat kriz yönetimine; DDR ve benze 


ri ülkelerdeki,tepki uyandıran 


bürokratik gerçekliğe ve "yeşil çıkmaz sokağa" bir alternatif olarak inşa edilmek zorundadır. 

GİM ile KED'nin mümkün ola bilecek birleşmesi -sekter ha reketlere ve yeşil teslimiye- te karşı- sosyalist demokrasi için savaşan ve kendisini faal ileri işçi sınıfı unsurlarına paralel bir güç olarak 


ispat eden bir partinin yaratılabilmesi için mütevazi ama önemli bir adımdır. 

Günümüzdeki politik mücade lemizi tayin eden uğraş, Kohl ve sermaye'ye karşı mümkün olan en geniş birliği mücadele ye sokmak olmalıdır. 

Herkes, hatta SPD bile, kendi politikasını ücretlilerin çıkarına ve şimdiki hükümete karşı açık bir alternatif yaratmak için seferberlik temelinde ölçmek zorundadır. Şüphesiz SPD—Grüne hükümeti, parlamento çerçevesinde şimdiki hükümete karşı bir al ternatif olarak düşünülebilir 

Ancak bizler gerçeği göz- den uzak tutmamalıyız. Böyle bir koalisyon hükümeti de'buh ranın kapitalist çözümünü arı yacak ve daha büyük kargaşalıklara yol açacaktır (örneğin Fransa'daki "sol" hükümet ve İspanya'daki PSOE gibi.) 

Birçok kişi bugün SPD'ye ve Yeşiller'e daha da kötüye gidişi engellemek için cy ve riyorlar. Ama kimse onların mevcut politikayı ters çevire ceğine inanmıyor. Özellikle SPD, seçim öncesi bir dönemle böyle bir izlenimi vermiyor. 
Ücretliler yararına bir politika isteyen sendikalı işçiler, bu partileri, kendi isteklerini yerine getirebilecek, direnişlerinin bir aracı olarak görmüyorlar. Bunun yanında, Yeşiller'in açık olarak bilinen, işçi sınıfı hare ketinin dışındaki"sınıflar üs tü"tavrı ve Onların içindeki "gerçekçiler" olarak bilinen grubun örgüt içindeki zaferi; parlamenter demokratik sisteme ayak uydurmaları, Onların önemli "gelişmeler" göstermelerine yol açtı. 1987 seçimle rinin hazırlığı için belirleyici görev, sosyalist aday is mine layık bir adayın şartlarını yaratmaktır. 

Büyük bir kitle için, parti politikası olarak sosyalist bir alternatif heniiz uzakta bile görünmüyor. Bu da açıkça Kohl ve sermayeye karşı faal olarak mücadele vermeye hâzır ama mevcut "sosyalist" örgütlenmeler karşı geliş mekte olan bir azınlığın ihti yaçlarını gösteriyor. 

Bu nedenle, sosyalist bir işçi partisinin yaratılması için çalışmalar yapmak tayin edici bir öneme sahiptir. 

(Was Tun No:419'dan çeviren: T.K.) 
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DEVRİMCİ SOSYALİST BİR ÖRGÜTÜN İNŞASI 

"ÇÖLDE BİR YÜRÜYÜŞ" DEĞİLDİR 


GİM ümit verici ama aynı zamanda endişe verici bir du rumda bulunuyor. GİM/KPD'nin birleşik örgütünün olasılığı ümit verici, ama iç durum - sekter grupların pozisyonu (Tendenz 1), yanlış bir örgüt inşa tasârısı (Tendenz 3) ve buna bağlı olarak yönetim buhranı - endişe uyandırıcı, 


Bulunduğunuz Yer 

Varoluşumuzun Gerekliliği 

1968'lerde kendisini sosyalist olarak nitelendiren ve örgütlenen onbinlerce kişiden bugün yanlızca birkaç yüz kişi geride kaldı. Birçok "partiler" ve ML yaftasını takanlar yolda kaldılar. Dünün ev işgalcileri bugünün çevre bakanları veya yarının moda göstericileri (Tos kana -İreaks) 

Böyle şeyler işçi sınıfı hareketinin tarihinde sık sık görülmüştür. Önemli olansduru mun kavranmasındaki nisbi bakış açısı ve bu koşullarda en gel olunması mümkün olmayan tecrit olma. Ve tarihten dikkate alınacak bir diğer tecrübe de, pek çok kişinin kork tuğunun veya ümit ettiğinin tersine bu gibi durumların sık sık değiştiğidir. 

Üç Hata 

Hata 1. Nisbi tecrit duru nu tesbit edilirken, kendi ça lışmalarımızın inkarı. Gerçek ise, GİM'in son iki sene içer sinde başarılı ve iyi işler yaptığı. Örnek vermek gerekirse: dört tane örnek: 35 
saatlik iş haftası kampanyası Kızıl Köstebekler (GİM sempatizanı gençlik örgütünün adı), İngiliz Kömür İşçilerine Destek Kampanyası ve eskiden doyurucu bir içeriği olmayan Was tun gazetesi. 

Hata 2. Nisbi tecrit duru munu mutlak olarak ele almak ve -birinci hatayla bağlantılı olarak- devrimci bir par tinin inşa şansını yalnızca Yeşiller'in içinde görmek. 
Gerçek ise: Yeşiller içinde sosyalist bir fraksiyon oluş turma olanağının hemen hemen 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sıfır Olmasıdır. Yeşiller içindeki çalışma, bizim işçi sınıfı içindeki mütevazi bağ larımızı en azından tehlike- ye sokur, çünkü Yeşiller'in bu konuda hiç bir çalışması ve bağları yoktur.GİM ile KPD'nin birleşmeleri sırasın da veya birleşmeden kısa bir süre sonra yapılacak Yeşiller içindeki bir çalışma, bu birleşik örgüt için veya tek tek her iki örgüt için dinamit an lamna gelir. 

Hata 3. Tecriti idealleş tirmek. Çölde yürünüyor izle nimi yaratılıyor, ve etraf düşmanlarla çevrilidir. Çözüm olarak getirdikleri disiplini korumak ve parti bayrağını onarmak. Gerçek ise, politik manzaranın şablonculuğun ABC' sinden çok daha renkli olduğudur. Bizim pozisyonumuz ise yüzümüzü sekterliğin ve oportünizmin aksine SPD'ye ve Yeşiller'e çevirmek. CDU/CSU, FDP ve SPD, gece karanlığında bütün kedilerin siyah görünme si gibi, aynı ölçüde siyah de ğil. CSU/CDU ve FDP'ye nazaran SPD işçi sınıfı hareketi nin bir parçası ve DGB ile bağlantılı olan bir güç. İşçi sınıfının potansiyel unut ta-Şıyıcısı ama işçi sınıfı hare keti içinde burjuvazinin bir gücü. Yeşiller'e takılan küçük burjuva etiketi sekterliğin bir ifadesi. Yeşiller hareketi, iki milyonluk bir sol potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Onların parlamentoda ki mevcudiyeti tarihi bir öne me sahip. Yüzbinlerce kişi Ye şiller'i, bizim de içinde çalıştığımz çeşitli hareketlerin parlamentodaki bir uzantı sı olarak görüyor. 

Ama bunun yanında Yeşiller hareketi: 
1)Özel bir durunun özel bir ü rünü (Çevre hareketi, barış hareketi ve tükenmiş bir SPD hükümetinin) 


2)Büyük bir çoğunluğunun yal- 


nızca parlamento çalışmaları yapma yolundaki gayretleri i le, 
3) içindeki büyük bir kitle i le , sol azınlığın büyük bir çoğunluğu sosyalizm, işçi sı nıfı hareketi ve devrimci bir partinin inşası için dikkate alınacak durumda değildir. 

1987 Seçimleri 

1987 seçimleri (13 ay son 
ra) 1972 (Barzel-Coup) (Barzel adlı CDU milletvekili, 


OCAK/ŞUBAT 


SPD/FDP hükümetini düşürebil mek için FDP milletvekilleri ni parayla satın alarak SPD' ye karşı güvensizlik oylaması yaptırmıştı.) ve 1980 (Strauss'un adaylığı) seçimleri nin politik durumu ile benzer likler göstermekte. 

Ücretlilerin büyük bir ke simi: milyonların sırtından kesintiler yapıp, milyarderlerin paraları ile yaşayan bu hükümet gitmelidir, diyeceklerdir, Onlar yalnızca SPD' nin hükümete gelmesi ile (Yeşillerin desteği ile veya yal nız başına) bu hükümetin gide bileceğini bileceklerdir. Biz biliyoruz ki SPD hükümeti kapitalistlerin yararına çalışacaktır ve "tasarruf" politikası uygulayacaktır. Füzelerden söz edecektir ve bunun yanında NATO'yu ve Alman Ordu su'nu güçlendirecektir. 

Bunun için: 1l)Kohl'un dev rilmesi için her şey yapılma lıdır. 2)Sosyalistler aday göstermek zorundadırlar ve sosyalist bir alternatifin perspektifi - ne keder küçük olursa olsun - gösterilmek zorundadır. Politik olarak en doğru olacak adım "Ökolo ji ve Sosyalizm" üzerine Ye şiller ile Sosyalistlerin or taklaşa çıkaracakları bir lis te olabilir. Bunu, eğer Yeşil ler bilinen sekter tavırların dan ötürü reddederlerse - biz lerin(GİM/KPD) güçlerine uygun bir sosyalist adaylar listesi nin uygulamaya geçirilmesi ge rekir. Ama bizim çağrımız, yal nızca birinci oyun bize veril mesi olmalıdır. Hiçbir ikinci oyun Kohl'un düşürülmesi için ziyan edilmemesi gerekmektedir. 

Sendikalar ve İşçi Sınıfı 

Bizim stratejik hedefimiz, işçi sınıfı içersinde temel at mak ve devrinci bir sosyalist partiyi yaratmaktır. 

Bugün bu yolda ileri doğru adımlar - küçük ama görünüratma olanağı artmaktadır.Buhran, işsizlik, işçi sınıfı öncüleri içinde gelişen SPD' ye güvensizlik bunun için bir olanak oluşturmaktadır. GİM bununla ilgili ileri mevzi- ler edindi, KPD önemli tecrü beleri birlikte getiriyor. 
Gelecekteki çalışmalarımızın bu konuda olmalıdır. Grev hak kına yönelik saldırılara karşı geliştirilen insiyatif,35 saatlik iş haftası için çalış malar ve sendikalar içersin- 

(Devamı 11.sayfada) 
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NE YAPMALI 


OCAK/ŞUBA' 


1-3 


DEVRİMCİ ÖRGÜTÜ YEŞİLLER İÇİNE GİREREK İNŞA EDELİM 


1) KPD ile birleşme, GİM'- in, 1960'lı yılların sonlarına doğru SPD içinde çalışmayı bırakmasından sonra, ciddiyet le ele aldığı ilk gruplaşma gayretidir (devrimcileri belli bir platformda ve anlayışla örgütleme). Bu GİM için olumlu ve büyük bir adım. KPD eski sekter anlayışını bıraka rak, politik olarak varolmaya gayret eden bir örgüt. 

GİM ve KPD bugün izole ol muş durumdadırlar, çünkü her iki örgüt de, bugünkü hüküme tin politikasından zarar gören kitleler tarafından, kit le hareketinin bir parçası o larak değil , aksine, yalnız ca eleştiren, ikaz eden ve fo silleşmiş örgütler olarak görülüyorlar. Bu çeşit suçlama- lar politik çalışıadar bıkmış veya eski Sosyal-Denokrat kesimlerden gelse idi bizim için bir anlam ifade etmezdi. 
Ama dikkate alınması gereken, ilk defa politik çalışmaya atılan yeni nesiller bizi tanı nuyorlar ve dikkate almıyor- lar. 

KPD ile GİM'in birleşmesin den doğabilecek yeni bir örgüt, gene bu iki örgütün şimdi içinde bulunduğu problemlerle karşı karşıya bulunacak tir: 

Prensiplerin soyut olarak tanımlanması ve tekrarı değil, yeni bir politik neslin hatırı sayılır güçleri ile kaynaş mayı mümkün kılan doğru bir taktik, parti inşası için be lirleyici olacaktır. 

2) Almanya şimdi bir politik istikrarsızlık döneminde bulunmaktadır. Mevcut hükümet şimdiye kadar toplum üzerinde kültürel ve politik bir hegemonya kuramadı. Kendi sosyal tabanı (katolik işçiler ve ev kadınları) takatini yitir- di. Burjuvazinin tabanı içer sinde FPD lehine bir bloklaş ma söz konusu. 

Politik istikrarsızlık kit lelerin bilincinde büyük deği şikliklere yol açmakta. NATO üyeliği, Batı'ya bağlılık, sınıflar arasındaki uyum ve üç partili sisteme eleştirel bir 


bakışla yaklaşılıyor. Yeni sosyal hareketler (Kadınlar ve Çevre hareketi gibi) bu konuda etkilerini gösteriyor lar. 

Almanya'daki politik tartışmalar bu istikrarsızlığın nasıl ortadan kaldırılacağı noktasında yoğunlaşıyor ve en yoğun ifadesini hükümet sorununda buluyor.Yeni (sallanan) Hristiyan-Liberal çoğunluk; sınıflar arasındaki uyun ye ni bir dayanakla istikrara kavuşturabilmek için büyük koalisyon, mevcut hükümetin bir SPD ve Yeşiller çoğunluğu ile değiştirilmesi, mevcut hükümetin nasıl yıkılacağı so rusu politik farklılaşmaların ve radikalleşmenin devamı için itici güç. Büyük sendika lar arasındaki tartışmalar "teslimiyet" veya "direniş", büyük koalisyon veya SPD-Grü ne hükümeti, seferberlik veya kapalı kapılar arüınca hü kümetle pazarlık gibi noktalarda kutuplaşmaktadır ve bu hükümet sorununun toplumsal önemini göstermektedir. 

3) Yeşiller içinde, ama SPD solunda ve aktif sendika cılar içinde de bugünkü topluun nasıl değiştirilebileceği - SPD solunda Yeşillere nazaran daha az- konuların- da kapitalist sistemin sınır larını aşan tartışmalar yürü tülüyor. Bu tartışmalar refor mist veya sol-reformist bir anlayışa mahkumdurlar. Politik sorunlara parlamentarizmin sınırları içersinde cevaplar ararmaktadır. Yeşiller'in ve SPD solunun gelişimleri açıkça göstermektedir ki, politik farklılaşma lar, alışılagelmiş işçi sınıfı hareketinin dışında oluşan kitle hareketlerinin etkisi ile gelişmektedir. 
"Ökososyalizm" bugün bu çev relerde ilerici pozisyonları içeren bir tanım. 

Okososyalistlerin savundukları konular üzerinde bir anlayışa varmak, Yeşiller'e karşı uygularması gereken taktiğin çok daha ötesindedir. Bizim, genel olarak kapitalizmin son dönemindeki (geç-kapitalizm çağı) toplum krizlerinin, işçi sınıfı hareketinin alışıla gelen taleplerinin çok daha ötesinde talepler gerektirdiği tezimiz, 4.Enternasyonal'deki kadroların genel fikri idi. 


Bu anlamda bizler bügün en kararlı ökososyalistler olma lıyız. Rizler için ökososyalist tartışma konuları, geçiş programının geleneği içersinde aktüel bir program oluşturabilmek için başlangıç noktasıdır. Burada temel olarak alınması gereken hükü met sorununa yaklaşımımız ve mevcut öko-sosyalist potansi yelin sistemle kaynaşmasını engelleyen bir politik taktik olmalıdır. 

4) SPD ve Yeşiller'in bir leşik cephesi, günümüzde mevcut hükümeti düşürebilmek ve kitleler tarafından oluşturu labilecek tek ve gerçekçi birleşik cephe. Reformistlerin hakimiyetindeki bir birleşik cephe otomatik olarak burjuvazinin saflarına geçer. 
Ama bugün, birleşik cephenin şekli konusunda Yeşiller için de bir mücadele var.SPD'nin Yeşiller üzerindeki baskısı (Real-Politikerler) "gerçekçiler" akımının güçlenmesine ve öko-sosyalistler ile sisteme muhalefet eden diğerlerini güçlü bir rekabete zorluyor. İki muhalefet partisinin birbirleri arasındaki ilişkide; bu partilerin sol kanatları arasındaki ilişkide ve onların politik delişi minde -yani 1987 seçimlerine tavrında- sol kesimlerin birleşik bloklaşmasının anah tarı yakmakta. Ve bugün, Ye şillerin henüz belirsiz olan kaderi de buna bağlı. 

5) Birleşik cephenin geli şimi üzerinde etki yapabilmek ve kendi örgüt inşamız için, bugün halihazırda mevcut hükümete karşı muhalefetin dinamik bir parçasını Oluşturan Grüne'ler içine gir mek gerekir. 

Yeşiller'e karşı sekter olmayan bir yaklaşımı isteyen bir kimse, aynı zamanda tutarlı bir şekilde örgüt in şasını da gerçekleştirebilir. 
Tabii, şayet sosyalist örgüt kendisini Yeşiller'in kuşa döndürülmesine karşı ve teşebbüse, mücadeleye yatkın 

bünyeli ve SPD'ye karşı esnek bir birleşik cephe politikasının geliştirilmesi için ge rekli olarak gösterebilirse. 
Bu amaçla KPD ve GİM'in bir leşik örgütü kendisini Yeşil ler içinde öko-sosyalist ha reketin temel bir parçası ©- larak inşa etmek zorundadır. 


Devamı 11.sayfada, 


Sayfa:ll 


EN ÖNEMLİ GÖREV: KPD 


(Bu kararın geniş bir 


özetini sunuyoruz) 


1) GİM'in Delegeler Konte ransı, farklı çıkış noktaları Olmasına rağmen 1986'nın ortalarına kadar KPD ile bir birleşmeyi mümkün görmektedir. 

Bu birleşme, birçok marksist Örgütün pozisyonlarını terk ettikleri ve çözüldükle ri bir aşamada ileriye doğru büyük bir adımdır. Ama henüz, bu birleşme ile SPD,DKP ve Yeşiller'e karşı bir alterna tif yaratılmış olmamaktadır. 
Aktüel problemlere taktik yak laşımlar, birleşik örgütün çözmesi gereken sorunlar olarak durmaktadır. 

2) Delegeler Konferansı, merkez komitesini birleşme çalışmalarını devam ettirmek le, pratik çalışmaların birleştirilmesi ve örgütün denok ratik bir çalışma tarzı için de ortak bir anlayışla yaratılması için çalışmayla görevlendirnektedir. 

Temel,KPD'nin Program tas lağı ve tamamlayıcı öneri taslaklarıdır. 

Halihazırdaki farklı anla yışlar şunlardır: 

- KOMEKON ülkelerinin yapısı, Çin Halk Cumhuriyeti'- nin yapısı ve buralardaki bü rokrasinin konumu. 

=- Stalinizmin tarihi yargılanması. 

— Dördüncü Enternasyonal'e bağlılık. 

3) Yeni örgütün demokratik bir işleyişi için, bütün fark lı politik görüşlerin üyelere açıklanabilmesi ve eğilim ve fraksiyon teşkil etmek hakkı nın var olması gerekir. 

4)Birleşme çalışmalarının olumlu gelişmesi durununda, birleşik parti kongresi ilk olarak 

a) Program ve Tüzük, 

b) ve önümüzdeki döneme politik bakış açısını tesbit etmelidir. 

Bunun için hazırlıklar mü zakere komisyonunda yapılmalıdır. 

GİM'deki değişik pozisyon lar Müzakere Komisyonu'nda temsil edilmelidir. 


NE YAPMALI 


İLE BİRLEŞME 


Müzakere Komisyonu'nun ça lışmalarının sonunda GİM ve KPD'nin ortak bir Merkez Komitesi, ortak bir Üyeler Kong resi için görüşmeler yapılmalıdır. 

Yeni Örgütün yönetim organlarında GİM'in ve KPD'nin ve onların içlerindeki gruplaşmaların eşit oranlarda temsili gerçekleşmeliğdir. 

5) RSİJ-Rotermaulwurf ve KID (GİM ve KPD'nin sempatizanı gençlik örgütleri) yönetim organları da, mümkün olan bir birleşme üzerine çalışmalarını yürütmelidir ler. 

GİM, bu yeni örgütün bağımsız ama dayanışma içinde çalışan bir gençlik Örgütü olması için gayret gösterir. 

6) Birleşmeden sonraki iki sene içinde Dördüncü Enternasyonal'e üyeliğin tartışılması gerekmektedir. 

Bu süre içinde 

— Birleşmeden yana olanlar bu konuda ikna için çalışmala ra devam ederler. 


- Dördüncü Enternasyonal'in 


üyeleri bu süre zarfında bağımsız birer fert olurlar. Eğer onlar bir görev üstlenmiş lerse (Birleşik Sekreterlik'- te, Enternasyonal İcra Komitesi'nde veya Kontrol Komite 

sinde) bu görevi yerine getir meye devam ederler. 

Bizim önerimiz eski GİM ve eski KPD'den temsilcilerin gözlemci olarak Enternasyonal'in yönetim toplantılarına katılmalarıdır. 

-Yeni örgüt İnprekorr'un yayınlanmasına izin verir. 

- Dördüncü enternasyonal’ in bütün dökümanları yeni ör gütün tüm üyelerine iletilebilmelidir. 

- Dördüncü Enternasyonal' in tek tek üyeleri için yeni örgüt disiplini geçerli olma lıdır. 

7) Yeni örgütün yayın organı en azından l4 günde bir yayınlarmalıdır. 

8) Ümit edilir ki, başka örgütler de GİM/KPD'yi örnek alaraktan devrimi atılımın gelişmesi için birleşirler. 
Mümkün olabilecek bir birle me bu gelişmelere bağlı mamalıdır. 


OCAK/ŞUBAT 


1-2 


(9. sayfadan uevam) 


deki sol kanat bu işin merke zi olmalıdır. Örgütün kadınlara yönelik olması için uğraşımız, bağımsız bir kadın hareketi için uğraşımız, ırk çılığa karşı ve yabancı arka daşlarımızla (örgüt içindeki ve dışındaki) çalışmalarınız işçi sınıfı hareketi içindeki uğraşlarımızın temeli ve ekonomizme ve putlaştırmaya kar-Şı panzehirdir. 

KPD/GİM 

KPD ve GİM'in birlikte bir örgüt oluşturmaları oldukça i leri bir adım olacaktır. Çünkü, özellikle sol kesimde sek ter olmayan bir politika ve örgütlenmenin göstergesi olacaktır.Şekil olarak bir birleşme, bu gerçek birleşmenin sadece bir başlangıcıdır. Al manya'da sosyalist bir alter natif olabilmek için ortakla şa bir politika yaratmak görevi, ideolojik hedeflerin farklılığından dolayı çok zor ve Dördüncü Enternasyonal'e birleşik bir örgüt kazandırna hedefi çok önemlidir. 

Burada,-her zaman olduğu gibi - 1968 Mayıs'ındaki parola geçerlidir:"Bu daha baş langıçtır, mücadele devam ediyor." 


1-83 


(10. sayfadan devam) 


Sosyalist örgüt işletmelerde ki ve sendikalardaki ve kitle hareketlerindeki bağlarını ve sık sık'Was tun" satırları arasında yer alan "hoşgörü politikası"nı kullanmalı ve büyük bir ökce-sosyalist hareketin inşası için gerekli politik, prgramatik ve örgütsel şartları gerçekleştirmelidir. 
Bu konu üzerine tartışmalar birleşik örgütte de devam etmeli ve kabul edildiği takdirde somut hazırlık çalışmalarını bizim tezimizde olduğu gibi yerine getirmelidir. 
(Was Tun No:419'dan çeviren: T.K.) 
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NE YAPMALI 


İLK KEZ OLANLAR 
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(Baş tarafı l. sayfada) 


bir bütün olarak, tıpkı 1960' ların ABD'sinde zencilerin yürüttüğü "Medeni Haklar" ha ræmetine ya da diğer benzer hareketler gibi bir Eşit Hak lar Hareketi'nin doğmak üze re olduğunun işaretlerini vermektedirler. 

Şimdi, kısaca, bu ilk kez olanları sırayla ele alalım: 


i Şimdiye dek, Almanya'- daki Kürt ve Türk sol örgütleri, hemen hemen sadece Tür kiye ve Kürdistan'daki mücadeleye destek vermek; oradaki gelişmeleri protesto etmek amacıyla miting ve protesto toplantıları düzenlemişlerdir. Bunun en tipik örneği 1? Eylül'ü protesto için her sene yapılan miting ve yürüyüşlerdir. 

Sol örgütler, ilk kez, Al manya'daki Kürt ve Türklerin, genel olarak da Almanya'nın bir probleminden hareketle 


bir protesto gösterisi düzen lediler. 


2: Şimdiye dek, Almanya'- daki sol örgütlerin buradaki göçmen Türk ve Kürt işçileri ne yönelik faaliyeti iki baş lık altında toplanabilirdi: 

a) Askerlik bedellerinin düşürülmesi ya da pasaport harçlarının indirilmesi çalışmalarında olduğu gibi, herhangi bir biçimde Alman devletini ve egemen sınıflarını ele almayan, Türk devle tine ve egemen sınıflarına yönelik girişimler; 

b) Dil kursları, danışman lık, tercümanlık ya da folklor-spor vs. türünden, özünde kültürel olan ve gerçekte Alman devletinin kimi fonksi yonlarını üstlenme sonucunu veren ve siyasi hedefi olmayan faaliyetler. (Ki, Almanya'daki sol Türk ve Kürt örgütlerinde, tek siyasi çalış manın Türkiye'ye yönelik olması ile, Almanya'daki işçilere yönelik çalışmanın kül- 


türel çalışra ya da danışman lık çalışması olarak kalması aynı madalyonun iki yüzüdür. 
Burada bir siyasi iktidar sa vaşını öne koymayan bir örgüt, buradaki Türk ve Kürt işçilerle bağlantı kurabilmek için sadece bu işleri ya pabilir. Burada, enternasyonalizm kavramından yoksunluğun, devrinci hareketleri na sıl kültürel ve pasaport harç ları gibi, reformist bile de nemeyecek faaliyetlere hapset tiği açıkça görülüyor.) 

Bu mitingle birlikte, ilk kez bazı sol örgütler, doğru dan doğruya, Alman egemen Sı nflarını ve devletini hedef alan bir girişimde bulundular. 


GS Türkiye, Kürdistan ve Avrupa'daki Türk ve Kürt göç men işçiler arasında örgütlü scl ve müslüman-dinci örgütler ilk kez , birbirlerinin ideolojilerini veri kabul æderek, somut bir hedef için bir araya gelip ittifak kurdular. 


AN Şimdiye dek, müslümandinci örgütler, Türk Devleti' nin kontrolünde ve hemen daima Türk Devleti'nin politik hesaplarına ve çıkarlarına yönelik, doğrudan T.C.'nin Avrupa'daki uzantısı olan Aparatın kontrolündeki girişimlerde yer almışlarken (Bulgaristan, Kıbrıs, Ermeni, vs. mitingleri) ilk kez Türk devletinin kontrolü dışındaki bir girişimde yer alıyorlardı. 


TN kadar, bütün 


Kürt ve Türkler, yabancılara yönelik girişimlerin nesnesi konumındaydılar. Yani konuyu genellikle Almanlar gündeme getirirdi ve genellikle sade ce sol örgütler böyle birgi rişime destek olurdu. (Frankfurter Appel ya da DGB Jugend tarafından yapılan "Arkadaşı ma dokunma" kampanyası gibi. 
Veya çeşitli insiyatif gruplarının çalışmaları.) 


OCAK/ŞUBA 


İlk kez Kürt ve Türk örgüt Jer kendileri doğrudan doğru: 


ya girişimde bulundular. Bu girişimi ilerici Alman örgüt leri destekleme durumundaydı. 
Daha başka bir ifadeyle, göç menler insiyatifi ele almıştı veyerliler onların insiya tifini destekliyordu. (Yani geçen sayımızda, "Nesnelikten Özneliğe" başlıklı yazımzda söylediklerimiz, tahmi nimizden de önce gerçekleşiyordu.) 


© simdiye kadar, Kürt ve Türk örgütlerinin giriştiği miting ve diğer gösterilerde - bunlar genellikle sırf Tür kiye'ye yönelik olduğu içindaima Kürt ve Türkler fazla 

iken, bu mitirngte ilk kez Al manlar Türklerden fazlaydı. 

Bütün bu saydığımız ilk'- ler, bunütirgi, Almanya 'da bu güne kadar görülen bütün mitinglerden ayıran, kezâ ya bancı düşmanlığına karşı bugüne kadar yapılanlardan baş ka kılan bir nitel değişikli ği ifade etmektedirler. Bu mitingi önemli kılan, onun büyüklüğü değil, niceliği de ğil, bu nitelikleridir. 

Kanımızca bu değişiklik- ler yepyeni bir oluşumun habercisidirler. 

Yukarıda sıralanan bütün ilk'ler, birbiriyle ilişki içindedir ve bir Eşit Haklar hareketi'nin taşıdığı po tansiyellerin en iyi göstergesidir. 

Bir eşit haklar hareketi, bu mitingde ilk kez görülenleri, mahiyeti gereği içinde taşıyacağından, bu miting, bir eşit haklar hareketinin ilk doğum sancısı olarak görülebilir. 


GİM (KONGRESİ 


(7.sayfadan devam) 


oranında vardılar. 

Sonunda böyle bir yözdeleme oranı karara bağlardı. Yeni seçilen Merkez Kurulu %50" nin üzerinde kadınlardan oluş tu. Ümit edilir ki, birçok bölgesel kanitede kadınların aranı yökseltilir. Delegeler konferansının kararı bunun için cesaret verici olmalıdır, 


Çev:T.K. 


d- 
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TEORİK BÖLÜM 


BARIŞ 


Ernest Mandel'in bu tezleri IV.Enternasyonal'in Uluslarara sı Yürütme Komitesi'nin (Exeku tivkomitee) teorik organı olan Quatrième Internationale'in Mart 1985 tarihli 16. sayısında yayınlanmış bulunuyor. 

Bu tezler, New Left Review' de yayınlanan birçok makalenin, özelliklede 1983 Eylül/ Ekim tarihli 141, sayıda yer alan "The threat of nuclear war an the struggle for socialism" başlıklı makalenin özeti dir. f 

Mandel burada, barış hareke ti içindeki devrimcilerin, sol 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Savaş, kapitalizmde ve özel likle de onun emperyalizm döne minde, œmperyalist yayılmanın (sömürgecilik ye yeni-sömürgecilik); devrimin ilerlemesini önlemeye yönelik karşı—devrimci müdahalelerin, tekrar tekrar ortaya çıkan bir görünüşüdür. Barış, nihai olarak, sade ce ve sadece kapitalizmin yok edilmesiyle garanti altına alı nıp sağlamlaştırılabilir. Bununla beraber, belirli girişim ler, kararlı kitle hareketleriyle kapitalist savaşları önleyebilir, erteleyebilir yada kırabilir. Belirli amaçlar için mücadele veren barış hare keti ve nihai barışın garanti altına alınması mücadelesi arasında, reformlar için mücarele ile sosyalizm için mücadelearasındaki ilişkiye benzer bir ilişki vardır. 

Emperyalizmin 1979'dan beri girmiş bulunduğu yeni silahlan ma dönemi ve kökeni 30'lu yıllara varan silahlanma yarışının üç hedefi vardır. 

a) Sürekli Devrim'in kesin dinamiğini gösteren ve a&nperya lizmin Hindiçinindeki yenilgi- 


HAREKETİ 


NE YAPMALI 


ÜZERİNE 


ERNEST MANDEL 


da hiç de ender olmayan, "bu hareket işçi sınıfı hareketinin dışındadır, yaramaz:" ya da "o sadece pasifizmden oluş muştur" gibisinden tavırlara karşı mücadelelerini destekle meyi dener. Ve bu tavır, bilin diği gibi, Lenin'den beri bir yanılsamadır. Bununla beraber, atom bombasının icadından beri, savaş hareketine karşı mü cadelenin olanakları artık aynı değildir. Ve, bugün, eğer, Barış Hareketi, İşçi Hareketi" nin doğal bir parçası değilse, bunun suçu ilk adımda işçi hareketinin kendisindedir. 


sinden güç alan (İran devrini, Somoza'nın devrilişi, Orta Ame rika'da devrim, Filistin ve Gü ney Afrika devrimleri) ulusal kurtuluş mücadelesine yönelen devrimci hareketleri durdurmak; 

b) Uzun vadeli ekonomik kriz tarafından belirlenen bir dönemde, silah üretimi aracılığı ile yedek bir pazar yaratmak; 

Cc) Sovyetler Birliği ve öbür işçi devletlerinin bürokrasisi üzerine ekonomik ve politik baskı yapmak. 
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Kendi Öz-savunması nedeniyle işçi sınıfı, silahların kul lanılmasından ve silahlı mücadeleden gönüllü olarak vazgeçe mez. Tarihin de ispatladığı gi bi, kapitalistlerin de dahil olduğu bütün egemen sınıflar, kendi maddi ve sınıfsal ayrıca lıklarını koruyabilmek için, ya da eğer bunlar kaybedilmiş ise geriye kazanabilmek için, sık sık silaha , sora baş vurmuşlardır.Bunun için, işçileri hiç bir şekilde silaha sarılma maya ikna etmeye çalışan her türden radikal-pasifizm, karşı 


OCAK/ŞUBAT 


Bundan başka, ikinci merkezi konu ise, bürokratik işçi devletlerinin atom silahlarıy- 


ola donanmasıdır. Mandel, bura- 


da, işçi devletinin haklı savunmasıyla Bürokratik Militarizmi karşılaştırmaya çalışır. 

Hiç kuşkusuz, Mandel'in bu tezleri, sadece IV.Enternasyo nal dışından değil, içinden | de eleştirilecektir. 

Biz mandel'in bu tezlerinin tartışmalar ve barış hareketinin özgül niteliğini daha iyi kavramak için sağlam bir temel oluşturduğu kanısındayız. 


devrimci zora karşı işçi sınıfını silahsızlandırır ve varolan zorun derecesinin artmasına hizmet eder. Bununla beraber, proletarya, Zor'da varolan zorunlu fenalığı görür. 
Proletarya için, Zor, "temizle yici" ya da "kurtarıcı" güçleri olan bir eylem metodu değil dir.Ezilenler, kendi Öz güvenlerini, dana ziyade kendi örgütlerinde, kendi öz hareketle rinde, başarıları ve kazanımla rıyla elde ederler. 

Silahlı mücadele, eğer yığınlar, askeri diktatörlük altında, her türlü hareketin kan la bastırıldığı bir ortamda ya şıyorsa, yalnız Öz-savurma ama cı için düşünülemez. 
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Ekim Devrimi'nin zaferi ve ilk işçi devletinin kurulması ile, böyle bir devletin kendisini kapitalizmin restorasyon denemelerine karşı silahlı koruma altına alabilmesi için ör gütlü savaş güçlerinin gerekli liği ortaya çıktı.(Bu işçi devletlerinin bürokratik hükümetlerinin uluslararası diplomatik sahnede ve sınıf mücadelesindeki olası gerici eylemlerinden bağımsız olarak.) 
Dördüncü Enternasyonal'in de taraftar olduğu, tüm işçi devletlerinin askeri savunması, şu anlama sahiptir: kapitalizmin yeniden kurulması, bu devletlerin her biri için, büyük 


bir tarihsel geriye dönüş olur. 
Dördüncü Enternasyonal, işçi 


devletlerinin, dünya proletaryasının çıkarlarına denk düşen devrimci sınıf mücadelesi vetodları ile savunulmasından anadır. Bunun için, bir ülke in emekçilerinin ve onların 'ücadelesinin çıkarlarının, sosyalist kampın" askeri, dip .cmatik vb. çıkarlarına tabi alınmasına karşı çıkar. Dördüncü Enternasyonal, ayrıca, işçi devletlerinin mücadele güçlerini "arttırmak" ve "sağ Jamlaştırmak" türünden bahahe- li ırkçı, şovenist, milliyetçi, ati-semitik askeri ve her türden gerici anti-proleter ideolojiyi red eder. Böyle uygulamalar sadece dünya proletaryasının çıkarlarına ters düşmez, ayrıca işçi devletlerinin savunmasına da zarar verir. 

İşçi devletlerinin emperyalist saldırganlığa karşı başarıyla savunulabilmesi, büyük ölçüde, bu işçi devletlerinin kendi aralarındaki politik ve sosyal birliğinin güçlülüğüne ve emperyalist ülkelerdeki kit lelerin ku saldırganlığa karşı aktif mücadelesine bağlıdır. 
Ne var ki, sovyet bürokrasisinin gerici politik uygulamaları ve öncü börokratik aygıtların, işçilerin ve köylülerin hakları ve Özgürlükleri üzerin deki baskıları, sosyal eşitsiz liği ve ayrıcalıklarını savunmaları, nihayet ideolojik sinizmeri ve moral çürümüşlükle ri, silahlarmaya yarılan yatırımlardan daha çok işçi devlet lerinin savunmasını zayıflat— maktadır. Marksizm, kapitalizm den sosyalizme geçiş toplumu da dahil olmak üzere, her türden toplumsal formasyonun, gücünü , sadece miktara yada teknolojik silahlarmaya bağlı olan teknik bir sorun olarak gören teoriyi reddeder. Gerçi silahlanma teknolojisi ve askerlik bilimi bu alarda bir rol oynar, ama ana faktör, her zaman politik ve toplumsal doğadır. Sadece bu faktör aracılığı ile Nazi EPmnperyalizminin Sovyetler'e karşı savaşı 


sırasındaki savaş yeteneğinde- ki dönüşümler (Hitler'in ilk başlardaki zaferleri ve nihai yenilgisi) açıklanabilir. 


Proletaryanın askeri politi kası, sınıfsal kriterler aracı lığıyla ve sınıf çıkarları işlerliği içersinde belirlenir. 
Meselenin özü bu çıkarların sı nıf mücadelesi boyunca (grev nöbetçileri, faşist çetelere karşı Öz-savunma güçleri) ve devlet gücünün ele geçirilmesi mücadelesinde (proletaryanın genel silahlandırılması, prole tarya davası için burjuva ordu sunun askerlerinin kazanılması denemeleri, bu ordunun felce uğratılması için eylemler) savunulmasıdır. Genel ve zorunlu askerlik hizmeti, ya da burjuvazinin genel-zorunlu askerlik hizmeti üzerine kurulmuş bir ordunun yerine, profosyonel as kerlerden oluşan bir orduya geç mekten yana zorlamalarına karşı tavır türünden taktiksel problemler bu kritere bağlı olmak zorundadır. Onun için, bu kriterden yola çıkan acil ve geçişsel taleplerle, örneğin, her durumda burjuva ordusuna askeri kredilerin verilmesine karşı çıkmak; ya da her savaşta emperyalist kamptaki emperyalist orduya karşı defetizmi propaganda etmek gibi ilkesel konumlar arasında bir çelişki yoktur. 

Proletarya, doğası gereği askeri politikasında da enternasyonalisttir.Onun için önemli olan çalışanların, sömürücü lerin ve ezilenlerin uluslararası birliğini yaratmaktır. Bu amaç için emperyalist orduya karşı askeri defetizm yeterli olamaz. Aynı zamanda sömürge, yarı-sömürge ve bağımlı ülkelerin emperyalizme karşı kurtu luş mücadelelerini haklı savaş lar olarak kavramak zorunludur. 
Böyle savaş durumlarında, "asıl düşman içerdedir" prensibi, en peryalistler arasındaki herhan gi bir savaş halinde olduğundan daha değişik biçimlerde kullanılır. 
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Atom silahlarının İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına do ru ortaya çıkışıyla, proletar yanın karşı karşıya bulunduğu objektif durum tamamen değişmiştir. Bu değişiklik, hiç de kendisinden daha az radikal o. 
mayan bir değişikliği proleta yanın askeri politikasında or taya çıkarmak zorundadır. 

Öbür silahların aksine, nül lear silahlar (kimyasal ve biy lojik silahlar gibi) sosyaliz: min inşası için temel, maddi koşulları, diğer deyişle insaı soyunu, yok etmekle tehdit ed: yor. O halde bu demektir ki, bu silahlar, pröletaryanin ya da işçi devletinin savurması veya devrimin genişletilmesi için kullanılamaz. İnsan intihar yoluyla kendini savunamaz; proletaryanın yok edilmesiyle de devrimin sınırları genişletilemez. 

Az önce belirtilen nedenler den dolayı, proletarya, nüklear ve benzeri silahların kullë nınıuna, yapımına, depolamasına ve bulundurulmasına karşı, ve bu türden silahların tamame yokedilmesinden yana olmalıdır Proletarya, kamuoyuna, kendisi iktidara geldiği zaman, bu silahları yok edeceğini, imalatı nı yasaklayacağını, gerekirse kontrol yoluyla ve zorunlu ted birler alarak bu silahların tüm ülkelerde varlıklarını yasaklamaya çalışacağını açıklamalıdır. Bir milletin, “mili hakimiyetini" koruma türünden hedefler, bu silahların imali- nin, insan soyunun yok olmasına yol açacağından yasaklarmasının gerekliliği zorunluluğuna tabi kılırmalıdır. 

Aynı sebeplerden dolayı, bir nüklear dünya savaşının önlemesi, devrimci bir politi ka için, dünya stratejisinde, uluslararası sosyalist devrimin zaferinden daha öncelikli bir hedeftir. 
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Ulusal devletler arasında rekabet de dahil olmak üzere özel mülkiyet ve rekabet üzeri ne kurulan kapitalizm için silahlarma yarışı, militarizm ve savaş nasıl kaçınılmaz ise, atom silahlarının üretimi ve de polarması da o kadar kaçınılmazdır. Karşı görüşe sahip olmak, her zaman tecrübeler tara fından aksi gösterilen illüzyonlara teslim olmak demektir. 
Hiroşima ve Nagazaki olmak üzere, &nperyalizm atam bambası nı iki defa kullandı. Bir çok kaynağın gösterdiği gibi, œperyalizm Çin, Kore ve Vietnam devrimlerine karşı bu bambaları kullarmayı denedi. 

Bu durum karşısında, Sovyet ler Birliği tarafından atom si lahlarının imal edilip depolan ması, emperyalist tehdide karşı cevap olarak bir gereklilik tir. O nüklear savaşı engellemeye yarayan bir araçtır, kazarmaya değil. 

sovyet silahlarının bu meşruiyeti, kendisini yıldıma fonksiyonu ile sınırlar Onlar sovyetler birliği için savurma silahları olamazlar. Onlar sadece bir atom savaşını önleyici silahlardır. Elbette- ki bir işçi devletinin hükünetinin, "benim proletaryanın on da dokuzunu öldüren düşmana karşı, kendimi onun toprakları üzerinde yaşayan proletaryanın onda dokuzunu öldürerek savunu rum” tezini ortaya sürmesi gariplik olurdu. (Böyle bir katli amın uzun vadeli etkilerini göz önüne almasak bile) 

Buna karşı, "Biz işçi devle ti olarak, sahip olduğumuz nük lear silahları hiç bir zaman sivil halka ve şehir merkezlerine karşı kullarmayacağız. 
Ama, eğer, siz emperyalist çeteler, bu silahları kullanma cinayetini işlerseniz, bizim de misilleme yapma, şehirler“ den uzak karargahlarınıza, atom silolarınıza, filolarınıza, havadaki roketlerinize, uçakla rınıza, denizaltılarınıza, haberleşme merkezlerinize vs. 
karşı kullanma rizikomuz karşısında hiç bir garantiniz yok tur." demek meşrudur. 


Nüklear Tehdit işte bu gü vensizlik temeli üzerine otu rur. Bu, eğer insan nüklear bir yokoluşla nüklear silahların kullanılmasını aynı şey olarak görürse -kibu, nüklear güçlerin her yeni tehdidi otomatik ve engellenemez bir şekilde total bir savaşa yolaçacaktır zannına yol açar- , nüklear bir dün ya savaşının reddi yolundaki materyalist temellerin aksine gibi görünür. Fakat böy le bir şeyin kader olarak var olduğu kanıtlanamaz. 
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Aksine, Sovyetler'in Nüklear silahları olmaksızın, emperyalizmin kendi silahlarını, başlayan devrimlere kar şı geçmişte ve gelecemke kullanabilirliği olasıdır. Bu bir nüklear yokoluş değil, ama daha bir çok şeyin yanı sıra milyonlarca insanın ölü mü demektir. Bu noktada, Sov yetler'in atom tehdidi böyle bir rizikoyu azalttığı gibi, dünya çapında pozitif bir rol oynamaktadır ve oynayacaktır. 
Bu, tek başına, nüklear kıya met tehlikesinin tamamen ber taraf edilmesine yetmese bile böyledir. 
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Sovyetlerin, objektif olarak atom tehdidizorunluluğu gerçeği, Sovyetler Birliği'- nin, bürokratik bir diktatörlük altında atom silahlarına sahip olması nedeniyle ortaya çıkan birsürü soruya cevap veremez.Hiç kuşkusuz, Sovyet Bürukrasisi, emperyalist sal dırı tehdidine karşı yıldırma silahlarının yapım ve depolan masını olanaklı kılan toplumun teknolojik ve bilimsel ilerlemesinden istifade etmekle birlikte, aynı zamanda 

- diğer işçi devletleri üzerindeki egemenliğini sağlam laştırmış; 

— kendi öz halkını ve diğer işçi devletlerinin halklarını terörize etmiş; (Örneğin 60'lı yılların sonu ve 70'li yılların başında Çin Halk Cumhuriyeti'ne atom silahlarıyla sal dırma tehdidi). 

- nüklear silahların yapıl dığı iş yerlerinde çalışan iş çilerin ve bu işyerleri cıvarında oturan insanların korun ması meselelerindeki ve ekolo jik problemlerdeki cezayı gerektiren ihmalleri örtbas etmeye çalışmış; 

- enperyalizmle aynı düzeyde kalabilmek için, atom silah larının yok etme kapasiteleri- ni anlamsız bir şekilde yükseltmiştir. Bununla emperyalizmin saldırganlık arzularına karşı Sovyetler'in yıldırma gü cü en ufak bir şekilde dahi ol sa yükseltilemediği gibi, tam tersine Batı'da ve Japonya'daki Barış Hareketi'nin sürekli ve kitlesel gelişmesi sabote ediliyor. 


OCAK/ŞUBAT 


Bürokrasi, Batı'daki səsyalist devrimlezden, sürekli olarak büyüyen otonom kitle hareketlenmeleri ve eylemlerinden korktuğu için, emperyalist saldırı tehlikesine cevap olarak, sadece silahlarmayla karşı çıkmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda, bürokrasinin kanında ve etinde ki milliyetçilik de, silah teknolojisine bağımlılığa destek oluyor ve askeri ideolojilerin beslenmesine yel açıyor. 
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Tüm bu sebeplerden dolayı biz işçi devletlerinin stratejik atom-yıldırma gücünden yanayız; ama taktik ve stratejik atom silahlarının işçi devletleri tarafından yapımının sonsuz bir eskalationundan taraf değil. Emperyalistlerin bir ilk vuruş kapasitesine sahip olmalarını önlemek için araştırma ve deneylerin zorunlu olduğuna inanıyoruz. O halde, Sovvetler Birliği'nin atan si-Jlahlanmasına tavrınız şu talep leri kapsar: 

- Yıldırma kapasitesine dokunmaksızın emperyalist ülkelerdeki barış ve atam silahlarına karşı hareketlere büyük bir destek olabilecek tek tar raflı ve kısmi bir atom silah sızlanması tedbirlerinin acilen ve spektaküler bir şekilde alınması; 

- Sovyetler'in nüklear tesislerinin güvenlik ve ekolojik durumu üzerine umumi bir işçi kontrolü; 

- stratejik atom silahlarının işçi devletlerinin çalışan ları tarafından ortak bir form da kollektif ve demokratik bir şekilde kontrolü- ki bu Sovyet bürokrasisinin tekeli olmaması denektir. 

Eğer bu tedbirler alınmış olsa, ki bunlar politik devrimin zaferine bağlıdır, işçi devletlerinin savunması zayıflamaz ama emperyalistlerin silahlanma yarışına büyük bir darbe indirilmiş olur ve bu an lamda savaş hazırlığına karşı örgütlenen milyonlarca insan rahatlamış olurdu- 
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Eğer biz Sovyet bürokrasisi nin politikasını acımasızca (a 


tom silahlanması alanı da dahil) eleştiriyorsak, bu demek değildir ki, biz, emperyalizmi ve Sovyetler Birliği'ni iki "süper güç" olarak aynı kefeye koyan, bilimsel olarak yanlış, politik olarak da sorumsuz pozisyonlar üstleniyoruz. Amerikan emperyalizmi ile Sovyetler Birliği'nin atom silahları yarışmasında ve bundan doğabilecek bir nüklear dünya savaşın- da eşit miktarda sorumludurlar düşüncesi şekil olarak mantıksız (pekiyi Çin,Fransız,İngiliz atom silahları ne oluyor?) 
ve ampirik olarak da savunula mazdır. 

Bu güne kadar, bu yarışın her yeni dönemini başlatan ewperyalizm olmuştur. Sovyet bürokrasisi ise bu yeni tehditle re tepki göstermiştir. Ve Sov yetler, sadece, emperyalist sisteme ait ekonomik, sosyal ve politik çıkarlar aracılığı ile silahlanma yarışı yoluna itiliyor. Sovyet toplumunda hiç bir şey bürokrasiyi bu yola itmemiştir (kendi çıkar ve ayrıcalıklarını korumak bile değil). 


10 


Eğer 35 yıldır bir atom savaşı engellenebilmiş ise, kitlelerin direnişi yanında tehdit de buna katkıda bulunmuştur. Ama böyle bir savaşın uzun vadede sadece yıldırma aracılığıyla önlenebilirliğine inanmak bir yanılsama olur. Uzun srede bir atom savaşının zincirlerinden boşalma tehlikesi silahlanma yarışının sürmesi ve keskinleşmesi ile giderek artıyor. Özellikle aşağıdaki faktörlere bağımlı olarak: 

a) böyle bir savaşın, herhangi bir yanlışlık aracılığı ile çıkma rizikosunun artması, 

b) daha mükemelce "minyatür"- leştirilen atom silahlarının kullanıldığı zaman daha az imrtiharcı etkisi olacağı inancı- nın yarattığı riziko. 

Daha bügün emperyalizmin po litik ve askeri öncüleri "temiz" atom silahlarının "sımrlı" bir kullanımından söz ede- 


rek tüm insanlığın sonu olabilecek bir şeyin önlenebileceği ni yaymaya çalışıyorlar. Bizler, bu insanlık dışı, barbar "kehanet"i ("sadece" 200 milyon ölü, 500 milyon ölü yada l milyar ölü) gösterip, kararlı bir şekilde buna ait bilimsel olarak gerekçesi olmayan hipotezleri reddetmeliyiz. 

c) Kapitalist krizin derinleşmesiyle, emperyalist ülkelerde ki sınıf zıtlıkları keskinleşiyor. Bu nedenle bu ülkelerde yeni ve güçlü faşist, ön-faşist ya da yarı-faşist hareketlenme ler kendini gösterebilir. İşçi sınıfının yenilgisi ve burjuva zinin sömürü oranlarını arttır ma durumunda, yani kitlelerin en son hak ve özgürlüklerinin yok edilmesi halinde, "despera do" biçimli Führer'lerin yeniden politik sahneye çıkması oilasıdır. Böyle Führer'ler ikti darda oldukları an, kendi kendilerini de yok edeceklerini bildikleri halde, bir atom savaşını başlatmak için hazır olurlar. Eğer Hitler 1944/45'ler 


de atom silahlarına sahip olsay 


dı, bunları Alman toprakları ü- 


zerinde dahi olsa garanti kulla 


nırdı. 

Diğer bir deyişle: bir atom savaşı tehlikesine karşı mücadele edilmesi gereken dört ayrı yanlış ve sorumsuz tavır vardır, sadece bir tane değil: l. "proletarya"nın ya da "sosyalist kamp"ın (işçi devletleri) ya da herhangi başka birinin atom savaşını kazanabilece ği tavrı. 

2. Kitle örgütlerinin baskısının emperyalizmi, atom silahla rını sınırlı bir savaşta ya da üçüncü dünya ülkelerinde başla yan devrimlere karşı kullarmak tan, işçi devletlerinin tehdidi olmaksızın engellenebileceği tezi. 

3. "Bir atom savaşı yanlışlıkla çıkamaz. Zira politik ve as ker insanlar (hayatta kalmak isteyen insanların "olgun" tem silcileri) her iki kampta da kontrolü ellerinde bulundurur- lar" tavrı. Bu kontrol elbette vardır, ve bu kontrol bugünkü şartlar altında atm savaşına gidişe frenleyici bir etki yap maktadırlar. Ama bu mutlak bir garanti değildir,zira elektronik refleks sistemleri öyle bir bütünlük kazanmıştır ki, ön uyarı zamanları çok kısalmıştır. Bu sebeple daha bugün den atom silahlarının her tür 


den geliştirilmesine karşı Ve 

onların yok edilmesi için mücadele, hayati önemi olan bir 

görevdir. 

4. Yıldırmanın (tehdidin), ewperyalist ülkelerdeki politik 

ve sosyal gelişmeden bağımsız 

olarak uzun vadeli bir etkisi 

olduğu illüzyonu (yanılsaması). 
Bu kapitalist krizin derinleşmesi döneminde naziler gibi ir rasyonel ve intiharcı güçlerin işçi sınıfının yenilmesi halin de iktidara gelebileceklerini görmemek demektir. "Kızıl olmaktansa ölmek yeğdir" diyen- 

ler. 


LL 


Öne sürülen sebeplerden dolayı Sovyetler'in ata tehdidi hiç bir şekilde bir atom savaşının öldürücü tehlekesine kar şı yeterli ve mutlak garanti O luşturamaz. 

Eğer emperyalizm kenli Öz kalelerinde iktidarı elinde bu lundurursa, bu tehlike uzun va dede kaçınılmazdır. Sadece buralarda iktidarın ele geçiril mesiyle atom silahsızlarmasına gidilebilir. İşçi sımfının ya da emperyalist ülkelerdeki örgütlü işçi hareketlerinin cidi şekilde zayıflaması, atæ sava şı tehlikesine karşı mücadelenin başarısına öldürücü bir 

darbe olurdu. Proletaryarın dı şında, emperyalizmin atom sava şına doğru giden intihar yürüyüşünü durdurabilecek başka bir sosyal güç yoktur. Batıda- ki işçi sınıfının yenilgileri ve demoralize olması, insanlı ğın yokoluşuna giden yolun ka pısını açar. 
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Batı Avrupa'da, son yıllarda, milyonlarca insanı sokakla ra döken, güçlü ve bağımsız bır barış hareketi ortaya çıkmştı. Bir çok Avrupa ülkesi i çin, bunlar tarihlerinin en bü yük kitle örgütlermeleri idi. 
Bu, devrinci marksistlerin, ön çülerinin karmaşık ideolojisi- ne bakmaksızın desteklemesi ge reken ileri bir adımdır. Bizler materyalist olarak herharngi bir hareketi, onların öncülerine göre yargılamayız. Biz onları ilk adımda toplumdaki 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nesnel rollerine göre yargılarız. Bu demek değildir ki bu ideoloji önemli değildir ve ge lecek olaylar üzerinde etkisi olmaz. Ama bu demektir ki, barış hareketinin şu andaki enternasyonal durum üzerine etki si olumludur. Ve biz bu tesbit ten yola çıkıyoruz. Barış hare ketinin öncüleri ve üyeleri he nüz bir anti-kapitalist bilince sahip olmasalar bile, bu ha reket emperyalizme ve kapitalizme ağır yenilgiler vermiştir. 
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Batı Avrupa'daki bağımsız barış hareketi, emperyalizm ta rafından başlatılan atom silah ları üretimi yarışının yeni dö nemi üzerine geniş kitlelerin sağlıklı bir tepkisidir. Buha reket, bir atom savaşı olasılı ğını ve fiziki olarak yok olma korkusunu hissi olarak reddediştir. Bu hareket, içerisinde, toplumsal krizi daha da derinleştiren, geleneksel burjuva kurum ve değerlerini sorgulama süreci oluşmaktadır. Bu aynı zamanda, geleneksel örgütlü iş çi hareketinin, savaşa karşı kitlesel mücadeleyi - oldukça ilerici bir mesele - eline almadığını gösterir. Bu iki faktörün birleşmesi sonucu, bağım sız bir kitle hareketinin bir koalisyon, bir birlik cephesi zormunda oluşmasına yardımcı olan geniş bir alan oluşmuştur. 

Kitlelerin kendi öz varlıklarını korumalarından doğan sa vaşa karşı basit tepkilerinin "Avrupa milliyetçiliği ile" bir ilişkisi yoktur. (Tamamen geri ci olan ve bu hareket içersinde hemen hemen hiç rastlarmayan "NATO silahları yerine Avrupa silahları" istemi Avrupa Milliyetçiliği olurdu.) Elbette sadece Avrupa'daki atam silahlarına karşı mücadele bir atom savaşını Öönleyemez, ama böyle bir mücadeleye büyük bır yardımcıdır. Devrimci marksist ler için, bu tek taraflı silah sızlanma ana hedefi doğrultusunda bu hareketin desteklerme si gereklidir. Pershing'lere karşı! Cruise'lara karşı: (nereden geldiği, nerede yapıldığı, Amerikan, milli, ya da NA-TO tarafından olduğu önemli de ğil). Eğer işçi sınıfının dışından gelen kişiler ve akım- lar tek taraflı silahsızlanma 


nedeflerini, kitle örgütlenme lerini ve onun mücadelesinin metodlarını kullanırlarsa, diğer konularda görüşlerine olursa olsun, objektif olarak kapitalizmi zayıflatırlar. 
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Atan savaşı sorunu, insanlı ğın ve sosyalizmin geleceği açısından t ayin edici bir karaktere sahip olması nedeniyle biz, savaş karşıtı (NATO karşı tı) ana talepleri, emperyalist silahlanmaya karşı olan (ulus lar arası sınıf mücadelesinin gündeminde olan öbür politik ve sosyal problemlere sawt ta vır almasalar bile, özellikle emperyalist ülkelerdeki kitle hareketlerinin durum göz önüne alınarak) hareketleri destekleriz. Bu somut olarak şu anlana gelir ki, hareket, tek nokta hareketi olarak kalsa bile, biz onun içersinde yerimizi alacağız ve güçlenmesi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışacağız. Ama bu demek değildir ki, biz bu hareket içinde diğer sorunların (örneğin, iki süper güç teorisine karşı; emperyalizmin silahlanma yacışında tek sorumlu oldu-Gu; emperyalizmin yöresel karşı-devrimci savaşları (Orta Amerika, Yakın Doğu vb.) ile atam silanlarına karşı mücadele arasındaki zorunlu bağ; silah larmaya karşı mücadele ile, ta sarruf pelitikasına karşı müca dele arasındaki bağ sorunları) ortaya atılmasına çalışmayaca-Ğız. 

Ama biz bu sorunları ortaya ultimatam verircesine atıp, on ların barış hareketinin progra mına alırmasını bizim yada iş çi hareketinin bu harekete ka- 


tılmasının ön koşulu yapamayız. 


Biz bölücü bir şekilde davranıp, bu hareketi genel sınıf politikası ile ilgili programatik sorunlar temelinde parça lamayı denemeyiz. Biz geniş, birleştirici koşulları oimavan bir barış hareketinden yanayız. Tek şart, kitlelerin tek taraflı silahsızlanma yolunda örgütlenmesine engel olumama- sı ve hareketin iç demokrarisi nin ve açıklığının korunması olmalıdır. 

Barış hareketinin, tek amaç lı bir hareket olarak desteklermesi pozisyonu, sınıf poli- 


tikası açısından bakıldığı zaman da yerindedir. Zira, emper yalist ülkelerde tek taraflı silahsızlanma için yola çıkan bir kitle hareketi, objektif olarak emperyalizmi, onun askeri gücünü ve savaş planlarını sarsar. Hangi ideolojik örtü altında olursa olsun, bu ha reketin zayıflaması emperyaliz min de facto güçlenmesini sağlar. Bizim meseleye yaklaşım biçimimiz ilk adımda sosyal ve politiktir, ideolojik değil. 
Biz güçler dengesini emperyalizmin aleyhine değiştirmek is tiyoruz. Bu politik hedefleri "sadece" ideolojik tabiata kur ban etmek, objektif olarak işçi sinıfını ve işçi devletleri ni zavıflatımak demek olur. 
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Biz Batı Avrupa'da, tek taraflı olarak atom silahlarının kaldırılması mücadelesinde, alabildiğine geniş ve güçlü ola bilecek direk ve otonom kitle eylemlerinin, örneğin: kitle yürüyüşleri, kitlesel sivil "i taatsizlik", siddet kullanılma dan Füze depolarının ve karargahların bloke edilmesi, semblik grevler, genel grev hazırlığına kadar varan her türden işyeri eylemi, bütün bunların bizim için ilk sırada yer aldı ğını vurgularız. Bu taktikler için, örgütlü işçi hareketinin ve Özellikle sendikaların gide rek artan bir şekilde ve bilinç li olarak barış hareketinde ça lışmaları gereklidir. Barış ha reketi içindeki çalışmalarımızın en önemli noktalarından bi ri, hareketin işçi hareketi ile kaynaştırılmasıdır. Buna uy gun olarak tüm sendikalarda ve örgütlü işçi hareketi içersinde, barış hareketinin desteklermesi ve onunla entegre olun ması için aktif bir kampanya yaparız. Ama aynı zamanda, bizim sosyal-demokrat ve komünist partilere karşı barış hareketi nin Örgütsel bağımsızlığından yana olduğumuzu açıklarız. 

Eğer barış hareketinin öncüleri, kendilerini buqün bu partilere bağlarlarsa, bu, sadece emperyalist silahlanmaya karşı aktif kitle hareketlerinin zayıflamasını getirir. 
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Biz, barış hareketinin füzelerin yerleştirilmesi üzerine halk oylaması; bazı bölgele rin ve şehirlerin atom silahla rından arınmış alan olarak belirlenmesi türünden politik gi rişimlerini ya da kitlelerin atom savaşı tehlikesine karşı bilinçlenmesine yardımcı olan her türden eylemlerini destekliyoruz. Gerçi biz de, bu anlamda seçim ve parlamento giri şimlerinden yanayız, ama kitle örgütlenmeleri ve kitle eylarlerini merkezi mücadele metodu olarak görmeyen her türlü akımn karşısındayız. Burada konu, atom silahlarının - bununla beraber tüm insanlığın - ge leceğinin kitlelerin eline bırakılıp, silahların kapitalist sınıfın, onun devletinin, poli tikacılarının ve işçi sınıfı i çindeki ajanlarının elinden alınması sorunudur. 
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Aynı ncdenlerle, biz, tek taraflı silahsızlanma için ımicadeleyi, her iki blokun adım adım silahsızlanması yo lundaki müzakerelere çekmeye yönelik olan, savaş aleyhtarı hareketlerin içindeki tak tik manevralara da karşıyız. 
Böyle bir şey mümkün olmadığı gibi, böyle bir çizgi —diğer sonuçlarından bağımsız olarak- hükünetier arasındaki yahudi pazarlıkları uğruna, yığın hareketlerinden vaz geçmek anlamına gelir. 
Tecrübe göstermiştir ki, böyle sözleşmeler en iyi durumda bile "ayarlı" ve "kontrollü" atom silahlanmasına götürür ama çok ender olarak basamak basamak oluşan bir silahsızlarmaya. 
Uzun bir dönem için, aynı zamanda kontrollü bir silahlarma da bir atam savaşını engellere bilir kılmaz. Kitlelerin direk eylemini ve silahlanmanın tüm biçimleriyle ne kadar intiharcı olduğu yolundaki bilinçlenmenin Önüne engel olan her tür den taktik, barış hareketi için ölümcül bir darbedir ve bü yüyen atom savaşı tehlikesine objektif olarak destek verir. 


NE YAPMALI 
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Aynı şekilde, Avrupa ve dün ya ölçüsünde politik ve sosyal güçler dengesi sorgulamasının, bir atom savaşını yaklaştırdığı türünden iddiaları da kabul etmiyoruz -yani statüko. Nüklear silahlanma yarışı, en son tahlilde kapitalizmin sorgulamasından değil, bizzat kapitalizmin kendi ürünü olarak ort- ya çıkar. Kapitalizmin Avrupa' da ya da başka bir yerde prole taryanın ve müttefiklerinin kitle eylemleri aracılığı ile zayıflatılması, bir atan savaşının geç olmadan, kapitalizmin yıkılması ile önlenmesi şansını arttırır. Tarihsel olarak devrim bir atom savaşı tehlikesini arttırmaz, tam tersine onu yok edecek tek araçtır. Varolan şartları kapi talizmin sağlamlaştırılması i le savurmak, bir atom savaşını sadece daha olası kılmaktadır. 
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"Eğer Avrupa ya da öbür kapitalist ülkeler de atom silah larına sahip olsalar ya da ken di konvansiyonel güçlerini geliştirseler, dünya ölçüsünde "güçler dengesi"ne katılıp bir atom savaşı tehlikesini uzaklaştırırlardı" türünden iddiaları reddederiz. Durum tam tersidir. 

Atom silahlarının her türs den genişletilmesi atom savaşı tehlikesini yükseltir, azaltmaz. O halde biz buna karşıyız. Burjuva devletlerinin elindeki her atom silahı insanlık için bir intihar silahı ro lünü oynar. Ve tüm bu silahlar burjuvazinin karşı-devrimci po tansiyelini yükseltir. Burjuva devletlerinin elindeki konvansiyonel silahlar, kendi ülkele rindeki kitleler ve yarı-sömür ge, bağımlı ülkelerdeki halk- lar üzerindeki baskı gücünü arttırır. Kapitalist Avrupa'- nın işçi sınıfı, her zamankinden daha çok tek bir parola ile yola çıkmalıdır: Asıl düş man içerdedir: Bu "bizim" burjuva ordusuna tek bir adam, tek bir kuruş bile yok! 

Fransız sosyalist ve komünist partilerinin "milli" “yıl dırma" atom silahlanması karşı sındaki utanç verici teslimiye ti, işçi sınıfının nüklear teh like karşısında politik silahsızlanmasını yaratmıştır. (Fran sa'daki barış hareketi, kapitalist Avrunu ülkelerinin en zayıfıdır.) 

Avrupa'daki burjuva devletlerinin güçlermesini - atar si lahları ile olmasa bile-kabul etmek, Avrupa burjuvazisinin A merikan burjuvazisinden daha ` az gerici, daha az emperyalist olduğu görüşünü yaymaya çalışmaktır. Bu görüşün ekonomik ve politik düzey üzerinde kaçınıl maz etkileri olur. Mantıki ola rak, bu, Avrupa burjuvazisinin rekabet gücünün Amerikan emper yalizmine karşı savunulması ge rektiğini iddia eden, tasarruf politikasını kabullenen ve işçi sınıfının uluslararası daya nışmasını, uluslararası sermayenin dayanışması ile değiştiren bir politika gerektirir. 
Böyle bir çizgiyle işçi sınıfı bölünür ve yolundan saptırılır. 
Onun kitlesel politik, militarizme ve savaşa karşı örgütlen me gücü zayıflatılır. Savaş tehlikesinin azaltılması yerine savaş tehlikesini yükseltir. 
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Doğu Avrupa'da, Batı Avrura' daki kitlesel barış hareketiy- le doğrudan ilişkili bağımsız bir barış hareketinin doğuşu, emperyalizmin silahlarmasına karşı mücadele için büyük bir yardımdır. İlk olarak bu bağım sız barış hareketi aracılığı ile politik ilgilerin uyanması ve kitlelerin bu ülkelerdeki politik faaliyetleri desteklen miş olacak - özellikle gençlik te. Kitlelerin politik ve örgütsel atomize olmuşluğu giderek üzerlerinden atması, politik anti-bürokratik devrimin olgunlaşması prosesine yardımcı olur. Bu da emperyalizm ve uluslararası kapitalizm için büyük bir darbe olur; kapitalist ülkelerdeki sosyalist devrim için büyük bir hızlan- ma getirirdi. Ve bu, atom tehlikesine karşı zafer için tayin edici bir destek olurdu. 

İkinci olarak ise, Orta Avrupa'daki bağımsız barış hareketi, Batı Avrupa'daki hareketin gelişmesine yardımcı olmak 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tadır. Zira bu burjuvazinin ve onun ortaklarının "barış hareketi Kremlin tarafından yöneti liyor " ya da “Sovyetler'in ob Jektif ittifakı oluyor" yolundaki iddialarını boşa çıkarmak tadır. 

Dördüncü Enternasyonal bu sebepten dolayı, Doğu'daki bu hareketi tamamen destekler ve onun Batı'daki barış hareketi ile arasındakibirliği için uğraşır. Ayrıca Batı'daki barış hareketinin Doğu'daki müttefik lerinin, bürokratik baskılara karşı mücadelesini desteklemesi için çalışmaya çağırır. Orta Avrupa'daki militan pasifistler için tam Özgürlük talep ediyoruz. Kendi düşüncelerini basıp yayabilmelidir- ler. Batı Avrupa'daki komünist partilerin 50'li ve 60'lı yıllarla karşılaştırıldığı zaman bugün geniş kitlesel barış hareketleri üzerindeki etkilerini kaybettikleri gerçeği, Orta Avrupa'daki barış hareketinin ve geniş kitlelerin demokratik haklarının savunulması yolunda ki mücadelede güçlü bir silah olmalıdır. Komünist partileri üzerinde, bizim her zaman taraftarı olduğumuz Batı'daki ba rış hareketi içersinde yerleri ni almaları için baskı yapılma lı ve Doğu'daki bağımsız barış hareketi için aynı serbest pro paganda yapabilme özgürlüğünü 


savurmaları bunun bedeli olmalı. 
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Tüm bu sebeplerden dolayı, Doğu Avrupa'daki bağımsız barış hareketinin mimitarizme karşı ve silahsızlanma için mücadelesinde gerekli gördüğü talepleri öne sürme demokratik hakkını savunuyoruz. Biz Sovyetler Birliği'nin emperyalizme karşı yıldırma gücünü zayıf latma anlamına gelmeyen, Doğu Avrupa ülkelerinin tek taraflı atom silahlarından arınması Öz gül talebini destekliyoruz. 
Biz Polonya'dan Portekiz'e kadar olan alanın atan silahlarından arındırılmış bölge ilan edilmesi çağrısını ve Doğu Avrupa ülkelerine Atom silahları yerleştirilmesinin reddini destekliyoruz. 

Aynı zamanda biz, nasıl Güney Afrika, Yakın Doğu ve Orta Amerika'daki kurtuluş 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hareketleriyle dayanışma ve destekliyorsak, nasıl Batı Avrupa'daki barış hareketlerinin tek taraflı silahsızlanmasını destekliyvorsak, ay nı şekilde, tüm enerzimizle Doğu Avrupa'daki bağımsız ka rış hareketini de destekliyo ruz. 

Doğu Avrupa'daki politik devri min başarıya ulaştığı bir işçi devleti açil olarak kendi ülke sinin tek taraflı silahsızlanmaya gittiğini resmen beyan et meli ve bununla kapitalisi ülkelerin (Avrupa,Amerika ,Kanada) emekçilerini bu Örneği takip etmeye çağırmalıdır. Başarılı bir politik devrim tarafından atom, biyolojik ve kimyasal si lahlardan vaz geçiş, o ülkenin enperyalist saldırganlığa ve Sovyet bürokrasisi'nin ordusunun eylemlerine karşı etkili bir savunma formdur. Zira bu tüm dünyada, Sovyetler Birliği ve ordusunun içinde de bu devrim için büyük bir sempati dal gası yaratır. 
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Patı Avrupa'daki kitlesel barış hareketinin kısa dönemde önemli etkileri olmuştur. Barış hareketi geniş kitlelerin savaşa karşı bilinçlerinin derinleşmesini sağlamış, silahlanma yarışı yoluna hiç de küçümsermeyecek engeller koymuştur. Barış hareketi, Batı Avru pa'da emperyalist silahların yerleştirilmesini sürüncemede bırakmayı başarmıştır. (Hollan da, Belçika, Hard Rock Operati- 


on). Bu hareket reformist kit- 


İe partileri içinde beliren, 


emperyalist pakttan giderek uzaklaşmanın yerine getirilmesi doğrultusundaki akımları güçlendirdi. O, burjuvazi içindeki çatlakları büyüttü. 

Ama bu hareket, NATO'nun ve Avrupa'nın diğer burjuva devletlerinin atom silahlanması da dahil olmak üzere yeni üstlerme tedbirleri almasını engelleyememiştir (emperyalizmin dünyaya yayılmış krizi dolayı- sı ile 1979'da başlattığı karşı taarruz). Açıktır ki, barış için ortaya çıkmış olan tek he defli bir kitle hareketi böyle alçak gönüllü başarılardan öte ye gidemez. ii 

Emperyalist burjuvazinin 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gerçek ve geniş bir atam silah sızlanmasına zorlarmasını, xa da bu doğrultuda adımlar atmasını sağlamak, O burjuva devle ti tamemen felce uğratılmadan yani yıkılmadan mümkün değildir. Henüz hala zengin, güçlü ve kendine güvenen egemen bir sırıfın, iktidarını, elinde olan tüm güçleriyle savurmaksı zır, teslim edeceğine inarmak bir Üütopyadır. Zira,bu,tarihsel tecrübeler vedaha da tekrarlanan olayların analiziyle tamamen çelişki içindedir. 
Söyle illüzyonlar, işçi sınıfı nı ve bu intiharcı atom silahlanması yarışına bir son vermek isteyen diğer toplumsal güçleri, amaçlarına ulaşabilecekleri tek nedeften, yani burjuva devletinin sorgulanm- sı ve yıkılmasından uzaklaştirir., 

Bu sebepten dolayı Dördüncü Enternasyonalin üyeleri, Batı Avrupa'daki barış hareketi içersinde kapitalizme karşı perspektifleri ve sosyalizmin propagandusını, mücadelenin so mut hedeflerine ve pratik tedbirlerine karşi muhalefette bu lurmaksızın celiştireceklerdir. 
Bu tavırla, tüm şalışmalara ve genişlemelere rağmen, barış ha raketirin bir bölünme ve demralize halinde silahlanma ya- . 
rışının devam edeceği tehdidin den korumaya destek olmak zorundayız. 
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Batı Avrupa'daki kitlesel ba rış hareketinin doğuşu sırasında, 1914'den beri"ulusal savunma" ideolojisiyle burjuva devle tine bağlanan sosyal-demokrasi baş rolü oynayamazdı. (Örneğin askeri bütçeye olumlu oy veril mesi, sınıf işbirliği ve burju va hükümetlerinde yer alma; -bütün bu elemanlar burjuva or dusunun inşasından ayrılamaz-) Ayrıca, küçük bir sol azınlık grupları dışında sosyal—demokratlar büyük bir çoğunlukla ikinci dünya savaşından sonraki soğuk savaş politikasınaldahil olmuş; NATO'yu ve Sovyetler Birliği'ne ve diğer işçi devletlerine karşı genel silahlarmayı desteklemişti. 

Sosyal-denokrasi, güçlü bir barış hareketinin ortaya çıkışı ile bir sürpriz karşısında kalmış ama sonraları seçim tak tikleri nedeniyle bu hareketin 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safları üzerinde etkisini göstermiştir. Batı UÜvrupa'rın bir çok ülkesinde sosyal-denokrasi kitlelerin savaşa karşı duygularına uyum sağlamak ve bazı hareketlerin taleplerini kabul etmek zorunda kalmıştır.Herşeye rağmen, Batı Avrupa'nın sosyal demokrasisi tarihsel tabiatı ve özellikle öncü tabakaları- nın toplumsal yerleri nedeniyle burjuva devletine ve ordusu na bağlı kalmak zorundadır.Barış hareketini entegre etme de nemelerinde belirli sımrlar- dan öteye gidemez. Bu hareket itlesel karakterini koruduğu e eyleme yöneldiği sürece, >olitik olarak sosyal demokrat -ardan bağımsız kalır ve refor aist saflarda büyüyen bir poli cik elenmeye yardım eder; ama aynı zamanda kendisi parlamenter sosyal-demokrasiye ve onun taktiksel seçim hedeflerine, kısacacı "Realpolitik"e uyma baskısının altında kalır. 
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Kapitalist Avrupa'nın komün ist partileri, 50'li yıllarda ortaya çıkan savaş karşıtı hareketleri (Britanya'daki CND istisnadır)mücadeleci işçi hareketlerindeki ağırlıkları nedeniyle; Stockholm Çağrısı ve kore Savaşı'na karşı insiyatif leri nedeniyle, ama aynı zaman da Amerikan emperyalizmi tarafından başlatılan silahlarma yarışına karşı oynadığı rol nedeniyle kontrol edebiliyorlardı. İlerleyen zaman içinde bu hegemonya, aşağıdaki neden lerden dolayı parçalanmıştı: a) Sovyet Bürokrasisi'nin uluslararası politikasının-Macaristan Devrimi'ne karşı 1968'de Çekoslovakya'ya ve Af ganistan'a karşı müdahaleleri gibi- getirdiği güvensizlik ve kredi kaybı, 

b) bir sıra Avrupa ülkesinde komünist partilerin örgütlü iş çi hareketi içindeki pozisyorm larının zayıflaması, 

c)kısa aralıklarla, komünist partilerinden bağımsız güçlerin Cezayir'deki, Hindiçin'de ki ve Orta Amerika'daki savaşlara karşı kitleleri örgütleme görevini üstlenmeleri gerçeği, d) Sosyal-demokrasi'den, stalinizmden ve Avrupa-Komünizmin den bağımsız yeni güçlerin or- 


taya çıkışı ile işçi—hareketi ve politik-muhalif kitle hareketleri içersinde uluslararası ve Avrupa alanında oluşan bün- ye değişiklikleri; 

Bugün, Batı Avrupa'da, belki İtalyan Kamünist Partisi dı şında, hiç bir kanünist partisi, kitlesel barış hareketleri üzerinde hegemonyal bir etkiye sahip değildir. Bir çok ülkede hatırı sayılır bir ağırlığa sa hip olmalarına rağmen, onlar geniş bir birleşik cephenin in şasına katılan akımlardan biri olarak çalışmak zorundadırlar. 
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Dördüncü Enternasyonal'inü yeleri barış için kitle hare - ketlerinde yer alırlar ve onun en aktif ve iyi bir şekilde, tek taraflı silahsızlanma yolunda kitle örgütlenmeleri perspektifi ile inşaası için uğraşırlar. Biz hareketin demokratik bir yapıya sahip olma sından ve kimsenin ondan dışta lanmamasından yanayız; aynı zamanda onun burjuvaziden bağımsızlığın ve proleter bir lik ve perspektiflerinin korun masını en önemli görevlerden biliriz. Dördüncü Enternasyonal'in üyeleri, bu tavır ve zo runlu olan dayanışmanın vurgularması ile Doğu Avrupa'daki bağımsız barış hareketi ve diğer devrimci ve merkezci güçler arasında - işçi hareketinin içinde olduğu gibi dışında ki güçlerle- geniş sol birliklerin kurulması için çalışır- : lar. Avrupa'daki savaş karşıtı hareket o kadar geniş ve ağırlıklıdır ki, eğer devrinci marksistler kitlelerin objektif ihtiyaçlarına ve ilerici hedeflerine yaslanır ve politik-örgütsel olarak etkili bir nüdahalede bulunurlarsa, bu Dördüncü Enternasyonal'in ulusal seksiyonlarının inşasına katkıda bulunur. Seksiyonların öncüleri, üyelerimizin ve sem patizanlarımızın savaş karşıtı harekete katılmalarını, kapita list Avrupa'da parti inşası yo lunda bir ana hedef olarak gör melidirler. 


Çev:M.T. 1.Ocak.1985 


GORBACHOV 
YÖNETİMİNİN 
İLK ALTI AYI 


(Baş tarafı 22. sayfada) 


ğır yargılarda bulunarak dinle yicileri "radikal reform" gerekliliğini anlamağa ve bunları uygulamaya çağırdı. Bu reformlar acilen uygulamaya sokulmalıdır- "Kaybedecek hiç za manımz kalmanıştır." 

Bu çağrının “yeni özellik ler" taşıdığını savunanlara ha tırlatmak gerekir: sunulan for müller 32 yıl önce Malenkov'un raporundakilerin tıpkısıdır! 
Bu Stalin'in ölümünden hemen sonraydı. Aynı önerileri ayrıca Kosygin'in 60'ların ikinci yarısındaki konuşmalarında da bulabilirsiniz. 

(1). Bu, General Jaruzelski' nin Fransız Komünist Partisi' nin gazetesi Humanite'ye soğuk kanlılıkla "Devletimiz vatandaşlarına en büyük ve zengin kapitalist ülkelerden daha ile ri düzeyde ve nitelikli bir ya şam standardı sağlamaktadır" demesini engellememiştir. (bkz. 
3 Haziran 1985 sayısı.) Bu sadece bürokratik bir iddia değil, apaçık düzenbazlıktır. 

(2). Moskova'da şu hikaye dilden dile dolaşmaktadır. Gor bachov, rejimin yüksek memurla rının bir ziyafetine davet edilmiş. Orada ziyafetin kaça mal olduğunu sorar. Sorumlular bu sorudan hoşnutsuz kalıp uzun süre oyalasalar da sonuçta toplam kendisine bildirirler. 
Gorbachov bu rakamı misafirle rin sayısına bölerek her birin den 50 Ruble ödemelerini önerir. 
Şimdi, 50 ruble bir işçinin aylık ücretinin dörtte biridir. 
Bir işçinin bir aylık geliri- nin dörtte birine bir bürokrat yemeği. Dahası, SSCB'de emekli durumunda olan 51l milyon insanın çok büyük çoğunluğu için 
50 Ruble, emekli maaşlarının 
bütününe eşittir. Bu durum ülkedeki bürokrasinin ayrıcalıklarının iyi bir göstergesidir. 
Böylesi bir ziyafette yenilen yemeklerin çoğunu parası olsa da bir işçinin bulamayacağını söylemek bile gereksiz. Troçki'nin yazdığı gibi, kıtlıkol duğunda pazarların önünde kuyrukları denetleyen bir polise ihtiyaç vardır, ve alış verişi ilk yapanlar da polisler olu- 


yor. Çev. A.Ö. 
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Sovyet hiyerarşisinin başın da altı aydır Gorbachov var. 
Gorbachov yönetimin başına açık bir çatışma olmaksızın geçti.Ko numunu parti, devlet ve ordu ör gütlerinde gerçekleştirdiği ani değişikliklerle sağlamlaştırmayı başardı. Böylece, Stalin'in ölümünden bu yana bürokrasinin öne çıkardığı en genç lider olan Gorbachov'un, en azından Nikita Kruşchev'in uygulamaya çalıştığı ölçekte reformları gerçekleştirebilme şansı var. 
Herşey, niyetinin gerçekten bu doğrultuda olduğunu gösteriyor. 
Kişiliği hakkında bilinenler de bu görüşü doğruluyor. Örneğin, böylesi bir görüşe sınıf arkadaşı Roy Medvedev de katılıyor. 
Sovyetler Birliği'nde son yıllarda aydınlar, teknokratlar ve parti bürokratlarının bir kısmı arasında gelişen sınırlı kamuoyu da aynı sonuca varmaktadır. Bu çevrelerde Kruşchev' in ölümünden bu yana görülmemiş beklentiler ve "yumuşama" umutları uyanmış bulunuyor. 

Gorbachov'un esaslı reformlara girişeceği beklentisi o denli yaygınlık kazanmış durum da ki, muhalif çekoslovak grubu, Charter 77, yazdıkları açık bir mektupta onun "reform arzusunu" Cekoslovak Komünist Partisi'nin liderlerinin tavrından daha olumlu bulduklarını belirtiyorlar. 

Bu türden öznel değerlendir meler sadece nesnel gereksinim lerin bir yansımasını ifade ediyor. Sovyetler Birliği'nde, bürokratik yönetimin maliyeti her yılla artmaktadır. Son iki yılda iktisadi büyüme hadleri sürekli olarak düşmüştür. Tarın daki bunalım, tarım ürünlerinin ithal edilmesi zorunluluğunu ya ratarak Batı'ya tehlikeli bir bağımlılığa yol açmaktadır. Elektronikte Batı ile teknolojik mesafe artmaktadır. Ülkede ki ölüm oranında kaydedilen ani artış ise, kamı sağlık sisteminde bir bunalıma işaret et mektedir. Bütün bunlar, Sovyet toplum ve kitlesinin bürokratik şiddetle yönetilmesinin yarattığı ciddi sonuçlarının sadece bazılarıdır. 
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YÖNETİMİNİN İLK ALTI AYI 


"Bu durum değişmelidir". Bu tesbit bugün Sovyetler Birliği' nde düşünen herkesin anlaştığı bir nokta. Şu anda, aşağıdan geliştirilebilecek bir yenilik perspektifi görülmüyor. Bu nedenle, aydın ve teknokratların beklentileri yukarıdan gelecek bir değişikliğe yönelmiş durum 


İşçilerin ne düşündüğünü i- 


se pek bilen yok. Belirli aralıklarla "fabrikalarda sosyolo 


jik incelemeler"e girişerek bil gi toplamağa uğraşan parti aygı 


tının da durumu bundan farklı 


değil. Bize varan ilk elden bil 


gilere göre, kuşkulu bir tavır 


ya da açık düşmanlık yaygın. 
Bu bilgilerden çıkartılabi- 


len sonuç, tek bir cümlede özet lenebilir: "Gorbachov -Andropov 


işçiler için daha çok disiplin, daha çok kemer sıkra." Leningrat'daki son bir konuşmasında Gorbachov'un kendisi bile, yürütülen reformların çapı ve so nuç alınıp alınamayacağı konu- 


larına kitlelerin genelinde şüp heyle baktıklarını dile getirdi. 


Temel reformlar konusundaki umutlar halen boşa çıkmış değil. 17 Mayıs 1985"de Merkez Komitesi'nin bütünüyle bu konu ya ayrılmış iki toplantısının ardından 1 Haziran'da uygulanmaya sokulmak üzere "alkolizm ve sarhoşluğa" karşı bir önlem ler paketi saptarmıştı. 

Alkolizm, Sovyetler Birli- 


ği'nde çok ciddi bir sorun. Sov yet Bilimler Akademisi'nin bir 


raporuna göre 40 milyon insanı etkiliyor. Ekonanide olduğu ka dar (fabrikalarda işe gelmeme) kamı sağlığı açısından da ağır 


sonuçlara yol açıyor. Kuşkusuz, 


bu, son yıllarda, Sovyetler Birliği'ndeki ortalama yaşam süresinde görülen düşüşün temel bir nedenidir. 
Sanayileşmiş ya da yarısanayileşmiş ülkeler arasında ortalama insan ömründe bir düşüşe sadece Sovyetler Birliği' nde rastlanıyor. Alkolizmin yanı sıra, buna neden teşkil eden diğer faktörler arasında modern ilaçların kullanıma so kulmasındaki gecikmeler ve ge nelinde sağlık sisteminin nite liğinde görülen belirgin bozul ma sayılabilir. j 
Bu nedenle, bu sorunlara çö züm bulmak bürokrasi açısından 


önem kazanıyor. Devletin votka satışlarından sağladığı vergi toplamının alkolizmin yarattığı kayıpları karşılayamadığı açık. 

Benimsenen önlemler idari ve baskıcı niteliktedir. Kahve lerde, kantinlerde ve lokantalarda öğleden sonra saat 2'den önce ve akşamları da saat 8'den sonra alkollü içkilerin servi- si yasaklanmakta, alkollü içki fiyatlarında büyük artışlar ya pılmakta, gelecekte votka üretiminin önemli bir ölçüde kısılnası düşünülmekte ve sarhoş luk ile sarhoşluk nedeniyle işe gelmeme artan cezalara çarp tırılmaktadır. 

Bu önlemlerin etkileri şu ana kadar son derece sınırlı görünüyor. Fransız Le Monde ga zetesinin Moskova temsilcisi, paylaştığı halkın genel kuşkularını şöyle arlatıyor: 

"Bütün hızıyla süren basın kampanyasına rağmen Sovyetlerin günlük yaşamında halen gerçek bir değişiklik söz konusu değil. Kemerler hala sıkılnaktadır. Baskıcı önlemlerin yanı sıra alkol üretiminde açıklanan kesintilerin de etkileri ilerde hissedilecektir.Ancak şimdilik eski alışkanlıklar sürmektedir. Ogonyok dergisi, bir okurunun lokantadaki deneyi ile bunu güzel sergiliyor. 
Okur lokantada çay ısmarladığında garson gülümsiyerek soru yor: 'Şişede mi yoksa krafta mı istersiniz?' diye." 

Aynı zamanda, yönetimin başına geçer geçmez, Gorbachov, daha önceden Andropov zamanında başlatılan ama Chernenko'nun kısmen hafiflettiği rüşvet ve 'iktisadi suçlar'a karşı şiddet li baskı uygulamalarını yeniden canlandırdı. Birliğin merkezin de olduğu kadar tüm cumhuriyet lerde de bunun etkileri görülü yor. İşletme menajerleri, özel likle de ticari işletmelerin | menajerleri, ayrıca "paralel piyasaların" (karaborsa ve 'gri' borsa) girişimcileri ve aracıları bu baskının koy hedefleri durumunda. 

Bazı durumlarda son derece ağır cezalar veriliyor. Rostov' da bir gıda pazarının menajeri "sosyalist mülkün büyük çapta 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çalırması" su idama mahkum edildi. Bölgedeki onlarca iktisat ve siyaset yöneticisi- ne rüşvet yeme suçundan cebri çalışma kamplarında yirmi yıla kadar hapis cezaları verildi. 

İşlerine son verilen üst dü zeyyöneticiler arasında elekti rik enerjisi bakanı, inşaat mal zemeleri bakanı, lise ve yüksek öğrenim bakanı, çelik sanayii bakanı, petro-kimya bakanı ve yem üretim makinaları bakanı bulunuyor. 

Hiyerarşinin en üst düzeyle rinde Sovyet Komünist Partisinin 121 bölge sekreterinden 22 
si ile birlikte, onlarca yerel lider ve cumhuriyet bakanı görevden alırmış bulunuyor .Mosko va'daki bir söylentiye göre, gelecek Şubat ayında yapılacak SBKP kongresinde Merkez Komite si'nin yarıya yakın üyesinin görevine son verileceği söyleniyor. d 

Merkez Komitesi'nin Presidi um'unda (Politbüro) beş değişiklik yapıldı. Dört yeni üye katıldı: Ligachev, Ryzhkov, İshebrikov ve Sherdnaze - bunla rın hepsi de Gorbachov'un adam ları. 

Bütün bu reformların karakterine, "bürokrasinin aşırılıklarına" karşı ama gene bürokratik yöntemlerle bir mücadele anlayışı yatıyor - kararnameler, idari önlemler, baskı, ceza. 

Devlet ve organlarının baskısına, disiplini sağlamak için polis baskısına başvurmak, işte Mikhail Gorbachov'un siya si ve sosyal felsefesinin özü bundan ibaret. 

Bu yaklaşım, ilk olarak, re formlarla mücadele edilmek istenen kötülüklerin toplumsal niteliği konusunda bürokrasinin tam bir cehaletini gösteri yor. Kitlesel alkolizmin temelinde demoralizasyon, sosyal ve siyasi perspektifsizlik, ki şisel gelişmeyi sağlayabilecek sosyal ilişkilerin yokluğu ve günlük yaşamın umutsuzluğunu, sıkıcılığını ve cansızlığını votka ile unutmaya çalışmanın çaresizliği yatmaktadır. 

40 milyon adkoliğin 40 milyon bireysel psikolojik 'vaka' olamayacağı Marksizmin temel bir bakış açısıdır. Bunlar aynı zamanda derin bir toplumsal huzursuzluğun 40 milyon ip ucu dur. 

Ancak, bay Gorbachov ya da adamları ve ideologlarından bu 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toplumsal huzursuzluğun temel nedenlerini öğrenmeye çalışmak boşuna bir çaba olur. 

Tüm Sovyetler Birliği'ni (keza Doğu Avrupa'yı ve şimdilerde ortaya çıkarıldığı üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ni) etki- 


leyen bu toplumsal çürümüşlüğün 


temelinde, meta üretiminin sür mekte, pekişmekte ve yaygınlaş makta oluşunun yattığı açıktır. 

Bu Marksizmin alfabesidir. 
Sovyetler Birliği'nde varolan sınırlı meta üretimi bile, de ğin kısmen Özel niteliğini ve bu nedenle özel çıkarların var lığını yansıtır, dolayısıyla da bireysel çıkarlar için sistematik bir uğraşın sürmekte olduğunu gösterir. 

Elbette hiç kimse bu sorunların bir anda çözümlermesini bekleyemez. Hatta, pazar ve para ekonomilerini belirli zamanlarda genişletmek bile zorunlu olabilir. Ama, adına layık hiç bir marksist sosyalizmin inşa sürecinde paranın, toplumsal eşitsizliğin ve bencilliğin artışının ortaya çıkardığı nesnel olarak zararlı, çözücü ve demoralize edici etkileri görmezlikten gelemez. 

1918'de Lenin şöyle diyordu: "Yüksek maaşların Sovyet rejimi ... ve çalışan kitleler üze rinde yarattığı demoralize edi ci etkiyi inkar edemezsiniz." 
ve daha açık bir şekilde:"Kendilerine çok yüksek maaşlar teklif ederek burjuva uzmanlarını kazarmaya çalışmanın (aynı şey sözde komünist uzmanlar için daha da geçerlidir) Paris Komünü'nün ilkelerinden uzaklaşmak olduğunu kitlelerden gizlerek, burjuva politikâacıla rının düzeyine alçalmak ve kit 


leleri aldatmak anlamına gelir." 


Ancak, bürokrasi bu gerçekleri kitlelerden 55 yıldan uzun bir zamandır, daha doğrusu Stalin'in eşitçiliğin komünizmin bir ilkesi değil, sadece "küçükburjuva bir sapmayı" ifa de ettiğini keşfetmesinden bu yana ustaca gizlemektedir. Bürokrasinin bu şekilde davranışıne cehaletinden ne de aptallığındandır. Sosyal çıkarı onu buna itmektedir. Bürokrasi sahip olduğu maddi ayrıcalıkları haklı göstermek zorundadır. Bu nedenle de rüşvetin ve diğer Tiktisadi suçların" kaynağını açıklayamaz. 

Bu nedenle de bürokrasi için yargı koluna dayarmaktan başka bir çıkış yolu görülmez. 
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Ancak, buna başvurduğunda müca dele ettiğini iddia ettiği kö tülüklerin bireyselden çok top lumsal kökenli olduğunu teyit etmiş olur. Marks'ın kendisi bu konuda çok açıktı: 

"Ceza, sadece, bir toplumun varoluş koşullarına tehdit oluşturan hareketlere karşı bir savunu aracıdır, ve bu hareket lerin içeriklerinden bağımsızdır. Ama, kendini savurmak için bir ceza yargıcından daha iyi bir aracı olmayan toplum, ne tür bir toplumdur?... 

"Eğer, suç niteliğindeki ha reketlere büyük sayılarda rast lanıyorsa ve sıklıkları bunlara doğal bir olgu niteliği kazandırıyorsa, O zaman bu suçlu lardan bir kısmını sadece yerlerini yenilerinin almasına yol açmak üzere bertaraf edecek yar gıçlara güvenmek yerine, böylesi suçlara neden olan toplumun kendisini değiştirmeyi ciddi bir şekilde düşünmenin vakti 
değil midir?" (18 Şubat 1853 
tarihli New York Daily Tribune gazetesindeki makalesinden). 

Burada söylenen sözlerin her biri geçerliliğini korumaktadır. Ve bu sözler, hem birçok milyonluk bir "hapishane nüfusu"na sahip olan Sovyetler bir liği'nin hem de kapitalist ül kelerin toplumsal gerçekliğine doğrudan parmak basmaktadır. 

Bir süre önce, Polonya bası nında, bir gençlik yurdundan bir çift çarşaf çalmakla suçla nan iki gencin mahkemesinde savcının 10'ar yıl hapis ceza- sı istediği yazılmıştı. Gazete ye göre, dükkanlarda çarşaf bu lurmadığı için "nanuslu vatandaşlar" bu suça karşı üzellik- le kızmışlar. 

Böylesi laflar, Sovyetler ; Birliği ve Doğu Avrupa'nın toplumsal gerçeğini, bürokrasi nin gereksinim ve çıkarlarına uyarlanarak tanınamaz hale gel miş yüzlerce cilt "“Marksizm-le ninizm" kitabından çok daha fazla aydınlatmaktadır. 

Bu durumu kısmi bir şekilde de olsa kavramaya yeterli zeka sı ve bilgisi olduğu açık olan Mikhail Gobachov'un bu konudaki suskunluğu "devlet çıkarları" nedeniyle değil, bürokrasinin çıkarlarından dolayıdır. (2) 

1l Haziran 1985'te, bütün üst düzeydeki Sovyet yöneticilerinin de katıldığı bir Merkez Komitesi toplantısına yaptığı bir konuşmada Gorbachov Sovyet ekonomisinin durumu üzerine a- 


(Devamı 20. sayfada) 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SALDIRILAR NİÇİN YOĞUNLAŞTI? 


Ramazan Avcı adlı Türk iş 
çisi, 1986 yılı gelirken, 21 
Aralık akşamı öldüresiye dövülür ve 24 Aralık akşamı ölür. Saldıranlar dazlaklardır (Skinheads). 

Saldırı kampanyası bu olayla başlar. Evet, kelime- nin gerçek anlanıyla bir kam panya söz konusudur. Şu son bir ay içinde Hamburg'da yap tıkları saldırılardan gazete lere yahsıyanlar şunlardır: 

e 3l Aralık akşamı, bir Türk ve bir Zernci'yi döverek hastahanelik ederler. 

e / Ocak, 30 kadar dazlak, bir diskotekin önündeki beş Türke saldırır. Türkler kendini savunur.Saldıranlardan biri hastahanelik olur. 

e Harburg'da üç dazlak, birisini "hitler selamı" ver medi diye döverler. 

e Ramazan Avcı'nın öldürül mesini 10.000 kişinin protesto ettiği günün akşamı, metroda bir Türk işçisini iki ğluyla birlikte döverler. 

e Birkaç gün sonra, 30 
kadar dazlak bir kafeteryada Türk gençlerinin gittiği bir gençlik merkezini basmak için toplanır. Polis baskın yapar, üzerlerinden silah çıkar. 

e Hüseyin Coşkun adlı bir Türk gencini döverler. 

Bunlar bir ay içinde Hamburg'ta olup gazetelere yansıyanlardır. 

Gerçekte benzer olaylar Almanya'nın dört bir yanında olmaktadır. Gazetelere yansı yanlardan bir kaç örnek: 

e Hannover'de A.R.Eser ad lı Türk işçisini döverler. 
İşçi iki gün hastahanede kalır. 

e Krefeld'de yabancı genç lerin kullandığı bir futbol sahasını tahrip ederler; duvarlara gamalı haçlar çizerek "Pis Türkler defolun!" diye yazılar yazarlar. 

e Stolberg'de bir Türk'e ait bir mağazayı bombalarlar. 

e Berlin'e "yakında Berlin'de kan akacak, bir ölü verilecek" diye bildiri dağı tırlar. 

Bunlar da gazetelere yarsıyan haberlerden sadece bir kaçı. 


Açıktır ki birdenbire artan ve hızlanan saldırılar söz konusudur. Bunlar bir raslantı mi? Niçin birdenbire bu günlerde arttı? Toplu nun çeşitli kesimleri bu olaylar karşısında ne düşünü yorlar? Bütün bu sorulara cevap vermeye çalışalım. 

Gazetelerin yazdığına göre Almanya'da 2000 cıvarında dazlak varmış. Bunların ırkçı ve faşist yönelimleri var ve neo-nazilerle yakın işbirliği içinde bulunuyorlar.Çok içki içiyorlar ve maçlarda sık sık olaylar çıkartıyor- lar. 

Sorun , gazetelerin yansıttığı gibi, yada Alman po litikacıların göstermeye çalıştığı gibi, birkaç "serseri"nin aşırılıkları mıdır? 

Aksine, olayları böyle te sadüfi gelişmelermiş gibi gös terme çabalarının, suç ortak lığını gizlemeye hizmet etti ği düşünülemez mi? 

Ramazan Avcı'nın ölümünden sonra, manşetini bir gün de dazlaklara ayıran Bild ga zetesi: dazlaklar “şuurunu kaybetmiş kimseler"dir diye yazdı. Sorunu bu paçavra gazetenin yaptığı gibi koymak, onu iyice anlaşılmaz hale ge tirmeye hizmet eder. Bu "şuu runu kaybetmiş kimseler? niçin ağaçları kesmiyor ya da kedilerin kuyruğuna teneke bağlamıyor da - hep raslantı sonucu- yabancılara saldırıyorlar? Demek ki, ortada şu ursuz ve tutarsız davranışlar yok, belli bir şuur var ya da bu şuursuzları belli bir şuur yönlendiriyor. 

Böylece Bild gazetesi, olayı anlaşılmaz kılmaktan başka bir iş yapm ş olmuyor. 
Türk burjuvazisi farklı mı? 
Almanya'da yayın yapan Türk gazeteleri Bild'in bu haberi ni mal bulmuş mağribi gibi sütün sütün aktardı. (Örneğin 12 Ocak tarihli Milliyet) 

Böylece "Balta nerde? - Suya düştü. Su nerede? İnek içti. -İnek nerde? -Dağa kaç tı. - Dağ nerede? -Yandı bit ti kül oldu." tekerlemesinde olduğu gibi, derin bir sosyal problem "sayıları 2000 cıva- 


rındaki" dazlaklara, dazlaklar da "şuursuz kimseler"e indirgenerek yok ediliyor. 
Burjuvazinin bu koç başı olarak kullandığı gruplar, toplumun gözünde "cezai ehliyeti olmayan" kimseler haline geliyorlar. 

Dazlaklar'ın son günlerde birden bire artan saldırıları nesnel olarak kimin çıkar larına denk düşmektedir? Hep şu soruyu sormak gerekiyor: "Bu cinayetten kim kazançlı çıkıyor?" 

Birincisi, yerli ve yaban cı emekçileri bölen, güvensizlik tohumları eken Türk ve Alman Burjuvazileri. Ama bu onların zaten her zaman yaptığı bir şey. Bu, son za manlarda saldırıların aniden niçin yoğunlaştığını açıklayıcı olmuyor. 

1986 yılı, bir zamanlar e 
konomik büyüme dönemlerinde imzalanmış anlaşmalara göre Türk vatandaşlarının AET ülkelerinde Serbest Dolaşım Hakkını elde ettiği yıldır. 
Bu, Alman burjuvazisinin tüy lerini diken diken ediyor. 
Türk hükümeti de, bir zamanlar yapılmış bu anlaşmayı koz olarak kullanıp, Serbest Dolaşım'dan vazgeçme karşılı ğında biraz kredi ve başka tavizler koparmak istiyor. 
Milyonlarca emekçinin kaderi üzerine sinikçe pazarlıklar yapılıyor. Ru pazarlıkta da karşılıklı olarak kozlar or taya koyuluyor. Pazarlığın tarafları, gayrı resmi biçimlerde diğerine bazı sin yaller gönderir. Bu saldı rılar da, daha ziyade böyle bir anlam taşıyor. Yani Alman burjuvazisi Türk burjuva zisine diyor ki, "Serbest do laşım kozunu kullanarak fazla şeyler koparmaya çalışma, haddini bil. yoksa, Almanya- daki işçilerin üzerine Neo-Nazi'lerimi, dazlaklarımı öyle bir salarım ki, onbinlercesi kuskunu kopmuşçasına memleketine kaçar. Hem bugü- ne kadar sağladığın dövizin- den olursun, hen de zaten var olan işsizlerine bir milyon daha eklenir." 

Türk burjuvazisi de, zaten bu sinyali anlamış bulunuyor. Örneğin Sabah'da Ferit Öngören, tam soyadına uy gun bir şekilde: "1986 serbest dolaşım yılına girer girmez de ortaya dazlaklar çıktı. Güpegündüz sokaklarda işçilerimizi kıstırıp öldürmek, yaralamak, dövmek gibi yeni bir moda karşısındayız" diye yazıyor. Ve daha sonra Milliyet ve Tercüman gazeteleri bu yazıyı Avrupa baskılarında iktibas ediyorlar. 

Açıktır ki, burjuvazi bir birinin meşrebini ve dilini biliyor. 

En kendiliğinden bir grevin ardında bile "komünist tahriki" arayan burjuvazi, dazlakların saldırıları kərsısında neredeyse marksistler gibi "sosyal problailer den" söz eder oluveriyor. 

Türkiye'nin Bonn büyükelçisi İşcen, Tercüman'a verdi ği demecinde: Dazlaklar" Almanya'nın sosyal problemleri nin meydana getirdiği bu grup, bir sokak çetesinden ileri gitmemektedir."diye beyanat veriyor (27.1.86). 

Aynı burjuvazi, bir işkenceci polisin işkenceleri- ni itiraf etmesinin ardında "Birleşik Sol Cephe"nin "nihai isyana varacak" stratejisinin uygulanmasını görür. 
(Bak. 3.2.86, Tercüman) 

Çifte standart uygulamak diye buna derler. Herif kos koca büyük elçi olmuş, am nedense, dazlak saldırıları karşısında herhangi bir şeyin "parmağını" aramak aklına gelmiyor. Bu, aramayış, gizli suç ortaklığının itira fından başka nedir ki? 

Alman burjuvazisi de aynı şekilde davranıyor, örneğin yine Tercüman'a demeç veren, 

, Hamburg'un SPD'li İçişleri Senatörü Rolf Lange, saldırıları "Evet, olayın psikolo jik izahı budur. Kendini ispatlama problemi" diyerek, psikolojik bir olaya irndirgi yor. Yani bir bakıma ruh hekimlerine havale ediyor. 

İş bu kadar basit mi? Hayır. Bizzat yukarıya aktardığımız tipik yaklaşımlar, davranışlar bu suç ortaklığı nın birer kanıtıdır. Burjuva zinin kamu Oyunu manüple ede bilmek için sonsuz olanakla rı vardır. Ama o bununla da yetinmez, bu manüplasyonu doğ rudan da yönetir yada O manüplasyona yol açacak vesile 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leri kendisi yaratır. 

İzleyenler bilir. 1980'le rin başında, aniden bir Türk düşmanlığı dalgası yükselmiş ti. Bu dalgaya paralel ola-. 
rak da dönüşü teşvik "prim leri" ve entegrasyon politikası gündeme gelmişti. Bu baskı altında, bu ot ve sopa politikasıyla binlerce Türk işçisinin geri dönüşü sağlanınca, Türklere karşı kampan ya giderek yavaşlanış,bu tür kampanyalar hoşgörülmez olm muştu. Bu olayda, kamuoyunun nasıl manüple edilebildiği çok açık olarak görülebili-— yordu. Amaca nasıl ulaşıldığını geri dönenlere ilişkin şu rakamlar açıklıyor: 

YIL NÜFUSTAKİ EKSİLME 


1982 44.139 
1983 72.558 
1984 179.335 


Üç yıl içinde, Almanya'da ki Türk ve Kürt işçilerinin sayısı yuvarlak hesap 300.000 
azalmıştır. 

Ancak son yıl içinde, bu azalma adeta durmuş gibidir. 
1985 yılının ilk altı ayında 
sadece 3.000 cıvarında bir azalma vardır ki, pratik ola rak yoktur demektir. 

Bir an için, aniden duran bu azalmayı yeniden hızlandır mak için mi saldırılar yine 


başlatıldı diye düşünülebilir. 


Ancak, bu gereksiz bir abart- ma olur. Çünkü Alman burjuvazisi hiç bir zaman bütün yabancı işçilerin geri gitmesinden yana değildir. Kar oranını arttırmak için, yabancı işçilerin ucuz işgücüne ve rekabetine ihtiyacı vardır. Bunu kendileri açıkça söylüyorlar. Örneğin Frankfurter Allgemeine gazetesi- nin yaptığı araştırmaya göre yabancı işçiler olmasa inşaat sektörü çöker. Alman işçiler 1960'lı yılların sonu ve 70'li yılların başından beri inşaat sektöründen, makina ve otomobil sanayiine geçmişlerdir. 

Alman sermayesinin şimdilik bir geri dönüş dalgasına ihtiyacı yoktur. Gerçi işsiz lik yüksektir ama,son iki yıl da ekonomik konjonktür dolayısıyla büyük bir yükselme de göstermemiştir. Birkaç milyonluk yedek işsizler or dusu, hem işçi sınıfını zayıflattığı hem de rekabeti arttırdığı için, sermayeye 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tatlı kârları garanti eder. 

Bu durumda, saldırıların ansızın artması bir raslantı olamayacağına göre, bu gibi saldırıların kategorik olarak işçi sımfını bölmek, arasına düşmanlık tohumları atmak veya geri dönüşe zorla maktan öte, somut olarak ser best dolaşım problemine bağlı olduğu açıktır. 

Deniyor ki, dazlaklar aptaldır. İçerler, maça gider- ler, oraya buraya saldırır- lar vs.. Böyle derin bir he saba göre hareket edemezler. 
Örneğin, Hamburg İçişleri Se natörü R.Lange:"Fakat dazlak ların çoğu, Nazilerin Almanya'da ne zaman iktidar olduk larını bilmeyecek kadar aptal dırlar"(1.2.86.,Terç.) diyor. 

Olabilir. Ama bu saldırıların aniden artması bir ras lantı değildir. Burjuvazi do muz gibi Örgütlüdür ve örgüt gücüne dayanır .Onların "aptal" olmaları, onları kullanılma- 

ya daha uygun kılar. Yani, daz lakların saldırıları, başka "zeki" ve "şuurlu" güçlerin yönlendirmesi içindedir. 

En azından şu gerçekleri yan yana koymak bile, bir ilişkinin nerede aranması ge rektiğini gösterir: 

a) Dazlaklar neo-nazilerle içli-dışlıdır. 

Birkaç delil:"Bremen siya si davalarından sorumlu eyalet savcısı Hans Georg von Boch, Bremer Weser Report'a verdiği demecinde dazlakların bir kısmının Neo-Nazilerle birlikte çalıştığını belirtir"(Terc.,24.1.86) 

b) Neo-naziler ise eski na zilenle ve Alman gizli polisiyle içli dışlıdır. 

Bu iki gerçek, Dazlakların, gizli servisler tarafın darı nasıl kolaylıkla yönlendirilebileceğinin delilidir. 

Son günlerde gazetelere, bu varsayımı doğrulayan bazı haberler de yansıdı. Yani or tada bir faraziye ya da bir olanaktan öte bir gerçek var. 

Alman Anayasayı Koruma Ör gütü (Yani Alman CIA'sı) söz cüsü "Dazlakların özel gözet lemeye tabi bir grup olmadığını” söylüyor, aynı şekilde Federal Alman Polisi de bunları "devlet düşmanı" bir grup olarak sınıflandırmıyor. 
-Devlet düşmanı değil yabancı düşmanı gruplar gözetlermez, işverenler sendikası 

(Devamı 32. sayfada) 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İŞÇİLERİN ÖZ-SAVUNMASI SORUNU ÜZERİNE 


Troçki'nin bu makalesi da ha önce, Türkiye'de 1980 yılında Ne Yapmalı adlı dergi- de yayınlanmıştı. O zamanlar ne kimsenin, bizzat için ne bulunduğu öz-savunmanın kendisi nedeniyle bu makaleyi okuyacak vakti vardı ne de kısa bir süre sonra gelen 
12 Eylül kimsede bu olanağı 
bırakmıştı. Bir de bunlara ek olarak, o derginin okurları pek azdı. 

Şimdi bu yazıyı tekrar ya yınlıyoruz. Çünkü, Hamburg'- taki son gelişmeler, Troçki" 


TROÇKİ 


Her devlet, hakim sınıfın bir baskı Örgütüdür. Hakim sınıf devlet aracılığıyla ken di iradesini ezilen sınıflara dayattığı sürece toplumsal re jim kararlılık gösterir. Polis ve ordu, devletin en önem li aletleridir. Kapitalistler (tamamiyle değilse de), işçi sınıfının kendi silahlı güçlerini yaratmasına engel olmak için, devlet lehine, ken di özel ordularını beslemekten geri dururlar. 

Kapitalist düzen yükseliş halindeyken silahlı üçler ü zerindeki devlet tekeli, ezi len sınıflarca bile doğal bir şey olarak karşılanır. 

Geçen dünya savaşından ön ce uluslararası Sosyal Denok rasi en iyi dönemindeyken da hi, işçileri silahlandırmak sorununu ortaya atmadı. Daha sı, böyle bir fikri, uzak bir geçmişin romantik yankısı olarak da reddettiler. 

Bu yüzyılın ilk yılların- da kendi öz savaş müfrezelerini silahlandırmaya dönen ancak çarlık Rusya'sının genç proletaryası oldu. Bu, eski rejimin kararsızlığını en canlı biçimde açığa çıkardı. 
Çarlık monarşisi toplumsal ilişkileri normal araçlarıy la, yani polis ve orduyla dü zenlemekte gittikçe daha az yetenekli olduğunu gördü ve gönüllü çetelerin yardımına daha çok başvurmaya zorlandı. 


SUNUŞ 


nin de yahudiler ve zencilere ilişkin olarak dikkati çektiği gibi, ezilen azınlık lar için, çoğu kez acil bir problem olarak ortaya çıktığını göstermiştir.Göçmen işçiler de bugün Avrupa'nın zencileri ya da yahudileri sayılabilirler. 

Öz savunma şiarı, toplumun tüm ezilen kesimlerinde, aynı anda aynı yankıyı bulmaz, çünkü ezilenlerin hepsi faşist ve ırkçı çetelerin saldırılarına aynı ölçüde maruz kalmaz. Bugün, Alman 


(Yahudilere,Ermenilere, öğrencilere, işçilere ve diğer lerine karşı pogromlarıyla Kara Yüzler) (2) Buna karşı işçiler ve de çeşitli ulusal gruplar kendi Öz savurma müf rezelerini örgütlemeye başla dılar. Bu gerçekler, devrimin başlangıcına işaret etmektey 

Avrupa'da silahlı işçi müf zezeleri sorunu ancak savaşın sonuna doğru ortaya çıktı; ABD'de ortaya çıkışı ise daha da sonra oldu. İstisnasız her durumda özel savaş örgüt lerini ilk kuran kapitalist gericilik oldu ve olmaktadır ve bunlar burjuva devletinin polis ve ordusuyla yanyana bulunurlar. Bu, burjuvazinin proletaryadan daha uzak görüşlü ve acımasız olduğu ger çeğiyle açıklanır. Sınıf çelişkilerinin baskısı altında (burjuvazi) artık tam olarak kendi devletine güvenemez; çünkü devletin elleri belli bir dereceye kadar "demokratik" ölçütlerle bağlanmıştır. 
Amaçları, proletaryanın fizik olarak bastırılması olan "gönüllü" savaş örgütlerinin ortaya çıkması, artık sımf çelişkilerini eski yöntemler le düzenleyememesi gerçeğinden ötürü, demokrasinin tartışılmasının tartışılmaz bir belirtisidir. 

İkinci ve Üçüncü Enternas yonal'in reformist partileri nin ve sendikaların, demokra tik devlet organlarınca faşist çetelerden korunacakla- 


işçiler için, öz-savunma şi arının aktüel olduğu elbette söylenemez,ama özellikle Türk ve Kürtler için, özsavunma son derece can alıcı bir problemdir. 

Bu nedenle, öz-savunma ko nusunda Devrimci-Markistlerin temel görüşlerini ve görevlerini özlü bir şekilde sunan Troçki'nin bu makalesinin kafaları açıcı olduğunu ve aktüalitesini yeniden kazandığını düşünerek tekrar yayınlanmasının gerekli olduğu sonucuna vardık. 


rı yolunda besledikleri umut daima bir yanılsama olmuştur. 
Ciddi bunalımlarda karşı dev rinci çetelere karşı polis, daima, açıkça işbirliği için de olmasa da, dostça bir tarafsızlık takınır. Ama demok ratik yanılsamaların aşırı canlılığı işçilerde, kendi Öz savaş müfrezelerini örgüt lemekte yavaşlıkla sonuçlanır. "Özsavunma" tanımlaması en azından ilk dönemde, onla rın niyetlerine tam olarak uygun düşer; çünkü saldırı şaşmaz biçimde, karşı devrim ci çeteler tarafından başlar. 

Onları arkalayan tekelci sermaye, sosyalist bir devrim yapamaması için işçilere karşı önleyici bir savaş açar. 

İşçilerin özsavunma müfre zelerinin ortaya çıkış süreci, bir ülkedeki sınıf mücadelesinin bütün bir akışına kopmazcasına bağlıdır; dolayısıyla bu mücadelenin kaçınılmaz ağırlaşma ve yumuşama larını, iniş ve çıkışlarını yansıtır. Bir topluma devrim düzgün bir çizgisel süreçle değil, politik ilişkilerin, bizzat devrim fikrinin dahi gerçeklikle ilişkisini kopuk gösterebilecek kadar değiştiği bir dizi aralık çalkantıyla gelir. 

Buna uygun olarak özsavun ma birimleri sloganı bir an sempatik bir cevap bulacak, bir an havada kalan bir ses olarak gözükecek ve bir süre sonra tekrardan yeni bir say 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gınlık kazanacaktır. 

Bu çelişkin süreç son yıl ların olaylarıyla Fransa'da özellikle açık bir biçimde gözlenebilir. Sürüngen ekono mik bunalımın bir sonucu ola rak gericilik Şubat 1934'te açıkça saldırıya geçti. Faşist örgütler hızlı bir büyü me gösterdiler, Öte yandan Öözsavunma fikri, işçi sımfı saflarında yaygınlık kazandı. 
Hatta Paris'te reformist Sos yalist Parti bile özsavurma aygıtına benzer bir şey yaratmaya zorlandı. 

"Halk Cepheleri" politika sı, yani işçi örgütlerini burjuvazinin önünde yere kapaklayan bu politika, devrim tehlikesini belirsiz bir geleceğe erteledi ve burjuvaziye, faşist darbeyi gündem- den uzaklaştırma olanağı yarattı. Ayrıca, acil iç tehli kelerden kurtulmuş olan ve kendilerini dışardan gelecek artan bir tehditle karşı kar şıya bulan Fransız burjuvazi 


si, demokrasinin "kurtarılmış" 


olduğu gerçeğini emperyalist amaçlar için hemen kullardı. 
Yaklaşan savaşın demokrasinin kurtarılması savaşı ol duğu hemen ilan edildi. Resmi işçi örgütlerinin politikası açıkça emperyalist bir karakter aldı. 1934'te ileri doğru ciddi bir adım atmış olan Dördüncü Enternasyonal' in seksiyonu, bunu izleyen dönemde kendini yalıtılmış buldu. İşçilerin özsavunması için yapılan çağrı havada kaldı. Gerçekte kendilerini kimden koruyacaklardı? Ne de olsa "demokrasi" baştan başa zafere koşmuş... Fransız bur Juvazisi bu savaşa "demokrasi" bayrağıyla ve resmi işçi örgütlerinin desteğiyle girmişti ve onlar da "Radikal Sosyalist" Daladier'nin hemen totaliter bir rejimin "demokratik" bir benzerini kormasına olanak sağlıyor. 
Fransız proletaryasında Özsavurma örgütleri sorunu, savaşa ve emperyalizme karşı devrimci direnişin artmasıyla yeniden canlanacaktır. 
Şimdiki halde Fransa'nın ve diğer ülkelerin politik geli şimi savaşa kopmazcasına bağ lıdır. Artan kitle hoşnutsuz luğu önce yukardan gelen ve vahşi bir reaksiyonun doğmasına yol açacaktır. Askerileşmiş faşizm, burjuvazinin 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ve onun devlet iktidarının yardımına koşacaktır. Özsavurma Örgütlermesi sorunu işçi sınıfının karşısında bir ölüm-kalım meselesi olarak duracaktır. Denilebilir ki bu kez işçi sınıfının elinde yeterli miktarda tüfek, makinalı tüfek ve top olacaktır. 

Daha az canlı biçimde de olsa benzer olaylar Birleşik Devletler'in politik yaşamın da açığa çıkmıştır. Bütün umutları boşa çıkarak Roosvelt çağının başarıları 1937 güzünde yerini başaşağı bir çöküşe bırakınca, gericilik açık ve militan bir tarzda öne çıktı. Eyalet valisi Hague birdenbire "ulusal" bir kişilik oldu(3). Aziz Coughlin'in program zihniyetli vaızları geniş yankı buldu (4). Tekelci sermayenin çeteleri karşısında Demokratik yönetim ve Onun polisi geri çekildi. Bu dönemde iş çi örgütlerinin ve basınının savunulrası yolunda askeri müfrezeler kurulması fikri en bilinçli işçiler arasında ve küçük burjuvazinin en teh dit edilen tabakasında, özel likle yahudiler arasında yan kı buldu. 

Temuz 1939'da başlayan yeni ekonomik canlanma, - şüphe yok ki silahlarma ve emperyalist savaşla bağlantılıdır- Altmış Aile'nin ken di"demokrasi"lerine irançlarını yeniden canlandırdı. Bu na ise öte yanda Birleşik Devletler'in savaşa sürüklen mesi tehlikesi eklermişti. 
Şimii kayığı sallamaya gel— mezdi! Burjuvazinin bütün kesimleri "denokrasi"yi kollamak ve korumak politikasının arkasında saflarını sıklaştırdılar. Kongre'de Roosvelt'in durumu kuvvetlenmektedir. Hague ve Aziz Coughlin iyice arkaya çekilmişlerdir. 
Ne solun ne de sağın 1937'de ciddiye almadığı Dies Komitesi geçtiğimiz aylarda önem 


li bir otorite kazarmıştır (5). 


Burjuvazi yine "faşizme de, komünizme de karşı"dır; her türlü"aşırılığı" parlamenter yollarla yenebileceğini göstermek istemektedir. 

Bu şartlarda işçilerin Öz savunması sloganı, çekim gücünü kaybetmeden edemez. Cesaret verici bir başlangıçtan sonra işçilerin Özsavunmasının Örgütlermesi çıkmaza varmaktadır sanki. 

Bazı yerlerde işçilerin dikkatini bu konuya çekmek zordur. Başka yerlerde ise çok sayıda işçi özsavunma gruplarına katılmıştır ama, önderler onların enerjisini nasıl kullanacağını bilmez. 
İlgi azalır. Bunda beklermeyen ya da şaşırtıcı bir şey yoktur. İşçilerin özsavurma örgütlerinin bütün tarihi, durmadan birbirini izleyen iniş ve çıkış dönemlerinin tarihidir; her ikiside top lumsal bunalımın kasılmalarını yansıtır. 

Proletarya partisinin iş çilerin Özsavurması alanında görevleri, çağımızın genel şartlarından ve de onun özgül dalgalanmalarından çıkar. 
Gerici çeteler işçilerin grev gözcülerine, sendikalarına, basınına, vs., doğrudan sal dırılarda bulundukları zaman işçi sımfının görece geniş kesimlerini savaşçı müfrezelerc çekmek çok daha kolaydır. Ama burjuvazi düzensiz çeteler yerine kitleler üzerinde "demokratik" egemenlik yöntemlerini öne çıkarmayı daha hesaplı bulduğu zaman, işçilerin özsavunma örgütlerine olan ilgisi kaçınılmaz biçimde azalır. Şimdi olan da budur. Amabu, bu şartlar da işçilerin öncüsünü silahlandırmak görevini terketmemiz gerektiği mi demektir .? 

Asla. Dünya savaşının baş lamış olduğu şu durunda, her zamankinden daha da fazla oœlarak, biz uluslararası proleter devriminin kaçınılmazlığından ve yakınlığından ha reket ederiz. Dördüncü Enter nasyonal'i bütün diğer işçi örgütlerinden ayırd eden bu tumul fikir, özsavunma müfre zelerinin örgütlenmesine i~ lişkin olanlar dahil olmak üzere bizim bütün faaliyetlerimizi belirler. Tabii bu, bizim, geçici iniş çıkışlarla ekonominin ve de politika nın konjonktürel dalgalanmalarını hesaba katmadığımız demek değildir. Eğer yalnızca çağın topyekün nitelendirilmesi tenelinden hareket edilir ve bu kadarla kalınır sa, Onun somut aşamaları gözardı edilirse, kolayca sematizme, sektarizme yada Donkişot'çe fantaziye düşüle bilir. Olayların her ciddi 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dönüm noktasından temel görev lerimizi O aşamanın değişen samt şartlarına uydururuz. 
Taktik sanatı işte burada ya tar. 
Askeri işlerde uzmanlaşan parti kadrolarına ihtiyacınız olacak. Bu yüzden “dalganın alçaldığı" şimdiki durumda bile, onlar pratik ve teorik çalışmalarını sürdürmelidir- ler. Teorik çalışma, Bolşeviklerin, İrlanda ve Polonya devrimci milliycetçilerinin, faşistlerin, İspanyol milisi nin ve diğer askeri ve savaş örgütlerinin deneylerini incelemekten oluşmalı. İncelemelere bir model getirmeli, bu konularda bir kütüphane oluşturmalı, konferanslar dü zenlemeliyiz vb.. 

Kurmay çalışması da aym zamanda kesintisiz olarak sürdürülmelidir. Her türlü karşı devrimci örgüte ve aynı zamanda, kritik bir durum da devrimci bir rol oynayabi lecek olan ulusal gruplara (Yahudiler,Zenciler ve diğer leri) ilişkin gazete küpürleri ve diğer bilgileri toplamalı ve incelemeliyiz. Bu, aslında GPU'ya karşı savunma ya ayrılmış çalışmanızın son derece önemli bir parçasıdır. 

Komüntern'in içine düşmüş olduğu - ve özellikle Komüntern'in desteğindeki gizli GPU dış servisinin- görülmemiş güç durumundan ötürü, Dördüncü Enternasyonal'e GPU' dan gelecek sefih darbeler beklenebilir. Bunları ortaya çıkarıp zamanında önleyebilmeliyiz! 

Yalnızca parti üyelerini ilgilendiren, sınırları bu sıkıca çizilmiş çalışmanın yanı sıra, şöyle ya da böyle proletaryanın gelecekteki as keri görevlerine bağlanan, değişik türden özel amaçlı geniş, açık örgütler yaratma lıyız. Bunlar çok çeşitli türden işçi spor örgütleri (atletizm, boks, atıcılık, vb.) ve nihayet koro ve müzik dernekleri olabilir. Siyasal durumda bir değişme ol duğunda bütün bu örgütler da ha geniş işçi Özsavunma müfrezeleri için doğrudan bir temel oluşturabilirler. 

Bir eylen programının bu anahatlarında bizim hareket ettiğimiz görüş şudur: şu a- nın politik şartları, her şeyden çok da yerli faşizmin 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baskısının zayıflaması, Özsa vurma alanında çalışmak için pek dar bir sımr bırakmakta dır. Sorun kesinkes sınıf te melli askeri müfrezeler kurmak olduğuna göre, durun budur. 

İşçilerin özsavurması lehine kesin bir dönüş ancak demokratik yanılsamalar yeni bir çöküşün gerçekleşmesiyle ortaya çıkacaktır ve dünya savaşı şartlarında bu da tez elden gelecek ve feci boyutlara varacak bir şeydir. 

Ama tazminat ödercesine şimdi savaş, şu anda, barış zamanında düşünülmesi daha olanaksız olan şeyi, işçilerin askeri işlerde eğitilmesi 


olanaklarını getiriyor. Ve bu, 


yalnızca savaş için değil, savaş öncesi dönem için de geçerlidir. 

Bütün pratik olasılıkları önceden görmek mümkün değildir; ama ülkenin silahlı kuv vetleri büyüdükçe bunlar her geçen gün daha genişleyecektir. Bu konuya en büyük dikkati vermeli ve bu amaçla Özel bir komisyon kurmalıyız (ya da konuyu bir Özsavunma kurmayına vererek gerekirse bu kadroyu genişletmeliyiz.) 

Herşeyden çok, savaşın Or taya çıkardığı askeri sorunlara duyulan ilgiden sonuna kadar yararlanmalı ve çağdaş silah türleri ve taktik yöntemleri üzerine bir dizi kon feranslar düzenlemeliyiz. İş çi örgütleri bunun için, par ti ve onun amaçları ile hiç bir bağı olmayan askerlik uz manlarına başvurabilir.Ama bu yalnızca ilk adımdır. 

Mümkün olan en yüksek sayıdaki parti üyesini ve onun etkisindeki sendikacıları as keri konularda eğitmek için hükümetin savaş hazırlıkları nı kullarmalıyız. Tearel hedefimiz olan sınıf temelli askeri müfrezelerin yaratılması hedefimizden vazgeçme- den, bunun başarılabilmesini emperyalistlerin savaş hazır lıkları tarafından yaratılan şartlara sıkı sıkıya bağlamalıyız. 

Programımızdan asla şaşma dan kitlelere anlayabilecekleri bir dille seslenmeliyiz. 
"Biz Bolşevikler de demokrasiyi savunmak istiyoruz; ama altmış taçsız kıralın yürüttüğü türden demokrasiyi değil. Önce demokrasimiz kapitalist ağababalardan tenizle yelim, sonra onu kanımızın son damlasına kadar koruruz. 
Siz Bolşevik olmayanlar, ger çeten de bu demokrasiyi savun maya hazır mısliız? Ama en a zından, sizler hiç olmazsa Altmş Alile'nin ve onlaraa darmış burjuva subayların elinde kör bir alet olmamak i çin onu savurmalısınız. İşçi sınıfı, münkün olan en fazla sayıda subayı kendi safların dan çıkarmak için askeri işleri öğrermelidir. 

"Yarın işçilerin kanını isteyecek olan devletten, as keri amçlaraenaz sayıda insan hayatına mal olacak şe kilde olaşmak için, bugün iş çilere askeri tekniği mümkün olan en iyi biçimde öğrenmek olanağını vermesini isteriz. 

"Bunu başarmak için bir başlarına düzenli ordu ve kışla yeterli değildir. İşçiler askeri eğitimi fabrika larında, işyerlerinde ve maden ocaklarında belli zamanlarda ve kapitalistler tarafından ücretleri ödermek şar tıyla almalıdırlar. Eğer işçiler hayatlarını verecekse burjuva yurtseverler de en azından küçük bir maddi fedakarlıkta bulunsunlar. 

"Devlet eli silah tutan her işçiye bir tüfek vermeli dir ve işçilere yakın yerler de askeri eğitim amaçlı tüfek ve top talimgahları kurmalıdır u 


Savaşa ilişkin ajitasyonu muz ve savaşa ilişkin politi kamız emperyalistlere olduğu kadar pasifistlere göre de uzlaşmaz olmalıdır. 

"Bu savaş bizim savaşımız değildir. Sorumluluğu açıkça kapitalistlere aittir. Ama halâ onları devirecek kadar güçlü değilken ve onların or dusunun saflarında döğüşmek durumundayken, mümkün olduğu kadar silah kullarmasını öğrenmeye mecburuz." 

Kadın işçiler de silah ta şıma hakkına sahip olmalıdır. 
Mümkün olan en çok sayıda ka dın işçi, kapitalistler hesa bına hemşirelik eğitimi alma lıdır. 

Kapitalistler tarafından sömürülen her işçi nasıl üretim tekniklerini öğrenmeye çalışıyorsa, emperyalist ordudaki her proleter askeri de, şartlar değiştiğinde işçi sınıfının çıkarları yolun 

(Devamı 32. sayfada) 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(Baş tarafı l. sayfada) 

Henüz sonucu belirsiz olan bu savaşın kafalarda uyandırdığı sorulara kısa da olsa cevap vermeye çalışarak, karınca kaderince biz de bu savaşa bir katkıda bulunalım. 

Yapılmak istenen değişiklik nedir? 

Modern toplumda, tüm üretim branşları birbirine bağlıdır. 
Birindeki bir aksama tüm sistemin işleyişini bozar. Diyelim ki elektirik ampulü yapan bir fabrika var. Bu fabrika, camı başka, bakırı başka, ışık veren direnç telini de başka fabrikadan alır. Bu fabrikalardan birinin mal göndermemesi halinde lamba üretilemez. Lamba üretilmez olunca, diğer ürünler de tüketilmiş olmayacağından diğer fabrikalar da işi durdurur. 
Ve bu böylece zincirleme gider. 

Modern toplumun gücünü de, güçsüzlüğünü de bu karmaşık organize oluş belirlemektedir. 
Modern toplum hem bu sayede emek üretkenliğini müthiş arttı rabilmiş, hen de en küçük bir aksamaya karşı çok hassas bir hale gelmiştir. 

Savaşan sınıflar ve uluslar modern toplumun bu özelliğinden birbirlerine karşı yararlanma- ya çalışırlar. Ve bu karmaşıklık, birçok grev mücadelesinde işçi sınıfına da yaramıştır. 
Birçok kereler, birkaç kritik işkolundaki grevler tüm ekono miyi dolayısıyla da burjuvaziyi tehdit ederek bazı hakların koparılmasını sağlamıştır. 

Alman sendikaları bunu en saatlik iş haftası kampanyasın- da uygulamışlardı. 

İşte burjuvazi, kanunda yapacağı bir değişiklikle bu silahı işçilere ve sendikalara karşı kullanabilir hale gelmek istiyor. 

Şimdiye kadar Almanya'nın herhangi bir yerindeki bir fabrikada işçiler greve gittiğinde b u greve giden işçilerin parasını sendika öder, bu grevdeki fabrikadan mal gelmediği için başka fabrikalar Lokavt ilan ederse, bu fabrikaların işçile ri Merkezi Nürnberg'de olan Fe deral Çalışma Kurum'ndan kısa süreli çalışma parası alıyordu. 
Yapılmak istenen değişikliğe göre ise, işçiler paralarını 


bu kurundan alamayacaklar ve bunların işsiz kalmaları halin de sendika bunlara paralarını verecek. Sözümona Federal Çalışma Kurumu'nun tarafsızlığını sağlama amacıyla yapılmak istenen bu değişikliğin sonuçları ne olacak? 

IG Metall gazetesi bunu şöyle bir örnekle sonutluyor: "Eğer 1984'de bugün yapılmak istenen değişiklik geçerli olsa idi, ne olurdu?" 

"1984'deki çalışma süresini kısaltma savaşınında tablo şöy leydi: iki toplu sözleşme bölgesinden 55 bin metal işçisi greve çıkmıştı ve 170 bin emek çi 'sıcak' lokavta uğramıştı. 
Ama 373 bin metal emekçisi de ayrıca 'soğuk' lokavta maruz 
kalmışlardı. Bunlardan 315 
binisavaşım alanının dışında kalan bölgelerdendi.(...) 

"Grevin ilk günü patronlar tüm Federal Almanya düzeyinde 'soğuk' lokavt yapacaklardı. 
Tabii ilk ağızda metal işkolun da. Birkaç gün içinde Baden-Wüttemberg ve Hessen eyaletlerinin grev alanı dışında kalan kesimlerindeki 1 milyon 
700 bin işçi sözümona malzeme 
eksikliği yüzünden lokavta maruz kalacaklardı. Federal Çalışma Kurumu, yeni 'tarafsızlık' maddesi uyarınca lokavta uğrayan emekçilere kısa çalış ma parası ödemekten kaçınacak tis 

"IG Metall sendikası doğrudan savaşım alanının dışında kalan kesimlerdeki, bölgelerde ki emekçilere de yardıncı olmak ve lokavttan korunma ödemesi yapmak zorunda kalacaktı. Bu hafta başına 1 milyar, evet l milyar mark tutacaktı. 

"Tarafsızlığın ortadan kaldırılmasından sonra Nürnberg'- deki Federal Çalışma Kurum, çalışma kavgasından ancak dolaylı etkilenen öteki iş kolla rındaki emekçilere de kısa çalışma parası ödemekten de kurtulacatı. Böylece "işletme ris 


ki" denen yük de tamamiyle emek 


çilerin sırtına yüklenmiş olacak, böylece sonuç: Conti Otonobil Lastiği Fabrikası'nın gre vi yüzünden artık otomobil lastiği satamadığı bahanesiyle eline kozlar geçecek. Keza bu fabrikada ya da benzeri kimya işletmelerinde çalışan emekçilerin de metal emekçilerinin grevi süresince kısa çalışma 


parası alma hakları ortadan kalkacak. 


"Patronlar, bir hafta içinde 55 bin metal emekçisinin gre vine karşı bütün Federal Almar- ya'da genel lokavt uygulamasına geçebilecekler. 

Tabii önce küçük sendikalar, ama hemen ardından da IGMetall sendikası birkaç gün içinde çö kocek ve teslim bayrağını çekecek..." (Metall Haberler, 18. 
Nov. 1985, Özel Sayı, s.2) 

Evet yapılmak istenen değişiklikle semikalar grev yapamaz hale getirilmek, yani işçi sınıfı sermayenin saldırılarına karşı silahsızlandırılmak isteniyor. 

Peki, buna karşı sendikalar ne yapıyor? En azından şu söylenebilir ki, kararlı bir mica dele yürütmüyorlar. 

Yukarıda aktardığımız yazı bile sendikacıların kafa yapısını anlamak bakımından tipiktir. Yukarıdaki yazıyı yazan sendikacının kafasında, sendika demek, kasasındaki paralar, binalar, hasılı koskoca sendika aygıtı ve bürokrasisi denek. 
Açıkça, lokavta uğrayan işçilrin parası sendikadan çıkıp, sendikanın kasasında para kalmayınca "teslim bayrağını" çekeceklerini yazıyorlar. 
Böylece şimdiden gelecekteki teslimiyetleri için gerekçeleri de hazırlanış oluyorlar. 

Sendika demek, gerçekte ne kasasındaki paralar ne de bina lar vs. demektir. Sendika demek işçilerin irade birliği demektir. İrade birliği varsa, inanç ve güven var ise,kazanılamayacak hiç bir mücadele yoktur. 
Hatta işçi hareketinin tarihin deki en başarılı grevler, çoğu kez en kötü maddi koşullarda ya pılmıştır. 

Ülke çapında bir lokavt aynı zamanda ülke çapında bir genel grev demektir. 

Herhangi bir mücadelede, sendikalar ülke çapında genel gre ve gitseler, bu grevin paraları bugünkü duruma göre bile sendikadan çıkacaktır. Şu halde, yukarıdaki yazıyı yazan sendikacıların mantığına göre, ülke çapıda bir genel grev, sen dikanın kasasında para bırakmayacağından, bu baylar ya hiç bir zaman genel grev yapmayacaklarını ya da genel greve git seler bile, kasadaki paracıklar gittiği an teslim bayrağını çe keceklerini şimdiden itiraf et miş oluyorlar. 

Burjuvazi sendikacıların bu korkaklığını, mücadele kaçkınlığını çok iyi bildiği için bu kadar saldırgan, bu kadar rahat 


ve hatta onlara karşı hor görücü 


davranabiliyor. 

Sendikacıların butün bu dönem boyunca yaptıkları kuru teh dit ve gösteri grevleri. İşçi sınıfının mücadele azmini ve po tansiyelini bu gösteriler ve kısmi grevler içinde tüketip onu demoralize ediyorlar. 

Sendikacıların bu karakteri ni iyi bellemek gerekiyor. Sen dikacılar, bir egemen sımf de ğildir. İşçi sımfını sönürmez. 
Yani artı değerden pay almaz. 
Sendikacılar, işçinin ücretin- den pay alır, dolayısıyla bunlar sömürücü bir sınıf değil ama asalak bir zümredirler. 

Bir yandan varlıkları, işçilerin işverenlere karşı ücret ve sosyal haklar mücadele sinin var olup olmamasına bağlı olduğundan, sendikal özgürlükleri ve işçi sınıfının haklarını nisbeten savunurlar. Ama diğer yandan da, işçi sınıfı devrimci bir sınıf olarak görevlerini yapmadığı, burjuva ziyi ortadan kaldırmadığı süre ce varlıklarını sürdürebilecek lerinden, işçi sınıfının siyasi bilincini geliştirecek her şeyden, yani özellikle de yığın mücadelelerinden ve yığınların insiyatifinden korkarlar. 

Bazı parazitler, ortaklaşa yaşarlar. Örneğin insanın barsaklarında birçok bakteriler vardır. Bunlar bir yandan insanın aldığı gıdaların bir kıs mını kendileri tüketirler ama diğer yandan da, besinleri in sanın sindirebileceği hale getirirler. Barsağımızdaki bu parazitler olmasa, yaşamımızı sürdürmemiz hemen hemen olanak sız hale gelirdi. 

Sendikacılar, bununla da kalmazlar çoğu kez, işçi sınıfını demoralize ederek, mücade leden kaçarak âdeta, onu zehir ıeyerek, en kritik zamanlarda - su yılanının sırtında suyu geçerken, yılanı sokup öldüre rek kendi ölümüne de yol açan akrep gibi- kendi yok oluşlarına da yol açacak olan politikalarını sürdürürler. 

Hele Savaş sonrası'nın yeniden örgütlenmiş Alman sendikalarının bürokrasisi,tam anlamıyla burjuvazinin ajanı olmuştur. Ancak son yıllarda, ar tan ekonomik krizle birlikte, işçilerin memunuyetsizliğiyle birlikte, aşağıdan gelen bu baskı karşısında, sendikacılar 


NE YAPMALI 


zevahiri kurtarmak için birşey ler yapmak ya da yapar gibi gö rünmek zorunluluğunu duyuyorlar. 
Bu esnekliği göstermedikleri takdirde, yeni yeni yeşermeye başlayan sınıf mücadelecisi genç sendika muhalefetinin ken dilerini yerlerinden edeceğini sezmemezlik edemiyorlar. 

Sendikacıların karakteri bir bakıma deçen yüzyılın burjuvazisine benzetilebilir. Geçen yüzyılda burjuvazi, feodallere karşı, ezilen yığınları koç ba şı olarak kullanıyordu. Ama böylece istemeden de olsa, ezi len yığınları eğitmiş ve örgütlemiş oluyordu. 

Sendikacılar da, kendileri- . 
ne dokanmadığı sürece, ezilen sınıflara ve işçilere karşı burjuvaziden saldırılar geldiği zaman lafla, blöflerle işi idare ediyorlar. Ancak, ne zaman ki, bizzat sendikacıların durum ve çıkarlarına karşı bir saldırı oluyor, o zaman, en ge niş işçi kitlelerini sokağa dö küveriyorlar. Örneğin Türki'ye de 1970'deki 15/16 Haziran o~- layları, AP Hükümeti'nin tasarısı DİSK bürokrasisinin varlığını tehdit ettiği için, DİSK yönetimi işçileri sokak- ta kitle mücadelelerine sokmuş tu. Ama kısa zamanda da, başına topladığı cinleri dağıtamayan cadıya döndüğünden, işçile ri sakin olmaya çağırıp teslim olanlar da kendileri olmuştu. 
Tıpkı 1848'lerin burjuvaları gibi. 

Alman Sendikalar Birliği, sermaye saldırıyı açıkça ve kararlılıkla başlatmışken bu saldırı karşısında neler yapıyor ya da yapmıyor? 

Birincisi, DGB'nin en Önem li ve militan sendikası olan IG Metall, Almanya çapında ey lem için hazırlık yapmadı. 

DGB'nin diğer sendikaları, IG Metall kadar bile aktif dav danmıyor. 

Ve nihayet, IG Chemie'den Hermann Rappe gibiler de, hükümetle uzlaşma teklifleri ya parak işçileri bölüyor ve hükümete cesaret veriyor. 

Peki bu sendika bürokrasisi ne yapıyor? Sadece ikna için mantıki deliller getiriyor. 

Hükümetin değişiklik teklifine karşı onlarca gerekçe getiriyor, sonra bu gerekçelerin her birini cicili bicili bildi riler halinde ayrı ayrı basıyor Bir de göstermelik grevler yapıyorlar. 


OCAK/ŞUBAT 


Sendika gazetelerine bir göz atıldığında sendikacıların sıkıntısı ve karakteri iyice göz- ler önüne seriliyor. Sermayenin saldırısını afişe eden, mücadele karaxlılığını açıklayan militanca kaşlıklar ve paragraflardan sonra, söz pratik te neler yapılacağına gelince, dağ fare doğuruyor: Tek mücade le yöntemi adeta şu: Değişikli ğin niçin tarafsız olmadığını açıklamak ve yığınları ikna et mek: 

Halbuki geniş yığınlar zaten bu değişikliğe karşıdırlar. Anketlere göre, nüfusun 364'ü değişikliğe karşı, $412'si belirsiz ve 321'i de taraftardır. 

Çıkarların konuştuğu yerde mantık durur. Burjuvaları dünyanın en mantıki delilleriyle bile işçilerden yana tavıra getiremezsiniz. Onları iknade ğil ancak imha söz konusudur. 

Sonra, sendikalar, sermaye nin bu saldırısından yararlanıp kolaylıkla karşı saldırıya geçebilecek durumdadırlar. İşçiler mücadeleye hazır oldukları nı sonbahar eylemlerinde göstermişlerdir. Nüfusun büyük ço üunluğu, değişikliğe karşıdır. 
Bu durumda yapılacak iş, karşı saldırı başlatmak olabilir. 
Karşı saldırı tamda, burjuvazinin ve hükümetin saldırdığı noktadan yapılabilirdi. Federal Çalışma Kurumu'nun, Lokavt'a uğ rayan işçilere verdiği paralar zaten işçilerin kendi paraları dır. Yani tıpkı sigorta gibi işçilerden kesilen paralardır. 
Dolayısıyla işçilerin ertelenmiş tüketimidir. O paraları ne zaman nereye harcıyacağına onun gerçek sahibi olan işçiler karar verebilir. Sizler, bay burjuvalar, kutsal kişi mülkiyeti mi demiştiniz. Federal çalışma kurumunun kasasındaki paralar bizim paralarımızdır. Sigortalardaki paralar bizim paraları mzdır. Onları ne zaman nereye harcayacağımıza biz karar ver meliyiz. Böylece işçilerin geçikmiş tüketimi ya da ertelenmiş tüketimi üzerinde burjuva devletlerinin kontrolüne karşı güçlü bir karşı saldırıya geçilebilirdi. Bu saldırı aynı zamanda, burjuvazinin kutsal kişi mülkiyetini bile nasıl çıkarına uygun anladığını gös tererek, Özel mülkiyetin evren sel olduğu türünden burjuva de ğer yargılarını sorguya çekmeye, burjuvaziye karşı bir ideolojik taarruza geçmeye de ya-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Saya, ek a m 


yardı. 

Keza, işçiler, herhangi bir fabrika lokavta gittiği takdir de, o fabrikaların tüm hesapla rını işçilerin kontrol etmesi- ni tazminatsız kamulaştırmasını da talep edebilirlerdi. Bütün bu talepler için bir karşı 


saldırı yapılabilir ve koşullar 


uygundur. Ama sendikacı baylar 


bunların hiç birini yapmanıştır 


yapmamaktadır. 
X x X 


Peki, sermaye ve onun hükümeti, durup dururken bu yasa değişikliğini neden gündeme ge tirip dertsiz başına dert açıyor diye bir soru da sorulabilir. Gerçekten de bugün geçerli olan yasayı 1969'da, bugün de hükümette bulunan CDU, SPD ile koalisyondayken çıkarmıştı. 
O günden bu güne ne değişti de şimdi kendisinin de çıkışına katkıda bulunduğu yasayı değiştirmek istiyor? 

Kapitalizm tarihindeki en uzun ve yüksek konjonktürü bel ki de 1945-1974 yılları arasın da yaşadı. Bu dönem, belki bur juvazinin "Belle Epope" (Güzel Çağ) dediği 1870-1914 arasındaki uzun gelişme dönemine benze tilebilir. 

Gerçekte her iki dönem de Kapitalizm'deki "Uzun Dalgalar" ın yükseliş dönemidir. Bu dönemlerde, bunalımlar nisbeten daha yumuşak atlatılmaktadır. 

(Kapitalizm'deki bu uzun dal gaları ve savaş sonrası uzun yıllar süren bu yüksek konjonk 


pılacak çok köklü kötüleştirme lerle sağlanabilir. Bunun için ise, işçilerin bir seri yenilgilere uğratılması gerekir. 

İki savaş arasındaki Faşizm, işçi sınıfının büyük bir yenil gisine dayanıyordu. Burjuvazi ancak uzun mücadeleler sonunda Avrupa'da işçi sınıfını kesin yenilgilere uğratabilmiş ve İkinci Dünya Savaşı'nı başlata bilmişti. Ama tüm bu savaşlar, 
1936 İspanya, Fransa'da olduğu 
gibi, burjuvaziye de ecel terleri döktürmüştür. Çünkü burju vazinin saldırısı, aynı sekilde daima işçi sımfının sert bir 


sa sını ve karsı saldırısını yaratmıştır. Devrimi du 


rumlar, ikili iktidarlar ortaya çıkmıştır. İşçi sınıfı o dö 

nemde burjuvaziye karşı zafer- 

ler kazanamadıysa, bu ne güçsüz lüğünden ne de savaş azminin az lığındandı. Sadece önderlerinin ihanetindendi. 

İşte 1974'ten beri burjuvazi kâr oranlarında köklü bir yükse liş sağlamak için işçi sınıfına karşı bir saldırıya geçmiş bulu nuyor. 

Bu saldırı ya Fransa'da oldu ğu gibi, "sol" hükümetler aracı lığıyla yürütülüyor. Sonuçta, Faşist partiler birden bire kit leselleşiyor. Ya de İngiltere'- de Teatcher hükümetinin yaptığı gibi, işçi sınıfına doğrudan ve cepheden saldırılar biçimin de oluyor. Bu da işçi sınıfının maden işçileri grevinde olduğu gibi hızla militanlaşnmasına ve 


türü ve de reformist aygıtların işçi hareketi üzerindeki felç edici etkisini göremeyenler, iş çi sınıfının devrimci bir sımf olmadığı sonucuna da kolayca ulaşabiliyorlar.) 

1974'den beri içine girilen dönem ise, bir bakıma 1918- 
1939 yılları arasındaki döneme 
benzetilebilir. İki savaş arasındaki bu dönem aynı zamanda "Uzun Dalga"nın alçalış peryodudur. Bu dönemlerde krizler çok daha keskin olmaktadır. Ör neğin 1929 buhranı gibi. Bu dö nemlerde, sermaye, bunalımı aşabilmek için, büyüyebilmek ve yeniden canlanabilmek için kâr oranlarında hatırı sayılır bir yükseliş sağlamak zorundadır. 
Çünkü, sermayenin tek itici gü cü kârdır ve yeni yatırımlara ancak yüksek bir kâr oranı bek lediği zaman girer. Kâr oranın da böyle köklü bir değişiklik ise, ancak, işçilerin ücretlerinde ve diğer haklarında ya- 


siyasallaşmasına yol açabili-— yor. Ya da Almanya'da olduğu gibi, önce işçilerin dişlerini sökmeye, silahsızlandırnaya yö nelik bir kuşatma harekatı biçimini alıyor. Böylece burjuva zi durumnu daha az riske ederek, ilerde yapacağı kesin vuruşlar öncesinde, işçileri tüm savunma araçlarından yoksun bı rakmaya çalışıyor. 

İngiliz ve Alman burjuvazisinin bu uslup farkı, onların hareket kaabiliyetleriyle ilgili. Alman finans-kapitali, bugün hala dünyanın en ileri tekniğine dayanan en büyük güç lerinden biri. Dolayısıyla hareket olanakları daha fazla, Buna karşılık İngiliz sermayesinin hareket olanakları daha sınırlı olduğundan, mecburen daha vahşi ve doğrudan saldı rılara girmek zorunda kalıyor. 

Önümüzdeki beş on yılda, bu saldırılar giderek artacak, nihai hesaplaşmalar gündeme ge- 


lecektir. Şimdilik işçi sınıfı henüz hiç bir yerde karşı bir saldırı başlatabilmiş değil. 
Bir seri küçük yenilgiler de almş olmakla birlikte, henüz tayin edici yenilgilere de uğ ramş değil, birkaç muharebeyi kaybetmek, henüz savaşı kaybet mek değildir. 

İşte, Paragraf 116 savaşını da dünya çapında burjuvazi ve proleterler arasındaki bu küyük savaşın bir parçası olarak kav ramak gerekiyor. 

Elbette bu muharebenin kaybedilmesi henüz savaşın kaybedilmesi demek değildir. Ama her yenilgi de, burjuvaziye yeni saldırılar için cesaret ve iş tah verirken, işçi sınıfının moralini bozar, savaş azmini azaltır, panik eğilimlerini güç lendirir. 

Bu nedenle, göçmenlerin, bu savaşta yerlerini almaları gerekiyor. Bu savaşa karşı ilgisiz kalmamak zorundalar. İşçi sınıfının yenilgisi, bugün ellerinde olan en küçük hakların da yitirilmesi demektir. İster politik mülteci, ister ekonomik mülteci, ister turist işçi olsun, tüm göçmenler bu savaşta yer almak zorundadırlar. Bu sa vaşı kendi savaşları bilmelidir ler. 

İşçi sınıfının da, burjuvazi nin bu saldırılarına hakkıyla karşılık verebilmesi için, önce başındaki şu korkak ve hain generallerden kurtulması gerekiyor. Bu sendikacılar zümresi ne karşı, devrimci, sınıf müica delecisi önderler ve mıhalefetin oluşturulması gerekiyor. 

12.2.1986 


REFORMİZM 
ACABA 
NE DEĞİLDİR? 


(31. sayfadan devam) 


termeye çalışmalıyız. Biz, dev rimci stratejinin bütünlüğü içersine sosyalist devrimi ve iktidarın ele geçirilmesini ko yuyoruz. Sesimizi ancak hareket içersinde aktif olarak duyurabi liriz. Ama Celal Aydın gibi dışardan bağnazca eleştirip, sekterlik yapıp, bilgiçlik taslar sak, devrimci çalışmamızda kit lelere giden tüm kapıları kapat 


mış oluruz. 


13.10.1985 Ingo Speidel 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REFORMİZM 


NE YAPMALI'nın l. sayısında, Celal Aydın'ın göçmen işçiler le ilgili makalesini okuyunca insan "reformim acaba ne değildir?" diye soruyor. Yaban- ler olsun, yabancılar arasında kültürel çalışma, ekonomik mücadele, 35 saatlik iş haftası için grev,bunların tümü "özünde reformist bir mücadeledir", 

Peki, ya devrimci çalışma nedir? "Kürt ve Türk işçi ve devrimcileri, gerçekten devrim ci taleplerle ön saflarda yer almak zorundadırlar". Bu tal ler hangileridir? "20 saatlik iş haftası talebi getirilmeli, polis ve askeriye kaldırılmalı, halka silah verilmeli ve milis sistemi kurulmalıdır... Her fabrikada, her mahallede bu amaçla gruplar krulmalı, her du vara bu talep yazılmalıdır." 

Tamam, tamam. Bunlar kuşkusuz devrimci taleplerdir. Devrim öncesi veya devrim dönenin de kitleleri bu şekilde ajite edebiliriz. Ama bu ugün yapmamız gereken nedir? 

"sosyalizmi düşlemek mi?" 
Bu haklı olmakla birlikte, gerekli de olabilir. Örgütlenmek mi? Aynı şekilde bu da gerekli dir. Fakat önemli olan soru, pratikte bugün hangi kitlesel çalışmanın yapılması gerektiği dir. Ki C.Aydın'ın da doğru söylediği gibi "sosyalist devrimin ne kadar olası ve gerekli olduğu pratikte kitlelere gösterilmelidir." 

Fakat bunun üzerine NE YAP-MALI'nın söz konusu sayısında bir tek sawut söz söylermemiştir. Soyut olarak doğru olsa bile, marksist klasiklerin for mülleri bunun için yeterli değildir. Daha çok, direk kitlelere, kitlesel hareketlere, on ların şu anki yönetimlerine ve bilinç düzeyine inilmesi gerekir. 

"Özünde" hiç bir eylemne reformist ne de devrimcidir. 
Bu sadece sawt olarak toplumsal bir bağlantı içersinde görülmelidir. Bu da objektif eko nomik ve politik şartları, kit lelerin bilinç düzeyini, yönetimin stratejik ve genel durumunu ve tüm bunların olası dinamizmini kapsar. 


ACABA NE 


Çalışma süresinin kısaltılması talebi reformist veya dev rimci midir, Federal Almanya'- da 60'lı ve 70'li yıllardaki çalışma sürelerinin kısaltılması reformistti. Çünkü sonuçta, kapitalistlerin dahakısa bir iş süresi içersinde, işçileri daha yoğun sönürmeleri sağlanmıştı. Burada, işçilerin bilincinin o dönem arttığı da söylenemez. 

1984 yılındaki çalışma süre 
sinin kısaltılmasıyla ilgili mücadele ise kapitalin yıllardır açıktan saldırdığı ve puan topladığı, proletaryanın ise sindirilmiş ve bireysel çaba- lar peşinde olduğu bir döneme rastladı. 35 saatlik iş haftası, dayanışmayı güçlendiren, işsizlik ve pazar ekonomisine karşı cevap oyarak algılanıp savunuldu. 

Celal Aydın, 35 saatlik iş haftasına "özünde reformist bir hedeftir" diyor. Bu yanlış tır. Çünkü, "özünde" hiç bir talep reformist değildir. Bu talep tabii ki sosyalist devri mi beraberinde getirmedi. Ama somut bir ortamda kitlelerin bilincini, mücadele deneyimini büyük oranda geliştirdi ve sen dikalar içersinde sınıf savaşı mı bilinci olan güçleri daha da güçlendirdi. Biz de bu müca deleyi tüm gücümüzle destekledik. 

35 saatlik iş haftasının iş 
çilere daha fazla serbest zam man getireceği, böylece kendilerini kültürel olarak vs. ge liştirmelerine de daha çok ola nakların olacağı gibi maddi he defler, biz devrimciler içini kinci planda yer almaktadır. 
Çünkü, biz, kapitalistlerin bu nu işi yoğunlaştırarak veya ça lışma esnekliğiyle (flexibilisierung) yerle bir edeceğini biliyoruz. 

Celal Aydın "reformlar devrimci mücadelede birer yan üründür" dediğinde herhalde aynı şeyi kastediyor. Ama reform lar için mücadelede önemli o~ lan şey, kitlelerin bilinç ve mücadele deneyimlerinin gelişmesi; mücadele pratiğinde reformların yetersizliği ve kapi talist sistemde gerçekleştirilemeyeceği gösterilmelidir. 


DEĞİLDİR? 


35 saatlik iş haftası mücadelesini yöneten sendika yönetimi reformist midir? Tabii ki reformisttir. Çünkü devrim öncesi bir ortam söz konusu değil ise, kitle hareketleri ve kitlesel mücadelelerde reformist yönetimler hakimdir. Dev rimcilerin görevi, hareketin içersine girip birlikte mücadele vererek, kitlelere refor mist yönetimin sınırları aşılması gerektiğini göstermektir. 

İşçilerin mobilize edilmesi ne ve işçi mücadelelerine gelince, Celal Aydın'ın bu konuda benimle hemfikir olduğu kanısındayım. Çünkü o da, DGB'- nin 19 Ekim eylemlerinde olsun, 
35 saat veya işyerlerinin kapa 
tılmasına karşı mücadelelerde, devrimcilerin ön saflarda yer almalarını savunuyor. 

Ama, Yeşiller'in çevreyi ko ruma eylemleri, Nikaragua kahvesi satışıyla ilgili enternas yonal dayanışma, göçmen işçile rin kendi öz kültürleriyle ilgili eylemler, Celal Aydın'dan nasiplerini alamıyorlar. Tam tersi, Celal Aydın, bu tür ey lemlerin sonuçta kendi amaçlarına ters düştüklerini ve bunlara karşı nutlaka mücadele ve rilmesi gerektiğini söylüyor. 
Sanki, herşeye "reformist" eti ketini verince daha detaylı bir analize gerek kalmayacağına inanıyor. 

Nikaragua Kahvesi örneğini ele alalım. (Şunu da belirteyim ki, bu kampanya içmek için değil, satış için başlatıldı. Ay dın olaya gülünç bir görünün vermek için, gerçeği tersine çeviriyor.) Kitleler geniş an ti-enperyalist bilince sahip olsaydı, böylesi bir kampanya tayin edici eylem olarak dünya ve Alman e&weryalizmine karşı mücadeleden saptırma anlamında değerlendirilirdi. Ama Federal Almanya'daki kitleler bu bilin ce sahip değiller. Bu bilirci yaratabilmek için Nikaragua Kahvesi'nin satışı önemli rol oynayabilir. Hatta her duvara birer slogan yazmaktan daha so mut ve etkilidir. 

Biz devrimcilerin bu tür ey lemleri yeterli bulmadığımız doğrudur. Biz, bunun da ötesi- ne gidilmesi gerektiğini gös- 

(Devamı 30. sayfada) 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başkanını kaçırıp öldürürseniz "devlet düşmanı" olursunuz, işçi Ramazanı öldürürseniz yabancı düşmanı olursunuz. Birinci halde "özel gözetlemeye" tabi tutulur, ikinci hel tutulmazsınız. 

Bu polis bayların, şecaat arzederken sirkatin söylemeleri, Marksist devlet teorisini en açık şekilde doğrulu yor.-— 

Ama daha ilginç olanı şudur ki, polisin, bu solcu ve yabancı düşmanı grubu, "özel gözetlemeyce" almaması gerçeği ya da özel gözetlemeye alınrayacak olduğunu bilmesi bile, bunlar hakkıma polisin birçok bilgisi ve bağlantı- sı olduğunu gösterir. Hukuk- ta "tevil yollu ikrar" denen olaydır bu beyanlarda söz ko nusu olan. 

Evet, siyasi polis bu gru bu, kontrol altında tutuyor. 
Tutulmaya değer olmadığını söylenesi, tuttuğunu gösteri yor. Çünkü, kontrol altında tutmasa, tutulmaya değer olup olmadığını nereden bilecek? 

Ama daha scnut deliller de var. 

Ramazan Avcı'nın ölünün- den bir süre sonra,polis daz lakların toplandığı bir loka 
le baskır yapar, lokalde 30 
kadar dazlak vardır ve Türk gençlerin gittiği bir gençlik merkezini bazmak için toplanmışlardır. Polis, tesadüfe bakın ki, tamda bu beskın- dan önce, lokali kasar, on ların üzerirdeki silahları alır. 

Olay bu kadar değildir. 
Yine tesadüf olsa gerek, Gers 


İŞÇİLERİN 
ÖZ-SAVUNMASI 


(Baş tarafı 24. sayfada) 

da kullanmak için, savaş sanatını mümkün olduğu kadar öğrenmelidir. 

Biz pazifist değiliz. Hayır. Bizler devrinciyiz. Ve bizleri neyin beklediğini bi liyoruz. 


tenkrug adlı bu lokalin sahibi, uzun yıllardan beri Alman Anayasayı Koruma Örgütü'nde (Alman MİT'i veya CIA'sı) ça lışıyormuş. (Taz.,20.1.1986) 

Denek ki, polisin tamda bir saldırıdan önce dazlakla ra baskın yapması bir raslan tı değildir. Polisin dazlakları güçlü kontrol mekanizma ları vardır, ve istediği zaman olayların önünü alabilme yeteneğindedir. 

Açıktır ki, dazlaklar gibi gruplarla, gerek faşist- ler gerekse de gizli polisler arasındaki ilişkiler aracılığıyla alman finanskapitali, kâh onları boş bırakarak, kâh gemlerini sıkarak onları şu ya da bu yön de kullanabilir. 

Basın'a yansıyan bu ilişkiler, buz dağının sadece suyun üztünde kalan küçük bir kısmıdır. 

Sonuç olarak denilebilir ki, dazlakların bu saldırıla 
rının aniden yoğunlaşması, 86 
yılında serbest dolaşımla ilgili olarak gündeme gelmiştir. Bu "Akılsız", "geri zekalı", "ruh hastası", "saldırgan" yaratıkların -bütün bu tanımlamalar Alman burjuvazisinindir- ipleri şözülüvermiştir. 

Ama eceli gelen it, cami duvarına siyer diye bir söz vardır. Bu saldırılar, burju vazinin hiç hesaplamadığı çok başka ve önemli sonuçlara yol açmıştır. Burjuvazinin kamploları, hiç bir zaman, toplu mun nesnel yasalarının yerini alamaz. 
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